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			Proloog

			Guusje

			Mijn hele lijf trilt. Ongecontroleerd doe ik een poging mijn hand door mijn haar te halen, maar dat mislukt. Hij belandt half tegen mijn hoofd en als ik hem verschrikt wegtrek, schamp ik met mijn nagel mijn oorschelp. ‘Au.’

			In mijn ooghoek staat ze, met Jeroen. Ook de mooie Hannah uit 6-vwo staat bij hen, met haar vriend Stef. Ik doe ontzettend mijn best om niet naar hen te kijken. Waarom ben ik hier alleen? Ik kan me niet verschuilen door een praatje met de jongen die naast me staat te maken, want ik ken hem niet. Ik voel dat ik hem net iets te lang aangekeken heb en probeer mijn aandacht weer naar Joshua te brengen, maar hoe hard hij ook zingt, ik hoor niks. 

			De jongen naast mij probeert mijn blik te vangen, ik negeer hem. Als hij zijn hand op mijn arm legt, schud ik hem geïrriteerd van me af. ‘Sorry,’ breng ik met moeite uit.

			‘Oké,’ hij vormt een kommetje van zijn hand om in mijn oor te toeteren. ‘Ik dacht dat je aan het flirten was.’

			‘Nee hoor,’ zeg ik snel. ‘Dat deed ik niet. Ik zei alleen au.’ 

			Ik zie aan zijn blik dat hij niets van mij snapt. Geeft niet, ik snap zelf op dit moment ook niets van mij. 

			‘Ik deed mezelf pijn,’ zeg ik meer tegen mezelf. 

			‘Dan niet, chickies zat hier,’ schreeuwt hij tegen de muziek in. Hij haalt zijn schouders op en draait zich om naar de band.

			Ik grinnik in mezelf, die gozer heeft gelijk, er zijn inderdaad chickies zat hier. Ik tik hem op zijn schouder. ‘Wat doet zo’n stoere gast hier, bij een band waar blijkbaar alleen meiden komen?’ zeg ik in zijn oor.

			Ik denk dat hij “wat zeg je?” roept, althans, dat straalt zijn frons uit. Ik herhaal mijn eerdere woorden, maar hij blijft me glazig aankijken. ‘Laat maar,’ wuif ik het gesprek weg. 

			Zijn aandacht is alweer gericht op een andere meid. Fijn, ben ik van hem af. Als ik me schuin omdraai, zie ik Kim weer staan. Steels werp ik een blik op haar. Als ze me voor de zoveelste keer aankijkt, schraap ik al mijn moed bijeen en stap ik op haar af. ‘Hoi.’

			‘Hé, Guusje.’

			Jeroen pakt Kims hand en wil iets in haar oor zeggen. Ik zie dat ze er met haar hoofd niet bij is, omdat ze naar mij blijft kijken. 

			Vind je het leuk hier, wil ik vragen, maar mijn eerste woord valt weg in de vraag die Kim mij stelt. ‘Ben je hier alleen?’ 

			Ik knik. 

			Ze schreeuwt iets, maar ik versta haar niet goed. ‘Wilde Yara niet met je mee?’ denk ik dat ze zegt.

			Waarom doe ik eigenlijk een poging met mensen te praten bij een concert? Is dat niet de reden dat ik hier in mijn eentje naartoe ging, om te genieten van de muziek zonder geneuzel van anderen? Hoe graag ik hier naartoe wilde, op dit moment kan die hele Chef’ Special mij niets schelen. Ik kijk naar Kim en het trillen start gelijk weer.

			‘Blijf bij ons staan,’ schreeuwt Kim. ‘Ken je mijn vrienden? Stef, Hannah, Jeroen.’ Ze wijst ze een voor een aan. ‘Dit is Guusje, een vriendin van Yara.’

			Ik schud handen en merk dat ik langzaam tot bedaren kom. Ze vraagt of ik bij hen blijf en ik sta naast Kim. Mijn dag kan niet meer stuk.

			Zodra Joshua een korte pauze aankondigt, beent mijn eerdere buurman naar me toe. ‘Ik zie het al, jij bent zelf van de chickies,’ zegt hij lachend. ‘Meestal herken ik lesbo’s van afstand, maar bij jou had ik het niet meteen door. Succes.’ Hij knikt naar Kim en beent er vandoor. 

			Ik voel me alsof er zojuist een aardverschuiving plaatsvond. Staat werkelijk op dit moment op mijn voorhoofd geschreven dat ik op meiden val?

		

	
		
			1.

			Guusje

			‘Heb je het al gehoord? De Jager van wiskunde datet met de moeder van dat stuk uit de zesde.’ 

			We staan in het fietsenhok, Anna, Olivier en ik. Waar de rest is, weet ik niet. Meestal verzamelen we in de pauze hier en als er iemand een tussenuur heeft, gaan we het Klaverpark in. Chillen bij de bankjes. Of een balletje trappen. Het is maar net hoeveel tijd we hebben. De rest van onze vriendengroep zal zo wel komen.

			‘Stef heet dat stuk,’ vult Anna haar smeuïge nieuwtje aan.

			Ik zie aan Oliviers blik dat hij geen idee heeft wie Stef is. Ik wel, de meeste meiden op het Klaverland weten dondersgoed wie Stef is: het stuk uit de zesde. ‘Ja, die gaat met Hannah. Hannah is de vriendin van Kim, Yara’s zus,’ verduidelijk ik. Dat weet ik omdat ik zowel Hannah als Kim bewonder.

			‘Waar gaat dit over? Ik ken al die mensen niet, misschien alleen Yara’s zus een beetje. Waarom zou dit nieuws mij boeien?’ zegt Olivier opstandig.

			‘Het idee alleen al. Dat je moeder met een wiskundeleraar gaat. Ieuw,’ Anna’s blik spreekt boekdelen. 

			‘Of jijzelf?’ grijnst iemand die ik niet goed ken. 

			‘Dat al helemaal niet!’ breng ik vol afschuw uit.

			‘Wat is dit voor gesprek?’ Casper komt het fietsenhok in. 

			‘Oh, over De Jager,’ zegt Anna. ‘Die gaat met een moeder van iemand uit de zesde. We hadden het erover hoe we dat zouden vinden, als je moeder met De Jager gaat.’

			‘Of met dat mens van Frans, gatver!’ De rillingen lopen over mijn rug. 

			‘Of je vader met VL,’ vult Anna aan. 

			‘Daar kan ik me dan wel weer iets bij voorstellen,’ grijnst Casper. ‘VL is best leuk.’

			‘Best leuk? VL is een mooie vrouw,’ Olivier verschiet van kleur terwijl hij het zegt.

			‘Oeh, Olivier wil met VL,’ plaagt Anna. 

			‘Mocht hij willen,’ Casper slaat op mijn rug. ‘Toch, Ollie?’

			‘Die naam was leuk toen hij vijf was,’ klinkt er vanuit een donkere hoek. Oliviers zusje Zilver komt het licht in gelopen. Ik vind haar schattig.

			‘Hé zilvervisje,’ plaagt Casper haar. ‘Ga maar snel naar binnen, anders kom je te laat.’

			‘Dan kom jij anders ook te laat,’ zegt Zilver ad rem. 

			Heerlijk, hoe dat kind denkt dat ze Casper van repliek dient. In werkelijkheid maakt ze zichzelf alleen maar belachelijk. Zo fijn, dat je dat als brugpieper nog niet doorhebt. 

			‘Zijn jullie hier?’ Floor komt het hok in stappen. ‘Ik zocht jullie.’

			Ik frons. Alsof we ooit ergens anders zijn in de pauze.

			‘We hadden een interessant gesprek en wat blijkt? Olivier kickt op VL,’ grijnst Casper. Hij loopt naar Floor en geeft haar een knuffel. 

			Voor hij bij haar is, deelt Olivier hem een stoot uit. ‘Niet waar,’ zeg hij snel. ‘We hadden het over De Jager die met een moeder gaat. Hebben ze elkaar niet ontmoet op een datingapp?’ Hij probeert iedereen overduidelijk af te leiden. Dat doet hij goed.

			‘Haha, het idee alleen al, dat je op zo’n app zit te swipen en je leraar tegenkomt. Daar moet je toch niet aan denken?’ hinnikt Casper.

			Wat een gruwel, die wiskundedocent is echt een griezel. Ik heb er echt nooit bij nagedacht dat je op een leraar kunt vallen. Olivier overduidelijk wel. Een voor een ga ik alle leraren in mijn hoofd af, geen van hen valt bij mij in de smaak. Ik overdenk wat Oliver net zei en dat is eigenlijk het enige waar ik in kan komen. VL, onze lerares Nederlands, is inderdaad best leuk. Ergens schrik ik van mijn gedachten, aan de andere kant was het nooit eerder in mij opgekomen dat docenten überhaupt voor ons als leerling bereikbaar zijn. Die jongens praten verder over onze lerares en plagen Olivier met zijn crush op haar. Een voor een kijk ik de jongens uit mijn klas aan. Marijn gaat met Yara, Casper gaat met Floor en Olivier zoekt het blijkbaar hogerop. Waar ze zin in hebben, eigenlijk vind ik ze allemaal net niks. Ja, als chillbuddies zijn ze te pruimen, maar om een relatie mee te hebben? Misschien zijn deze jongens te jong voor me, moet ik eerder denken aan de jongens in hogere klassen. Ik denk aan Stef, wiens moeder dus volgens Anna met De Jager gaat. Stef zit in de zesde en is best knap. Dat weet iedereen, daar hoef ik niet ingewikkeld over te doen. Maar zou ik ooit iets met Stef kunnen hebben? 

			Floor vraagt waar Anna is en ik geef haar een sneer, ze doet de laatste tijd echt achterlijk tegen Anna en ik vind dat ze dat goed moet maken. 

			Als zij samen een praatje maken, dwalen mijn gedachten weer naar 6-vwo, de klas van Stef. De zus van Yara zit in die klas en ik weet met wie ze rondhangt. Die vriendin, Hannah, is echt prachtig. Ze heeft het mooiste rode haar dat je kunt bedenken en ik weet niet of het daarom is, maar ik vind haar een beetje eng. Overweldigend, hoe ze je aan kan kijken. Niet dat ze mij vaak aankijkt, maar soms sta ik erbij als Yara met haar zus praat en Hannah is eigenlijk altijd in haar kielzog te vinden. Kim vind ik echt fantastisch. Veel leuker dan Yara. En dat is raar, want Yara is mijn vriendin. Een van mijn beste vriendinnen zelfs. De laatste tijd zie ik haar niet vaak, ze heeft een kind gekregen en is daar nog van aan het bijkomen. In mijn achterhoofd weet ik dat we haar in de steek laten, maar ik heb echt niks met baby’s. Zou zij ook niet moeten hebben, haar zoontje Boris overkwam haar en Marijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze erop zit te wachten moeder te zijn op haar zestiende. Op het moment dat ze zwanger raakte, was ze zelfs pas vijftien.

			Toen we bij haar thuis waren, heb ik Kim ook gezien. Ja, die zie ik bijna dagelijks op school. Haar rooster ken ik uit mijn hoofd zodat ik altijd weet welke kant ik op moet kijken om haar niet te missen in de pauze. 

			‘Waar zit jij met je gedachten?’ Floor wappert in mijn gezicht. ‘Ik vroeg of je meeloopt naar wiskunde.’

			In het wiskundelokaal gaat mijn blik naar De Jager. Echt geen verkeerde man en hoewel ik mijn moeder al in geen jaren heb gezien, moet ik er niet aan denken om hem als stiefvader te hebben. 

			Anna stormt de klas in en duikt naast Floor in de bank. Ze zegt iets over Olivier die nog bij zijn mondeling Nederlands zit. Dat moet fijn voor hem zijn, dat hij even met zijn geliefde alleen is. In mijn hoofd moet ik hard lachen. Hoe kan ik denken aan Olivier en VL als geliefden. Het slaat echt werkelijk nergens op. Toch gaat VL niet zomaar meer uit mijn hoofd. 

			Gelukkig is Xander naast mij komen zitten. Normaal gesproken zit Yara daar, maar die is al weken niet op school. Xanders vaste plek is die achter ons, hij wist niet hoe snel hij voor moest stellen naast mij te zitten, toen duidelijk werd dat Yara voorlopig niet terugkwam. 

			‘Allemaal naar bladzijde achtentwintig,’ roept De Jager. 

			Ik sla mijn boek open, in een keer op de juiste bladzijde. Xander steekt zijn duim naar me op. Ik grinnik, ik heb niet altijd geluk. 

			‘Wat valt er te lachen, mevrouw Thomas?’ De Jager staat ineens wel erg dichtbij. 

			‘Niks,’ zeg ik snel. 

			‘Ze heeft magische handen, meneer De Jager,’ zegt Xander bewonderend. 

			‘Houd je verhalen over magie maar voor je, meneer Miedema,’ sneert De Jager tegen mijn buurman. ‘We hebben het in dit lokaal vooral over logica.’

			Meneer Miedema, is het eigenlijk toeval dat Xander dezelfde achternaam als Yara heeft? Als ik het fluisterend aan hem vraag, antwoordt hij dat hij Yara’s neef is. Raar, dat ik dat niet wist. Dan is hij dus ook de neef van Kim. 

			In mijn schrift teken ik een hartje. Ik durf er geen letter bij te zetten. Daarbij, welke letter moet ik er eigenlijk bij zetten? In gedachten droedel ik naast het hartje. Als De Jager mij een vraag stelt, heb ik werkelijk geen idee wat ik moet antwoorden. Xander wijst op zijn schrift en dankbaar lees ik voor wat er staat. Dan kijk ik in mijn eigen schrift en zie ik wat ik gedroedeld heb. Naast het hartje staat een G. 

		

	
		
			2.

			Guusje

			‘Zo, dus de naam van jouw vriendje begint met een G,’ vraagt Xander als we het lokaal uit lopen. 

			Ik voel mijn hoofd opgloeien en moet een kop als een biet hebben. ‘Niet dat ik weet,’ haast ik me te zeggen.

			‘Ontken het maar, laat me raden. Is het Guz? Gijs?’ 

			Ik zwijg, bedenk me wat ik zeggen kan. 

			‘Gerrit?’

			Een bulderende lach ontsnapt me. Gerrit, zo heet de beste vriend van mijn opa. Als ik aan die man denk, rollen de tranen me echt over mijn wangen. Het is een uitgezakte bejaarde met hangogen. Ik kan niet meer stoppen met lachen. 

			Xander loopt naast me naar het schoolplein, maar weet overduidelijk niet wat hij met mij aan moet. Gierend van de lach leg ik uit wie ik voor me zie en Xanders mondhoeken krullen licht omhoog. Zo te zien vindt hij het niet zo grappig als ik. 

			‘Ik maak dus geen kans bij je?’ vraagt hij onderzoekend. 

			Ik schrik van zijn vraag. In mijn vrienden zie ik al geen datingmateriaal, in Xander al helemaal niet. 

			‘Het was de G van Guusje,’ zeg ik snel. ‘Ik doe aan zelfliefde.’ Als ik zijn blik zie, voel ik de behoefte het uit te leggen. ‘Mijn vriendinnen noemen mij een kameleon. Ik kleur met alles mee.’ Ik zie dat Xander echt niets van mij begrijpt en ik weet dat ik hem verder geen uitleg verschuldigd ben. Toch voel ik de behoefte om dat te geven. ‘Weet je, als er over jou gezegd wordt dat je een meeloper bent, dat je alles goed vindt wat iedereen zegt of vindt, dan weet je dat je iets fout doet. Sindsdien neem ik geen enkele kleur meer aan. Ik wil geen kameleon zijn, ik wil mijn eigen kleur kiezen.’ 

			‘Aha,’ Xanders wenkbrauwen vormen een frons. ‘Vandaar.’ 

			Geen idee of hij het snapt, maar dat kan mij eigenlijk niet schelen. Ik val niet op hem, dus ik moet mijn best doen om hem van het idee af te brengen dat hij een kans bij mij maakt. Als dat lukt met wartaal uitslaan, is dat helemaal prima. 

			‘Hé, neef! Alles goed?’ Vanuit het niets staat Kim naast ons. Ze geeft Xander een high five. 

			‘Alles beter!’ grijnst hij. ‘Hoe gaat het met Yaar?’ 

			‘Goed, denk ik. Het is echt zo raar, joh. Haar als moeder zien. Kom eens langs, vindt mijn moeder ook leuk.’ 

			‘Weet je het zeker? Ik meen me te herinneren dat je moeder niets met de Miedema’s te maken wil hebben.’ 

			Geïnteresseerd luister ik verder. Yara heeft weleens verteld over hoe haar vader hen in de steek gelaten heeft. Dat is vast de reden dat ik niet eerder wist dat Xander haar neef is. Door zijn achternaam weet ik dat hij van de kant van de familie is waar ze geen contact meer mee hebben.

			‘Daar heb jij toch niks mee te maken,’ Kim pakt zijn arm vast. ‘Jij was amper geboren toen mijn vader bij ons wegging.’

			Ik vind het zo lief hoe ze dit aanpakt, met bewondering sla ik haar gade. 

			‘Oké, kom ik vanmiddag uit school, denk je dat dat goed is?’ 

			‘Ik weet wel zeker dat dat goed is. Kom jij ook, Guus?’ 

			Weer voel ik mijn hoofd opgloeien. Twee keer een bietenkop in tien minuten tijd, het gaat goed met me. ‘Mwah,’ laat ik vallen. ‘Een andere keer misschien. Als Xander al een tijd niet bij jullie geweest is, hebben jullie vast veel bij te praten.’ Achter Kim zie ik een deel van mijn vriendengroep. Ik zeg de Miedema’s gedag en weet niet hoe snel ik me bij mijn vrienden moet voegen.

			‘Wat heb jij ineens met die Xander?’ wil Floor weten zodra ze uit ons gezichtsveld zijn.

			‘Niks. Ik zit vaak naast hem sinds Yara er niet meer is, meer niet.’ 

			‘Ik vind het verdacht. Hoe jij met hem aanpapt.’

			‘Aanpapt?’ Verbouwereerd kijk ik haar aan. 

			‘Ja, zwaan-kleef-aan, hoe jullie samen naar buiten lopen, steeds. Dat je nog niet handje-handje loopt.’

			‘Doe niet zo belachelijk,’ sneer ik. Mijn nekharen gaan rechtovereind staan. ‘Ik heb geen idee waar je die onzin vandaan haalt.’

			‘Wat is er met jullie?’ Anna duikt tussen ons in. ‘Ben je weer aan het stoken, Floor?’

			‘Ik? Stoken? Dat doe ik nooit,’ beweert Floor. 

			Anna geeft me een knipoog, wij weten wel beter.

			‘Wisten jullie dat Xander een neef van Yara is?’ vraag ik om de stemming te keren.

			‘Toevallig heeft Yaar dat verteld,’ zegt Marijn. ‘Toen we net iets hadden. Ik was jaloers omdat ik haar met hem gezien had,’ zegt hij verbazingwekkend eerlijk. ‘Yara lachte me uit en zei dat ze nooit met haar neef zou zoenen.’ 

			Lachend slaat Casper hem op zijn schouder. ‘Wat ben je toch een lekker ventje. Jaloers als je Yara met iemand anders ziet.’ 

			‘Zo eenvoudig is het anders niet, een relatie met Yara hebben,’ zegt Marijn schuchter. ‘Ik kom daar tegenwoordig regelmatig, haar hele familie is ingewikkeld. Om mee om te gaan, bedoel ik.’

			Geïnteresseerd luister ik naar wat hij zegt. Is dat zo? Ik durf niet te vragen of hij het ook over Kim heeft. 

			‘Vooral Yara en haar moeder,’ legt hij uit alsof hij weet welke vraag er op mijn lippen brandt. ‘Haar zus valt wel mee, dat is een stillie-willie, daar krijg ik niet zoveel hoogte van.’

			‘Ik mag haar wel,’ laat ik vallen. 

			‘Ik ook hoor, ze zegt alleen niet zoveel als ik er ben. Hun vader is een rare, dat weet ik wel. Net als die Xander eigenlijk, vinden jullie dat geen nerd?’

			Ik knik. Dat is inderdaad de beste omschrijving. 

			‘Guus ziet hem anders wel zitten,’ sneert Floor. 

			‘Doe niet zo belachelijk,’ snauw ik. 

			‘Kappen met je gestook, Floor,’ Anna geeft haar een stomp op haar arm. 

			Floor grijnst gemeen. Ik weet wel dat ze het niet zo bedoelt, maar alles wat ze zegt komt rot haar strot uit. Elke dag vraag ik me af waarom Floor eigenlijk in onze vriendengroep zit. Omdat ze de leider is? Of omdat we nu eenmaal al lang vrienden zijn? 

			‘Dat Guusje iets in Xander ziet, is inderdaad een belachelijk idee,’ bevestigt Marijn. ‘Je ziet toch wel dat ze niets ziet in jongens van onze leeftijd? Guusje is geïnteresseerd in de rijpere man. Net als Olivier op rijpe vrouwen valt.’ 

			Olivier stormt op Marijn af, hij begint op zijn vriend in te beuken. 

			Floor lacht haar eeuwige bulderlach. Zij vindt het volgens mij als altijd top, als iedereen boos op elkaar is. Dan zie ik Oliviers blik en weet ik dat hij helemaal niet boos is. Dit is hoe jongens met elkaar omgaan. Altijd elkaar een beetje plagen. Meiden zijn zo ontzettend anders. Ineens ben ik klaar met hoe wij met elkaar omgaan. Ik besluit ter plekke dat ik Floor zo ga behandelen als de jongens tegen elkaar doen. ‘Je hebt het mis, de rijpere man is niets voor mij, Marijn. Ik val eerder op zo iemand als Floor.’ 

			Vol afgrijzen kijkt ze me aan. ‘Ieuw. Lesbo.’ 

			Ik sla mijn arm om Floor heen en wil haar op haar wang zoenen. 

			Ze duwt me van haar af alsof ik een besmettelijke ziekte heb. ‘Ik weet niet waar je dat vandaan haalt, maar kom niet in mijn buurt als je er zo over denkt.’

			Haar opmerking snijdt in mijn ziel. Ik weet meteen dat als ik ooit worstel met wie ik ben en wie ik leuk vind, ik nooit bij Floor terechtkan. 

			‘Doe niet zo achterlijk, Floor,’ neemt Casper het voor mij op. ‘Guus mag zijn wie ze wil zijn. Daar hoef jij je niet mee te bemoeien. Als je maar van Floor afblijft,’ grijnst hij naar mij. 

			‘Je mag haar hebben, baby.’ Ik geef hem een high five. ‘Geen Floor voor mij.’ 

			Ik knipoog naar Floor en besluit dat ik me van haar niets meer aantrek. Vanaf nu denk ik alleen aan mezelf. Hoe zei ik dat ook alweer tegen Xander net? Zelfliefde. Ik wil geen kameleon meer zijn, ik kies mijn eigen kleur. En als ik ooit beïnvloed word in mijn keuze, is dat niet door Floor.

		

	
		
			3.

			Guusje

			‘Hé, Yaar.’ Ik ga naast Yara fietsen en gooi een kushand haar kant op. ‘Alles goed?’ Ik vind het zo tof dat ze weer terug naar school komt, ik heb haar echt gemist.

			‘Hm, hm. Met jou ook?’ 

			‘Kan niet beter. Vanmiddag chillen?’ Nog voor ik het goed en wel uitgesproken heb, zie ik Yara twijfelen.

			‘Morgen?’

			‘Kun je vanmiddag niet?’

			‘Nee, ik heb afgesproken.’ 

			‘Kun je echt niet vanmiddag? Boris mag mee hoor, als dat het probleem is.’ Ik heb het gevoel dat Yara maar iets verzint om van mij af te zijn. Ze lijkt in gedachten verzonken. Ineens twijfel ik honderd procent aan onze vriendschap. Wat ben ik nog voor Yara als ze zes uur moet nadenken of we wel of niet kunnen afspreken? Zonder nog iets te zeggen been ik ervandoor en het ergste is, Yara lijkt het niet eens te merken. Ze is zo zichzelf niet meer, de laatste tijd. Ik snap heus wel dat dat iets met haar zoontje Boris te maken heeft, maar snapt ze nu niet dat wij haar gemist hebben? Uiteraard schaam ik me dat we Yara in de steek gelaten hebben, achteraf gezien. Ik heb haar zelfs uit onze appgroep verwijderd. Oké, dat moest van Floor, maar erg hard heb ik niet gevochten om het niet te doen. Ik hoor het Floor nog zeggen: “Wat heeft Yara eraan als ze in de appgroep leest dat de gymles uitvalt, ze komt toch niet naar school.” Het leek logisch. Nu zie ik in dat we haar eigenlijk buitensloten. Dat ik daarmee een wig gedreven heb tussen ons.

			‘Is er iets tussen jou en Yara?’ Kim maakt er steeds vaker een gewoonte van ineens voor mijn neus te staan. 

			‘Een beetje,’ beaam ik. ‘We zitten niet zo erg meer op één lijn.’

			‘Daar kan ik me iets bij voorstellen. Yara heeft mij ook overtroffen in het leven.’

			Overtroffen in het leven, wow! ‘Voelt dat zo voor jou? Dat ze je voorbijstreeft?’

			‘Een beetje wel, ja.’ Kim haalt haar schouders op. ‘Ze is ineens best volwassen, ze doet allemaal dingen die niet bij haar leeftijd horen, die niet bij onze leeftijd horen. Dat voelt gek.’

			‘Daar kan ik me eigenlijk wel iets bij voorstellen.’ 

			‘Echt? Toen ik het laatst tegen Jeroen zei, vond hij dat ik me niet zo moest aanstellen.’ 

			‘Jongens snappen dat niet,’ zeg ik vastbesloten. Of dat waar is, weet ik niet. 

			‘Dankjewel, Guusje. Fijn om even met je te praten. Moeten we vaker doen.’ Kim draait zich om en loopt weg. 

			Jammer, ik kan nog uren met haar praten. In de verte zie ik haar naar Jeroen lopen. Hij begroet haar enthousiast, dat enthousiasme zie ik niet bij Kim terug. Er glipt een vluchtige kriebel mijn buik in. Ik observeer hen nog even, tot er op mijn schouder getikt wordt. 

			‘Sorry,’ Yara staat naast me. ‘Ik kan vanmiddag niet omdat ik mijn moeder beloofd had dat ik bij Boris zou blijven. Ik heb met niemand afgesproken.’

			‘Ik dacht al dat je het verzon. Weet je, Yara? Ik heb liever dat je eerlijk tegen mij bent.’

			‘Ja, daarom zeg ik ook sorry. Het spijt me echt.’

			‘Het is al goed.’ Ik heb geen zin in ruzie. Bovendien lijkt het mij dat Yara geen eenvoudig leven heeft. Ik ben blij dat ik niet in haar schoenen sta.

			‘Ik zag je net met Kim. Wat moet ze van je?’

			‘Niks.’ 

			‘Je wordt rood, vertel!’

			‘Nee, er is echt niks. Serieus.’

			‘Jullie hadden het over mij, hè?’ Yara kijkt erg ongelukkig.

			‘Een beetje,’ beaam ik. Ik ben allang blij dat ze niet denkt dat er eventueel meer is tussen Kim en mij. 

			‘Weet je? Ik heb ook liever dat jij eerlijk tegen mij bent. Zo vind ik er niks aan om bevriend te zijn.’ 

			Ik schrik van haar reactie, maar weet dat ze een punt heeft. ‘Sorry. Je hebt helemaal gelijk. We hadden het over jou, ze vroeg me wat er tussen ons aan de hand was.’ 

			‘Weet je? Ik ben een beetje klaar met geroddel. Als we niet meer bij elkaar passen, dan is dat maar zo.’ 

			‘Nee, dat is het niet, echt niet. We moeten allemaal een beetje wennen aan onze nieuwe rol. Het komt allemaal goed.’ Ik denk aan wat Marijn zei, over het moeilijke karakter van Yara. Ik herken wat hij bedoelt. In dit geval kan ze er niets aan doen. Haar leven staat best wel op zijn kop. 

			Yara laat zichzelf op een van de bankjes op het schoolplein zakken en mompelt iets. 

			‘Wat zeg je?’ Ik neem naast haar plaats.

			‘Dat ik iedereen kwijtraak. Zelfs Kim.’ Er rolt een traan over haar wang. 

			‘Nee joh, dat is niet waar,’ zeg ik stellig. ‘Ze is hartstikke bezorgd om je. Het is niet voor niets dat ze bij mij komt om te vragen wat er tussen ons aan de hand is.’

			‘Dat kan zo zijn, maar thuis hebben we niet de gesprekken die we voor Boris wel hadden.’

			‘Je moet je zus een kans geven. Haar meer bij Boris betrekken.’

			‘Zegt ze dat, dat ik haar nergens bij betrek?’

			‘Nee, dat niet.’

			‘Wat zegt ze dan? Ik zag jullie wel praten, dat was veel meer dan alleen vragen wat er tussen ons aan de hand is.’

			Even zwijg ik. Dan besluit ik dat het geen kwaad kan als ik Yara vertel wat Kim zei. ‘Ze heeft het gevoel dat jij haar voorbijgaat in het leven.’ 

			‘Wat bedoelt ze daar nu weer mee?’ Yara springt nijdig op. 

			Ik trek haar aan haar arm terug het bankje op. ‘Daar bedoelt ze niks verkeerds mee. Kom op, Yaar, je snapt toch wel wat ze zegt? Eerst was jij haar kleine zusje en nu ineens ben jij moeder van haar neefje en doe je allemaal dingen die bij volwassenen passen. Jij bent in één sprong de meerdere geworden.’ 

			‘Meerdere?’ Spottend kijkt Yara mij aan. ‘Wat een flauwekul. Als ze mij een beetje meer zou helpen, wordt onze band vanzelf beter.’

			Ik slaak een diepe zucht. Soms snap ik niks van Yara en dan heeft het meestal geen zin om tegen haar in te gaan. ‘Je hebt vast gelijk,’ zeg ik daarom. Waar bemoei ik me eigenlijk mee. 

			‘Kim is ook zichzelf niet,’ zegt Yara plompverloren. ‘Sinds ze met die stomme Jeroen is.’ 

			‘Stomme Jeroen?’ 

			‘Ja, hij is zo kinderachtig. Marijn is twee jaar jonger, maar honderd jaar wijzer.’

			‘Komt dat niet omdat Marijn vader is, denk je?’ 

			‘Ja hoor, geef jij Boris overal de schuld van?’

			Weer slaak ik een diepe zucht. Als Yara zo’n dag heeft, valt er niks met haar te beginnen. 

			‘Ja, dus.’ Yara staat op en beent weg, de school in. 

			Lange tijd blijf ik zitten, mezelf afvragend of het goed nieuws is dat Jeroen “stom” is, in Yara’s ogen. Ik vind Kim té leuk om haar met een stom joch te zien. Kim verdient beter dan dat. Ik gooi mijn schooltas op mijn rug en wandel het schoolgebouw in. Het is bijna tijd voor Frans. Als ik in het schoolgebouw de hoek omsla richting het taalplein, word ik abrupt staand gehouden.

			‘Zeg, waar ben jij mee bezig?’ Kim kijkt me met woeste ogen aan. ‘Is het jouw bedoeling dat de zusjes Miedema nog verder uit elkaar gaan?’

			‘Wat …’

			‘Doe niet onnozel, Guusje. Waarom heb je Yara verteld dat ik me voorbijgelopen voel?’

			‘Zo … zo heb ik dat niet gezegd,’ breng ik stotterend uit. De kriebel die ik eerder voelde, maakt een duikeling in mijn buik. Ik voel dat mijn hoofd opgloeit.

			‘Oh nee? Hoe komt Yara daar dan aan? Ik stort één keer mijn hart bij iemand uit en nog geen kwartier later is het al doorgeluld. Je wordt bedankt, Guusje.’

		

	
		
			4.

			Kim

			Nijdig beent ze door de gangen van het Klaverland. Ze is zo pissig dat Guusje haar vertrouwen heeft beschaamd. Het voelde zo goed om even haar hart te luchten. Guusje begreep haar, zei ze. Ze kon het zich helemaal voorstellen. Bla, bla, bla. Waarom vertelt die trut alles door aan Yara? Is er nu werkelijk niemand voor de volle honderd procent te vertrouwen? Stampvoetend bonkt ze de trap op, naar de eerste etage. Ze heeft muziek en als ze ergens nu geen zin in heeft, is het in getokkel op een of andere gitaar, zoals bij de laatste les. Nog even en ze doen examen. Alle stof is behandeld bij muziek, dus de laatste lessen gaat het eigenlijk nergens meer over. De helft van de klas is meestal afwezig. Het zijn de loyale Kim en Hannah die naar alle lessen blijven gaan. Ineens vindt ze dat ook stom, dat ze altijd alles voor een ander doet. Naar deze lessen gaat ze voor de leraar, niet voor zichzelf. Ze werpt een blik op de gang, of ze Hannah ziet. Bij de deur van het muzieklokaal staat ze op haar mobiel te staren. Ze beent ernaartoe en gaat voor haar vriendin staan. 

			‘Wat is er met jou aan de hand? Ik was je kwijt.’ Hannah legt haar hand op Kims schouder. Het voelt geborgen, alsof ze om haar geeft. 

			‘Ik moest even iets rechtzetten. Bovendien, je was me niet kwijt, je kon me even niet vinden.’

			‘Ja, ja, ik kon je niet vinden, taalpurist. Je moest iets rechtzetten? Met wie? Ik zag je met Yara praten en ineens ben je verdwenen.’ 

			‘Ik ben zo verschrikkelijk pissig!’

			‘Vertel.’ Hannah straalt een vredige rust uit, als altijd. 

			Kim slaakt een diepe zucht voor ze Hannah in vertrouwen neemt. ‘Vanmorgen zie ik Yara met haar vriendin Guusje een beetje bekvechten. Tenminste, zo leek het vanuit de verte. Guusje loopt boos weg, ik ga ernaartoe, praat met haar omdat ik het met Yara te doen heb. Sinds ze weer op school is, lijkt het wel of haar vriendinnen haar links laten liggen.’

			‘Dat is niet zo gek, toch? Yara is veranderd.’

			‘Maar dan hoeven ze haar niet in de steek te laten? Maar oké, ik sta met die Guusje en voor ik het weet lucht ik mijn hart bij die griet. Ik vond het fijn, even met iemand praten die Yara net zo goed kent als ik. En wat denk je? Nog geen kwartier later komt Yara mijn kant op, ze geeft me een mep. Serieus, ze slaat me zo in mijn gezicht. En waarom? Om iets dat ik tegen Guusje heb verteld. In vertrouwen, dacht ik.’ 

			‘O jee. Dat heb ik blijkbaar gemist. Bitchfight tussen de Miedema’s. Typisch Yara.’

			‘Typisch Yara? Het is toch Guusje die dit veroorzaakt?’

			‘Ach kom, Kim. Je weet toch hoe je zusje is? Ze heeft het vast overdreven allemaal. Ik ken haar langer dan vandaag. Wie geeft haar zus een klap in haar gezicht op het schoolplein? Dat kan echt alleen maar Yara doen. Anderen bewaren hun woede voor thuis.’

			Even denkt Kim na. Ze weet ergens in haar binnenste dat Hannah gelijk heeft. Toch voelt ze zich verraden. Maar, zei Guusje niet iets als “zo heb ik dat niet gezegd”. ‘Misschien heb je gelijk,’ bekent ze schoorvoetend. ‘Ik denk inderdaad dat Yara alles weer groter maakt dan het is. Ik gaf Guusje niet echt de kans om uit te leggen wat er precies gebeurd is, ik was daar te boos voor.’ 

			‘Weet je wat het is, Kim. Je bent verward. Bied die Guusje een perspectief. Je vindt haar leuk.’

			Verbouwereerd draait ze haar hoofd abrupt naar Hannah. ‘Wat zeg jij nou?’

			‘Ik heb mijn ogen niet in mijn kontzak zitten,’ knipoogt ze. 

			‘Maar dat met perspectief, wat bedoel je daarmee?’

			‘Geef haar een kans, geef jullie een kans.’

			Naast de deur van het muzieklokaal laat ze zich tegen de muur op de grond zakken. Zij? Guusje leuk? Het duizelt in haar hoofd. Wat Hannah zegt, overvalt haar enorm. Aan de andere kant, wist ze dit niet al veel langer? Enige tijd blijft ze stil zitten, tot de bel gaat en haar vriendin haar overeind trekt. 

			‘Kom op, gek. We gaan de les in.’ 

			Als ze op hun vaste plek zitten, kijkt Kim Hannah nog eens aan. ‘Bedoel je …’ Ze kan de zin niet uitspreken. 

			‘Dat je iets in die Guusje ziet, ja. Dat bedoel ik.’

			De leraar muziek stapt het lokaal in en wat ze al dacht, ze gaan weer op gitaren pingelen. Omdat het niet verplicht is, neemt ze plaats in een van de zitzakken. Luisteren is beter dan zelf muziek te moeten maken. Gelukkig volgt Hannah haar, ze ploft op een andere zitzak. 

			‘Dat met Guusje kan helemaal niet, ik heb Jeroen,’ fluistert Kim.

			Hannah barst in lachen uit. 

			De leraar vraagt wat er te lachen valt en Hannah wuift hem weg. Hannah kan dat maken, iedereen kan altijd alles van haar hebben. 

			‘Jij gaat met Jeroen omdat ik met Stef ga. Jij hebt niks met Jeroen,’ zegt ze zacht. ‘Dat is gewoon zo gegroeid. Uit gewoonte. Binenkort gaan we eindelijk naar dat uitgestelde concert van Chef’ Special. Daarna houdt het op, heb jij niks meer met Jeroen, wedden?’ 

			Heeft Hannah gelijk? Als ze eerlijk is, heeft Hannah het vaker bij het juiste eind gehad, op dit gebied. Ze is blij dat Jeroen niet in het lokaal zit, hij heeft geen muziek. Stel je voor, dat hij dit gesprek opvangt? Ook als Hannah gelijk heeft, ze is er nog niet aan toe om dat direct met Jeroen te delen.

			‘Han, misschien moet jij therapeut worden, ofzo. Iets met mensen helpen, je hebt inzicht in relaties.’

			Hannah laat haar vrolijke lach weer horen. De leraar kijkt nog even verstoord op, maar gaat dan weer verder met de drie klasgenoten die wel willen tokkelen. 

			Kim pakt haar waterfles en neemt een grote slok. Hannah heeft gelijk. Waar is ze eigenlijk bang voor? Ze valt niet op jongens. Ze is ook geen bi. Kim valt op meiden. Dat is al klip en klaar sinds ze een jaar of tien was. Blijkbaar hebben anderen dat inmiddels ook door. Hoe heeft ze zichzelf zo voor de gek kunnen houden door met Jeroen te gaan? 

			‘Je hebt gelijk. Ik geef Guusje een kans. Na Chef’ Special. Jeroen heeft dat kaartje voor mij gekocht, zelf vindt hij er geen reet aan. Dat heeft hij voor mij gedaan.’ 

			‘Is dat helemaal eerlijk, Jeroen aan het lijntje houden?’

			‘Misschien niet. Maar gebeurt nu toch al. Meteen na het concert praat ik met Jeroen.’

		

	
		
			5.

			Guusje

			‘Hoe was het eigenlijk die keer dat je met Kim naar Yara ging, uit school?’ vraag ik aan Xander. Het is al een tijdje terug, maar ik vergeet er steeds naar te vragen. ‘Het was misschien best spannend, omdat je er al lang niet geweest was?’

			‘Oh, nee hoor, dat stelde niet veel voor.’

			‘Hoezo niet?’ 

			Xander kijkt achterom, waar Yara op zijn oude plek zit. Dat wilde Yara zo, toen ze weer terugkwam in de klas. 

			‘Wat was er dan?’ dring ik op fluistertoon aan. 

			‘Ach, het was best gezellig, maar haar moeder heeft een Miedema-allergie.’ Hij knikt naar zijn nichtje. ‘Niet zo gek, mijn oom Nick heeft hen flink in de steek gelaten.’

			‘Ja, dat verhaal ken ik. Maar ze hebben nu weer contact, geloof ik.’

			Xander knikt.

			‘Hebben jullie hem al die tijd wel gezien?’

			‘Zeker. Hij komt ook regelmatig bij ons. Lieke, zijn vrouw, is superaardig.’

			‘Ja, daar heb ik Yara ook weleens over gehoord. En hun zoontje?’

			‘Tom. Heeft Yara daar over verteld dan?’

			‘Ja, ik weet nog dat ze boos was dat haar vader een kind had waar hij wel naar omkeek.’

			‘Tom is een verwend nest.’ 

			‘Waarom vind je dat?’

			‘Hij krijgt een beetje te veel aandacht. Ik denk dat Nick iets goed te maken heeft, zijn andere twee kinderen heeft hij heel jong in de steek gelaten, het lijkt wel of hij het nu te goed wil doen.’

			Ik knik begrijpend. 

			‘Tom is wel leuk hoor,’ vult Xander aan, ‘maar nog een beetje jong om een band mee te hebben.’ 

			‘Jullie zitten toch niet over mij te roddelen, hè?’ Yara prikt met de punt van haar boek in mijn rug. 

			‘Nee joh, er zijn veel interessantere mensen om over te praten?’ grinnikt Xander. 

			Ik kijk schuldbewust naar Yara. ‘Oeps,’ zeg ik. ‘We hadden het niet over jou, maar over je familie.’

			‘Waarom praten jullie over mijn familie?’ Haar blik zegt: bemoei je met je eigen zaken. 

			‘Omdat Xander jouw neef is, daar kwam ik achter toen jij weg was.’ 

			‘Toen hadden jullie de tijd om even lekker over mij te roddelen, zeker.’

			Fronsend kijk ik achterom. ‘Ik roddel niet over mijn vrienden,’ beweer ik stellig. 

			‘Alleen maar met mijn zus?’ 

			‘Ik heb niet …’ Ik zwijg abrupt, het heeft geen zin.

			Xander draait met zijn ogen en kijkt strak voor zich uit. ‘Ze lijkt zo op haar moeder,’ zegt hij zacht. ‘Rare fratsen. Kim is heel anders, meer een Miedema.’

			‘Is het niet raar om samen met Yara in één klas te zitten?’

			‘Niet als we het nooit over de familie hebben. Dat onderwerp bespreek ik niet met haar, nooit gedaan ook.’

			Mevrouw Oldenburg komt het lokaal binnen en vraagt in het Frans of we onze boeken open willen slaan bij hoofdstuk vijf. 

			OL begint over werkwoorden en ik ben met mijn gedachten bij het gesprek met Xander. En bij Kim, we draaien al even om elkaar heen, ik denk dat ze mij ook leuk vindt, maar ze heeft iets met die Jeroen. Ze is er vast nog niet uit, misschien valt ze helemaal niet op meiden? Daar word ik onzeker van. Of stel, ze valt wel op meiden, maar ziet mij helemaal niet zitten.

			Ik ben wel blij dat Xander zegt dat Kim niet op Yara lijkt. Ik zou doodmoe worden van dat wispelturige van Yara, zo fijn als Kim dat minder heeft. Maar ben ik blij dat Kim op haar vader lijkt? Dat eigenlijk ook niet. Ik dwaal naar het gesprek dat ik lang geleden met Yara had over haar vader. Destijds hadden ze geen contact, ze was er alleen een keer geweest met Marijn en had ontdekt dat ze een halfbroertje had. Ze was pislink, dat haar vader voor die Tom hele dagen thuisbleef. Ik kon me dat heel goed voorstellen. Alleen al omdat ik zo’n zelfde vader heb, hij is er nooit voor mij. Nooit geweest. Er was een tijd dat ik dacht dat ik daarom niet zo goed wist of ik ooit met een jongen zou daten, omdat mijn vader mij voortdurend teleurstelt. Nu weet ik dat dat onzin is, je bent wie je bent, daar hebben ouders niet heel veel mee te maken. Uiteraard word je beïnvloed door ze, maar meer niet. Daar geloof ik heilig in. 

			‘Wat denk jij dat het antwoord is, Guusje?’ OL staat stil voor mijn schoolbank en kijk me strak aan. 

			‘Ik weet het niet, Dominique.’ OL is de enige leraar op het Klaverland die erop staat dat we haar bij de voornaam aanspreken. Het liefst op zijn Frans. Ik verdenk haar ervan gewoon Daan te heten, ofzo. Die naam zou ik elk geval beter bij haar passen.

			‘Xander?’ 

			Uiteraard lepelt hij het antwoord zo op, noemde Marijn hem laatst geen nerd? Dat is precies wat hij is. OL is in haar nopjes.

			‘Waar zit jij met je gedachten?’ fluistert hij me toe. 

			‘Ja, ik was er even met mijn hoofd niet bij,’ fluister ik terug.

			‘Guusje en Xander, wat hebben jullie het gezellig vandaag. Misschien mogen wij met jullie meepraten?’ sneert OL.

			‘Liever niet, mevrouw,’ zegt Xander snel. Hij is weer een en al aandacht. 

			‘Liever niet, Dominique,’ verbetert OL hem. 

			Ik veins dat ik er ook weer bij ben. Opnieuw ga ik in gedachten naar mijn vader. Hoe zou hij reageren als ik vertel dat ik liever een vriendin heb dan een vriend? 

			Als de les is afgelopen, loopt Xander met mij mee naar buiten. Sinds die keer dat Floor zat te stangen over Xander en mij is dat eigenlijk niet meer gebeurd, dit is de eerste keer weer. In kijk om me heen, maar Floor is nergens te bekennen. Dan besluit ik dat het me helemaal niks kan schelen wat Floor over ons denkt. 

			‘Heeft Marijn zijn mobiel alweer terug,’ vraagt Xander.

			Ik denk aan mevrouw Van Leeuwen die vanmorgen zijn mobiel afpakte. ‘Volgens mij wel, VL gaf hem meteen na de les terug. Olivier moest nog nablijven, ik geloof dat hij VL wel ziet zitten.’

			‘Olivier is gek. Je gaat toch niet achter zo’n oud lijk aan lopen? Volgens mij kan hij Anna zo krijgen als hij wil. Of jou.’

			‘Mij? Wat zeg jij nou weer? Ik val niet op Olivier.’

			‘Op wie val jij eigenlijk wel?’ 

			‘Dat gaat jou niks aan,’ zeg ik snel. ‘Maar over Olivier, die zou inderdaad goed bij Anna passen.’ Ik hoop dat Xanders aandacht naar hen gaat, in plaats van naar mij.

			‘Kijk, daar heb je je vrienden,’ zegt hij gelaten. ‘Dan ben je mooi weer van mij af.’ 

			Hoe gemeen het ook is, ik ben blij dat Yara en Floor eraan komen. 

			‘Tot later,’ zeg ik tegen Xander.

			In de kantine voegen we ons bij de jongens. Olivier heeft donderwolken boven zijn hoofd en Casper en Marijn zitten elkaar te narren. Yara loopt naar Marijn en geeft hem een zoen. Ik wist niet dat het weer aan is. 

			‘Waar is Anna, eigenlijk?’ vraag ik aan niemand in het bijzonder.

			‘Naar de tandarts,’ zegt Floor. ‘Hoe was het bij VL, Olivier. Waarom moest je nablijven?’ 

			Dat is waar ook, Olivier is de hele gymles niet meer teruggekomen. Ik had hem niet eens gemist.

			‘Aarde aan Olivier!’ Floor wappert voor mijn gezicht met haar handen. ‘Waar zit jij met je gedachten?’

			‘Bij VL natuurlijk,’ giert Marijn. Ineens verstart zijn blik. ‘O ja,’ hij pakt abrupt Oliviers bovenarm en knijpt erin. ‘Waarom naaide jij mij, tijdens Nederlands, met mijn mobiel?’

			‘Ik naaide je niet,’ Olivier trekt zijn arm los. ‘Echt niet.’

			‘Ze pakt mijn mobiel af en knikt vervolgens naar jou. Vertel mij wat, jij zat mij te verlinken.’

			‘Nee. Echt niet,’ beweert Olivier. Hij kijkt erbij als een oorwurm.

			‘Wel waar. Ik denk dat jij gluurde naar mijn appgesprek en dat ze het toen zag.’

			Olivier lijkt na te denken ‘Met wie …’ zegt hij uiteindelijk. 

			Marijn zit alweer met Casper te praten, dus Olivier staakt direct het gesprek. Zou ik ook doen, als iedereen alweer ergens anders op gericht is, kun je maar beter doen alsof je neus bloedt. Dan zie ik waar Olivier naar zit te staren. Anna komt de kantine binnen. Zie je wel, Olivier heeft eindelijk door hoe leuk Anna is. 

			Ineens baal ik ervan. Yara is met Marijn. Floor is met Casper en straks zijn Anna en Olivier ook een stel. En Guusje? Die blijft in haar eentje over. 

		

	
		
			6.

			Guusje

			-	FLOOR – Komen jullie naar het huisje van Yara’s oma? Meidenmiddag! 

			-	ANNA – Ik heb taart!

			-	YARA – Ik heb Boris.

			-	ANNA – Die mag mee.

			-	FLOOR – Die taart ruikt lekker joh! Net uit de oven.

			-	GUUSJE – Meidenmiddag + Boris. Ik ben onderweg. Snijd de taart alvast maar aan!

			Met zijn vieren zitten we op het balkon van het huisje dat vroeger van Yara’s oma was. Anna en Floor logeren hier. Zo’n meidenmiddag is lang geleden, daar was ik echt aan toe. Wij allemaal, zo te zien. Voor het eerst sinds tijden voelt het goed om met mijn vriendinnen te zijn. Uiteraard is Boris mee, maar zolang hij slaapt, kunnen we lol maken en hebben we geen last van hem.

			Onafgebroken halen we herinneringen op en ineens weet ik zo’n leuke over Anna. ‘Weet je nog die keer dat Anna buiten bij de supermarkt erachter kwam dat ze een pakje kauwgom niet had afgerekend?’ Ik kan mijn lachen niet inhouden en bulder het uit. 

			Anna wordt knalrood. 

			‘Dat was hilarisch, die kop van jou,’ doet Yara er een schepje bovenop.

			Als we naar Anna kijken, moeten we nog harder lachen. Zelfs Anna kan haar lachen nauwelijks inhouden. 

			‘Stop maar,’ brengt ze grinnikend uit.

			‘Ik heb dit gesteeld!’ roept Floor met een kinderstemmetje.

			‘Ik was acht!’ verdedigt Anna zichzelf. ‘Ik mocht voor het eerst alleen naar de supermarkt voor mijn moeder.’

			‘Zo groen als gras,’ grijnst Yara. ‘Daar is nog niet veel verandering in gekomen.’ 

			‘Vergis je niet,’ grinnikt Floor. ‘Anna is geen groentje meer.’

			Yara en ik zwenken ons hoofd synchroon naar Anna. Floor doet ongeveer hetzelfde, hoewel zij weet waar ze op doelt.

			Binnen begint Boris te krijsen. Anna wordt gered door de bel, maar dan anders.

			‘Moet je niet naar Boris?’ vraagt ze.

			‘Welnee, zo over,’ beweert Yara. ‘Wat bedoelt Floor met dat jij geen groentje meer bent?’

			‘Ja, Anna. Vertel eens, waar heb ik het over?’

			‘Oh, nergens over.’

			‘Anna heeft hier met O…’

			‘Stoppen, Floor!’ ineens wordt Anna boos. ‘Dat stelde niks voor.’

			‘Wat?’ Ik loop over van nieuwsgierigheid.

			‘Anna heeft hier met mijn oma’s spullen een taart gemaakt?’ vult Yara de zin van Floor aan.

			‘Dat ja,’ zegt Anna iets te snel. 

			Ik denk dat ik weet waar Floor op doelt, maar ik stel het expres nog even uit. ‘Of heeft Anna met oog voor detail een taart gemaakt?’ grap ik. Ik neem een hap van de taart, die echt heerlijk is. De lekkerste taart ooit.

			‘Het heeft niks met die taart te maken,’ zegt Floor geheimzinnig. ‘Hoewel die inderdaad oogstrelend lekker is.’

			‘Tongstrelend,’ verbetert Anna haar.

			‘Anna heeft met O… Oostenrijkers gepraat,’ probeer ik. Ze heeft natuurlijk met Olivier gezoend, maar ik wil dat ze dat zelf zegt.

			‘Ze heeft met een oom gebeld?’ doet Yara er nog een schep bovenop. Ik vermoed dat ze ook al lang doorheeft wat er aan de hand is. 

			‘Het heeft te maken met ons bezoek van gisteren,’ zegt Floor cryptisch.

			‘Bezoek? Hadden jullie bezoek?’ Yara loopt intussen naar binnen om Boris op te pakken. Zijn gehuil wordt steeds tergender.

			‘Oostvaardersplassen … oogsttijd … ode aan Boris,’ verzint Anna. ‘Jullie komen er toch niet achter.’

			‘Wel als ik het vertel,’ zegt Floor vals.

			‘Wel als jij het vertelt, maar dat doe je niet.’ 

			Oei, Anna is pissig, ze kijkt Floor strak aan. Ik denk niet dat het helpt.

			‘Ze heeft met Olivier getongd,’ zegt Floor zo snel dat Anna er niks tegenin kan brengen.

			‘Oh, dat. Logisch,’ grapt Yara. ‘Moet je daar zo’n punt van maken?’

			Inderdaad zeg, dat wist ik vorige week al, Anna en Olivier kunnen zo lekker om elkaar heen draaien. Toen hij zo staarde naar Anna toen ze de kantine in kwam, wist ik genoeg. ‘Dat is inderdaad niks nieuws. Hoe was het?’

			‘Gaat je niks aan. Trouwens, het was een vergissing,’ beweert Anna. 

			‘En hoe is het met jou en Casper, Floor?’ Anna kijkt me dankbaar aan.

			‘Prima. Hij ziet binnenkort wel in dat ik de enige ben, voor hem.’

			‘Jullie zijn toch een stel?’

			‘Soms,’ zegt Floor geheimzinnig.

			‘Iets anders,’ zegt Anna ineens. Ze omzeilt mijn vraag mooi. ‘We hadden het net over je, Guusje.’ 

			Bedankt Anna. Ik haal de aandacht van jou af en dan pass je de bal maar naar mij? 

			‘Ja,’ grijnst Floor. ‘We denken dat jij een lesbo bent. Wanneer geef je dat eindelijk toe?’ 

			Even voel ik me overdonderd. Ik neem drie tellen om na te denken, dan besluit ik gewoon eerlijk te zijn. ‘Heb ik het ooit ontkend dan?’ Mijn ooglid trilt onzeker en mijn maag maakt een salto. Ondanks dat voelt het goed dat het hoge woord eruit is.

			‘Oeh, ze geeft het toe,’ zuigt Floor.

			Anna kijkt me verbijsterd aan en Yara heeft overduidelijk de afgelopen maanden op Mars gezeten, want die is zo verbaasd, dat ze bijna Boris laat vallen.

			‘Ben jij …’ hakkelt ze. 

			‘Ik denk het.’ Ik had gedacht dat uit de kast komen voor mijn vriendinnen moeilijker zou zijn, ik moet zeggen; tot nu toe valt het me alles mee. ‘Ik weet in elk geval dat ik jullie vriendjes helemaal niks vind,’ vervolg ik. ‘Sorry. Ook oudere jongens doen me niets, terwijl er een meid is die …’ Ineens staak ik mijn zin. Ben ik er al aan toe om te vertellen dat ik de zus van Yara leuk vind? 

			‘Wat cool, Guusje is verliefd!’ laat Yara vallen. ‘Vertel op, kennen we haar?’

			‘Ik heb niet gezegd dat ik verliefd ben op een m…’

			‘Ga je het nu weer ontkennen,’ onderbreekt Anna mij. ‘Of je valt op meiden of je valt op jongens, maak een keuze.’

			‘Dat hoeft niet hoor,’ weet Yara. ‘Keuzes maken kan altijd nog.’

			‘Klopt, bovendien, er zijn allerlei varianten. Als je verliefd bent op een mens is dat een hij, een zij, of een hen. Of je bent bi of pan …’ 

			‘Ja, ho maar,’ Floor maakt een stopgebaar met haar hand. ‘Dat geloof je toch allemaal niet?’

			‘Jazeker wel, ik geloof in alles en iedereen. Het is toch juist mooi dat je mag zijn wie je bent en je leuk mag vinden wie je leuk vindt?’ beweert Anna.

			‘Jawel, maar ik geloof nu eenmaal niet in dat hele alfabet,’ zegt Floor resoluut.

			‘Floor! Doe normaal,’ zeg ik. ‘Dat jij nu op jongens valt, wil niet zeggen dat we dat allemaal moeten doen. Wat ben jij ouderwets. Je weet niet half wie en wat er allemaal bij ons in de klas zit.’

			‘Er zitten jongens en meiden in onze klas, meer niet. Wat nou ouderwets? Ik ben liever ouderwets dan ingewikkeld,’ mokt Floor. 

			‘Toch vind ik dat je open moet staan voor alles en iedereen,’ zegt Anna weer. ‘Je stelt je soms onmogelijk op, Floor.’ 

			‘Ja, natuurlijk! Nu ligt het allemaal aan mij. Ik ben tenminste normaal.’ 

			‘Normaal, jij?’ Ik kan het niet laten. ‘Als er iemand is die niet normaal is, ben jij het wel. Jij altijd met je stellige mening.’ Ik ben met de dag meer klaar met Floor en haar meningen. Verdorie, daar gaat de leuke stemming tussen ons. Het was juist zo gezellig.

			‘Guusje heeft gelijk,’ valt Yara mij bij. ‘Het is echt niet meer van deze tijd om je zo ouderwets op te stellen.’ 

			‘Ik-ben-niet-ouderwets.’ Floor spreekt het woord voor woord duidelijk uit. ‘Als ik van jullie open moeten staan voor alles en iedereen, dan kunnen jullie ook open staan voor mij. Ik denk er anders over, nou en?’ 

			‘Daar heb je een punt, maar ik vind het vervelend dat ik het gevoel krijg dat je mij discrimineert,’ leg ik met een brok in mijn keel uit. Ik ben blij dat ik het durf te zeggen, maar voel me tegelijkertijd opgelaten. ‘Nog niet zo lang geleden zei je zoiets als dat ik niet in je buurt mag komen als ik er anders over denk dan jij.’ 

			‘Misschien heb ik dat gezegd. Dat meen ik niet. Ik moet even aan het idee wennen. Jij bent mijn vriendin. Ik heb nooit eerder een lesbische vriendin gehad.’

			‘Toch wel,’ zeg ik resoluut. ‘We zijn al jaren vriendinnen? Ik heb het niet vandaag verzonnen, dat ik meiden leuker vind.’ 

			‘Als je maar niet op mij …’

			‘Nee Floor, ik val niet op jou. Vandaag niet en morgen ook niet. Dankjewel.’

			‘Weet je zeker dat het geen bevlieging is,’ probeert Floor nog.

			‘Ga je straks ook nog zeggen dat er wel medicijnen zijn tegen homoseksualiteit? Zeg het maar hoor, dan ben ik hier weg.’ Ik ga alvast staan om mijn punt te maken. 

			‘Ga zitten, Guusje.’ Anna trekt me aan mijn arm terug op de balkonbank. ‘Laten we erover praten. Niet elkaar meteen veroordelen,’ bij die laatste zin kijkt ze Floor strak aan. 

			Deze verweert zich met twee handen in de lucht. ‘Ik zeg al niks meer.’

			‘Dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling,’ sus ik. ‘We zijn allemaal dezelfde mensen als gisteren. Het is niet zo dat ik ineens iemand anders ben, jij ook niet. Anna en Yara ook niet. We kijken toch ook niet anders naar Yara sinds ze moeder is?’

			‘Dat is heel iets anders,’ beweert Floor. ‘Als er iets bij een normale relatie past, is het wel kinderen krijgen.’ 

			‘Daar gaan we weer,’ nu is het Anna die haar handen in de lucht steekt. ‘Kappen, Floor. Laten we begrip voor elkaar opbrengen. Niet ineens ruziemaken.’

			‘Ik maak geen ruzie, ik laat jullie alleen weten hoe ik erover denk.’

			‘Nu we toch zo bezig zijn,’ zegt Yara schoorvoetend. ‘Jij kan het wel normaal vinden, dat ik een kind heb,’ bij het woordje normaal maakt ze aanhalingstekens met haar handen. ‘Ik vind het anders niet normaal hoe jullie mij allemaal negeerden in de tijd dat ik thuis was. 

			Mea culpa, denk ik schuldbewust. ‘Je hebt gelijk, Yara. Dat hebben we niet helemaal goed aangepakt. Sorry.’ 

			‘Sorry, makkelijk,’ zegt Yara bozig. ‘Ik heb me hartstikke genegeerd gevoeld. Weet je hoe eenzaam het was, thuis? En aan Kim heb ik ook niet zoveel, die hult zich in stilzwijgen en sluit zich op in haar kamer.’ 

			‘Jij hebt tenminste een zus,’ zegt Anna. ‘Ik heb alleen mijn moeder en om daar nu al mijn problemen mee te bespreken …’

			‘Jij hebt anders wel een leuke moeder,’ zegt Floor. ‘Beter dan de mijne.’

			‘Die van Yara, die is pas leuk,’ zegt Anna. 

			‘Nou, ook niet altijd hoor,’ Yara schiet in de lach. ‘De mijne is best lastig.’

			‘Lastig? Ik heb gehoord hoe ze voor je opkwam toen je bij de mentor moest komen, toen je zwanger was. Ik mocht willen dat mijn moeder zo tof was,’ Anna steekt haar duim op.

			Ik zeg even helemaal niks. Ik heb alleen mijn vader en die is nu niet de meest communicatieve persoon op aarde, al helemaal niet tegen mij. Ik kan niet zeggen dat ik veel aan hem heb.

			‘Hoe zit het eigenlijk met jouw moeder, Guusje? Heb je die de laatste jaren nog weleens gezien?’ vraagt Anna.

			Ik schud mijn hoofd. Ik merk dat ik direct emotioneel word. Mijn moeder is altijd een gevoelig onderwerp geweest en als iemand dat weet, zijn het wel deze meiden. 

			‘Wil je er niet over praten?’ vraagt Yara.

			Ik schud weer mijn hoofd. Er rolt een traan op mijn schoot. 

			‘Sorry, Guusje. Ik had er niet over moeten beginnen,’ Anna pakt mijn hand. ‘Ik dacht, nu we toch open en eerlijk zijn tegen elkaar.’

			‘Jullie weten dat ik alleen mijn vader heb,’ zeg ik uiteindelijk. ‘Dat is zo en dat blijft zo. En om nu te zeggen dat ik iets aan mijn vader heb …’ 

			‘Ook niet nu je weet dat je op …’

			‘Nu zeker niet,’ onderbreek ik Anna. ‘Dat durf ik echt nooit tegen mijn vader te zeggen.’

			‘Hoe ingewikkeld mijn moeder is, ik weet zeker dat ik bij haar terecht kan, als ik met zoiets zou zitten,’ weet Yara. 

			‘Is dat zo?’ Anna pakt haar hand. ‘Ik kan me anders nog herinneren dat je haar niet durfde te vertellen dat je zwanger was.’ 

			‘Nee, dat niet, zou jij dat durven?’

			‘Ik denk het wel. Maar laten we eerlijk zijn, het is makkelijk oordelen. We weten allemaal niet wat we zouden doen, als we in elkaars schoenen staan.’ 

			‘Nou, ik zou wel weten wat ik zou doen als ik in Guusjes schoenen sta,’ beweert Floor. ‘Ik zou …’ 

			‘Jij zou helemaal niks,’ sneert Anna. 

			‘Zeker wel,’ nu is het Floor die abrupt gaat staan. ‘Ik zou het onderdrukken.’ 

		

	
		
			7.

			Guusje

			In mijn kamer overdenk ik wat Floor zei. Ze zou het onderdrukken. Tuurlijk joh, alsof dat zomaar kan. Ik ben echt in shock dat een van mijn eigen vriendinnen zo kortzichtig is. Heeft ze niet in de gaten dat homoseksualiteit heel normaal is? Dat meer mensen die zij kent niet zo “normaal” zijn als zij beweert? Ik weet bijvoorbeeld bijna zeker dat OL van Frans een vriendin heeft. Dominique is wat ze zeggen een karikatuur lesbienne: een beetje mannelijk. Ze draagt ruitjesblouses en heeft zo’n opgeschoren kapsel. Noemden ze dat niet vroeger een pot? Zoals ze toen in een stripverhaal een lesbo zouden tekenen. Toch is het een aanname van mij dat ze op vrouwen valt, het is niet zo dat ze daar open voor uitkomt. 

			Soms lijkt het alsof je dat beter niet kunt doen, doe maar gewoon. Maar hoe moet je dan weten wie voor jou beschikbaar is, als je in een club bent? Lesbische vrouwen hebben het niet op hun voorhoofd staan. Vooralsnog vind ik het ingewikkeld. Misschien moet ik het allemaal laten rusten, voel ik alleen maar onrust omdat er ineens allemaal stelletjes in mijn vriendengroep zijn. 

			Dat is het. Laat het rusten Guusje, het komt allemaal goed.

			‘Guus!’ Mijn vader staat onder aan de trap te roeptoeteren. Het eten zal wel klaar zijn. 

			‘Ja?’

			‘Kom eens?’

			‘Ik kom zo.’

			‘Nee, kom eens, nu. Ik heb wat voor je.’

			Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, mijn vader heeft nooit iets voor me. Ik ren met twee treden tegelijk de trap af, maar zie mijn vader niet meteen. Ik vind hem in de keuken, waar hij in de pannen roert. ‘Ja?’ 

			‘Op tafel,’ hij wijst een A4’tje aan. 

			‘Wat is het?’ 

			‘Dan moet je kijken.’ 

			Ik pak het velletje van tafel en lees wat erop staat. Chef’ Special, morgenavond. Een entreekaart voor één persoon. Verbouwereerd kijk ik over het papier naar mijn vader.

			‘Hoe kom je hieraan?’

			‘Van een van mijn collega’s. Dit concert is drie keer verplaatst en zij kan niet. Ze vroeg of iemand het kaartje over wilde nemen. Ik dacht dat jij het leuk zou vinden.’ 

			Leuk? Ik vind het fantastisch. Maar in mijn eentje? ‘Waar is het?’ Ik speur op de ticket naar de details. 

			‘Ik breng je ernaartoe en haal je weer op.’ 

			Verbaasd staar ik hem aan. Hoor ik dat nou goed? 

			‘Dan hoef je niet in je eentje over straat. Wel zo veilig. Alleen in die zaal maakt niet uit, je komt toch voor de muziek. Dan hoef je ook niet te praten terwijl je liever luistert.’

			Mijn vader weet niet veel over mij, maar hier heeft hij een punt. ‘Eh, dank je,’ stamel ik. 

			‘Vind je het niet leuk?’

			‘Jawel …’ Ik moet aan het idee wennen, maar die band vind ik fantastisch. Dan doe ik iets dat ik in geen jaren gedaan heb, ik geef mijn vader een zoen en sla mijn armen om hem heen.

			‘Ja, ja,’ mompelt hij. ‘Het zit wel goed.’

			Ik trek een sprintje naar mijn kamer om die meiden te appen. 

			-	GUUSJE – Jullie raden nooit waar ik morgen naartoe ga.

			-	ANNA – Naar de bios?

			-	GUUSJE – Fout.

			-	FLOOR – Ik weet het, naar een lesbo-club?

			-	ANNA – Doe normaal!

			-	GUUSJE – Leuk Floor, maar nee. Fout.

			-	FLOOR – Ja, weet ik veel.

			-	GUUSJE – Ik zei toch dat jullie het niet raden.

			-	ANNA – Naar bijles Frans? 

			-	GUUSJE – Ook niet.

			-	FLOOR – Zeg het nou maar. 

			-	YARA – Ik weet het.

			-	GUUSJE – Wat dan?

			-	YARA – Chef’ Special.

			-	GUUSJE – Hoe weet jij dat nou weer?

			-	YARA – Daar gaat Kim ook naartoe. Met haar vrienden.

			-	ANNA – Echt? TE GEK!

			-	FLOOR – Hoe kom je aan kaarten? 

			-	GUUSJE – Van mijn vader gekregen.

			-	FLOOR – Die vader die nooit naar je omkijkt?

			-	GUUSJE – Ik heb geen andere vader.

			-	ANNA – Wie neem je mee, ik wil ook! 

			-	GUUSJE – Ik heb er maar één. 

			-	ANNA – Je gaat zeker met je vader.

			-	GUUSJE – Nee, ik heb er echt maar één. 

			-	YARA – Ga je alleen? 

			-	ANNA – Durf je dat? 

			-	FLOOR – Guus durft alles.

			-	GUUSJE – Ja, joh. Dat is toch niet zo ingewikkeld?

			-	YARA – Ik kan aan Kim vragen of je mee mag?

			Het klinkt stoerder dan ik me voel. Stiekem vind ik het doodeng dat ik alleen naar die grote concertzaal ga. Maar om nu samen met Kim te gaan? Het gefladder in mijn buik maakt me draaierig. Ik zou niets liever willen, maar Kim is met haar vrienden daar. 

			Ik ga gewoon en ik zie wel hoe het loopt. 

			‘Guus, kom je eten?’

			‘Vind je het spannend om alleen te gaan?’ Mijn vader blaast de soep bijna van zijn lepel.

			‘Nee hoor, prima. Je hebt gelijk, ik heb er een hekel aan als iemand door de muziek praat. Als je alleen bent, heb je daar geen last van.’

			‘Dat dacht ik al. Ik hoorde haar over dat concert praten en ik dacht meteen: dat is die band waar Guusje het altijd over heeft.’

			Ik kan me niet herinneren dat ik ooit over Chef’ Special gepraat heb, maar ik laat het zo.

			‘Ze had twee kaarten, maar dat vond ik te duur.’

			‘Pap! Dat meen je niet. Had het gedaan, dan had ik die aan een van mijn vriendinnen verkocht.’ 

			‘Ik dacht dat je liever alleen gaat?’ 

			‘Ja, nu ga ik alleen, maar als er twee zijn …’

			‘Dat is nu al te laat, Pieter van inkoop kocht die andere. Je wil niet weten hoe hij aan mijn hoofd zeurde om jouw kaart. Ik hield mijn poot stijf.’

			Gelukkig zijn het staplaatsen en hoef ik niet naast die kwijl van een Pieter te zitten. ‘Dank je, pap.’ Mijn soep is op, ik til een deksel van de pan om te gluren naar wat we nog meer eten. 

			‘Doperwten. Ik had geen zin om uitgebreid te koken.’ 

			‘Geeft niet, pap. Ik vind doperwten lekker.’

			‘Dat weet ik toch, meisje. Je vader kent je als geen ander.’

			Hij heeft het helemaal mis, maar dat vertel ik hem niet. Als er iemand is die mij niet zo goed kent, is hij het wel. Ik weet zeker dat hij geen idee heeft … 

			‘Waar denk je aan?’

			‘Aan mama,’ laat ik me ineens ontvallen. Ik dacht niet aan haar, maar nu wel. 

			‘Die moet je vergeten, meisje. Ze komt niet meer terug.’

			‘Hoe weet je dat zo zeker, pap?’ 

			‘Denk je niet dat ze dat dan al eerder gedaan zou hebben? Ze is verdwenen. In de mensenmassa opgeslokt. Weg.’

			‘Waar is ze dan?’

			‘Wie het weet, mag het zeggen.’

			‘Ik wou dat ik het wist.’ Ineens moet ik bijna huilen. 

			‘Vergeet haar, Guus. Wij doen het prima zonder haar.’

		

	
		
			8.

			Guusje

			‘Dankjewel, pap.’

			‘Half twaalf ben ik hier weer. Als het eerder afgelopen is, app je maar. Dan kom ik er gelijk aan.’

			‘Komt goed, pap.’ Ik werp hem een kushand toe. ‘Nogmaals, dank je!’

			‘Ja, ja,’ mompelt hij weer. ‘Zit wel goed.’

			Lachend sla ik het portier dicht en voor hij optrekt, zwaai ik naar hem.

			Vanaf deze Kiss & Ride is mijn bestemming maar een paar minuten lopen. Ik passeer eerst een snackbar met een buitenbuffet. Ik twijfel niet lang en bestel een friet, ik krijg hem bijzonder snel in mijn handen gedrukt. Al etend loop ik naar de ingang van de concertzaal. Ik probeer snel te eten, die friet mag vast niet mee naar binnen. Het valt niet mee, de dingen zijn heet, gelukkig koelen ze af van de mayonaise. Nog voor ik de hoek om ben, weet ik dat ik mijn eettempo gerust kan vertragen. Er staat een ongelooflijk lange rij met vooral meiden. Allemaal diehard fans van Chef’ Special, tenminste, zo lijkt het. Er lopen meiden in T-shirts met een tourschema op hun rug en aan hun schouders linnen tasjes met het logo van de band. Alsof het handig is om met zo’n tas naar binnen te gaan, als dat überhaupt al mag.

			Nog voor ik aansluit in de rij, scoor ik een blikje cola bij een kiosk. Het blikje gaat sissend open en ik geniet van de prikkels die mijn neus in lijken te schieten. Snel neem ik nog een slokje, de cola is lekker koud.

			‘Mag ik een slok?’

			Verbaasd kijk ik naar mijn buurvrouw. 

			‘Eh, nee,’ antwoord ik vertwijfeld. ‘Daar zijn blikjes te koop.’ Ik wijs de kiosk aan. 

			‘Ja, maar dan moet ik de rij weer uit …’ zegt de meid naast me teleurgesteld. 

			‘Dat klopt.’ Ik heb geen zin om er meer woorden aan vuil te maken, het is haar eigen probleem. 

			Zo snel ik kan, drink ik het blikje leeg en ik werp het in een van de vuilnisbakken langs de rij.

			‘Daar zit statiegeld op, hè,’ bedelt het meisje.

			‘Weet ik, maar ik mag het denk niet mee naar binnen nemen.’ Ik wijs naar de concertzaal. ‘Ik heb geen tas bij me. Als jij dat blikje wil inleveren, pak je het er toch weer uit?’ 

			Tot mijn verbazing doet ze dat, ze loopt de rij uit met het blikje in haar hand. Ik blijf haar een tijdje nakijken. Wat is dit voor rare? 

			‘Zeg, loop je nog door of …’ De jongen achter me gebaart dat hij me wil inhalen. 

			‘Ik ga al.’ Ik kijk voor me en zie dat de rij goed in beweging is. Snel sluit ik aan en voor ik het weet, sta ik bij de garderobe. Daar zie ik wat ik al eerder vermoedde: een tas mag niet mee naar binnen. Ik huur een locker voor mijn jas en koop twee munten om straks drinken te halen. Ik speur om me heen of ik Kim en haar vrienden zie, maar die zijn nergens te bekennen. Wel spot ik het meisje van het blikje, ze steekt haar duim naar mij op. Ik doe net of ik haar niet zie.

			Ik loop de zaal in en moet even wennen aan de drukte. Iedereen praat door elkaar, het is een groot kippenhok. Letterlijk, want ik zie bijna geen hanen. Uit mijn broekzak haal ik mijn oordoppen voor straks en ik beweeg me zo dicht mogelijk naar het podium. Dat is het voordeel als je alleen bent, je wurmt je makkelijker overal tussendoor en voor er iemand kan tegensputteren, ben je alweer drie mensen verder. 

			Ik ben bijna vooraan bij het podium en als ik er net sta, klinkt er een deuntje. Volgens mij gaan ze bijna beginnen. Waar ik ook kijk, ik zie het logo van de band. Ik voel een kriebel door mijn buik gaan en besluit dat wat er ook gebeurt, ik enorm van deze avond ga genieten. 

			Joshua komt het podium op in een gekleurd pak. Hij vraagt of we ready zijn. Dat is het enige minpuntje van de zanger van Chef’ Special, zijn gewauwel in het Engels. 

			Het publiek schreeuwt, we zijn er allemaal klaar voor. Joshua steekt zijn handen in de lucht en beweegt op en neer en iedereen doet hetzelfde. Er gaat een golf van energie door de mensenmassa. Letterlijk, want alle handen gaan boven de hoofden van achter naar voor. Wat een energie! 

			Ik steek ook mijn armen in de lucht en beweeg ze in het ritme van de muziek. We zijn één grote groep, met zijn allen één persoon. Ik kruip nog een beetje naar voren en ik ben trots op mezelf, ik sta aan het hek. De persoon naast me probeert iets tegen me te zeggen, maar dat is onbegonnen werk met dit geluid. Dan trekt er iemand aan mijn mouw en ik zie tot mijn ontzetting dat het meisje van het blikje mij gevolgd is. Waarom? Ik geloof niet dat ik aanleiding gegeven heb om vrienden te worden. Ik kijk haar geïrriteerd aan, ze trekt zich er niets van aan. 

			‘Hoi,’ schreeuwt ze. Ze gilt en schreeuwt met de band mee en laat zich meevoeren door hysterie. Ze laat zich helemaal gaan en het enige dat ik kan denken, is dat ik hoop dat niemand denkt dat ze bij mij hoort. 

			Het is hier warm, maar dat kan me niet schelen. Ik trek mijn trui uit over mijn hoofd en knoop hem om mijn middel. Die stomme griet steekt weer haar duim naar mij op. Ik doe er alles aan om haar te negeren, maar dat mislukt eigenlijk best wel. 

			Dan vanuit het niets ligt ze op de grond en wordt ze door de bewaking over het hek getild en afgevoerd. 

			Wat gebeurt er met haar? 

			‘Ze viel flauw,’ schreeuwt een vrouw naast me. ‘Als je naar achter gaat, kun je haar daar weer ontmoeten.’ Tenminste, dat is wat ik versta en begrijp uit haar handbewegingen. 

			‘Dank je!’ schreeuw ik terug. ‘No way,’ roep ik er op zijn Joshua’s achteraan, de kreet komt uit de grond van mijn hart. Hoe vervelend ik het voor haar vind dat ze onderuitging, ik ben blij dat ik die stalker kwijt ben. Wat een opluchting. De vrouw kijkt me raar aan, maar dat kan me niets schelen.

			Ik geniet optimaal van de muziek en laat me meevoeren met alles wat er om me heen gebeurt. Wat een avond, dit is helemaal super. Voortaan gaat een deel van mijn spaargeld naar concertkaarten, neem ik me voor. Dit ga ik echt vaker doen. En morgen ga ik koken voor mijn vader om hem te bedanken. Misschien moet ik niet zo vervelend over hem praten, hij is best oké. Hij weet in elk geval waar hij me blij mee maakt.

			Joshua rent over het podium alsof hij energie over heeft. Dan wordt er een rustig nummer ingezet en gaat hij op een van de boxen zitten. Hij heeft gelijk, volgens mij is hij ook geen twintig meer. Hij moet vast even bijkomen van zijn wilde gedoe. Grijnzend zing ik mee, wat een topavond. 

			Alsof ik ogen in mijn rug voel, kijk ik om. Dat stomme kind is bijna weer bij me, ze baant zich een weg door de menigte. Ik heb helemaal geen zin in haar en besluit dat ik ergens anders ga staan. Ik vermoed dat ze het niet in de gaten heeft, want ineens is ze me voorbij en kijkt ze zoekend om zich heen. Ik duik achter een lange jongen tot ze de andere kant op kijkt. 

			‘Opzouten, bitch,’ mompel ik in mezelf.

			‘Ik versta je niet,’ schreeuwt de jongen in mijn oor.

			‘Hoeft ook niet,’ schreeuw ik lachend terug. Ik zing mee met de band. Plots val ik stil en ontmoet ik een paar ogen. 

			Daar staat Kim en ze heeft mij ook gezien. We doen een wedstrijdje staren tot ik verlies. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Als ik weer haar kant op kijk, heeft Kim haar blik op de band gericht.

		

	
		
			9.

			Kim

			Haar hart staat stil als Guusje haar kant op komt. 

			‘Hoi,’ klinkt het helder in haar oor.

			‘Hoi, Guusje,’ zegt ze enthousiast. Ze voelt een siddering door haar lijf gaan. Dat ze elkaar net een tijdlang aanstaarden, moet iets betekenen. 

			‘Blijf bij ons staan,’ schreeuwt ze naar Guusje. ‘Ken je mijn vrienden? Stef, Hannah, Jeroen.’ Kim wijst ze een voor een aan. ‘Dit is Guusje, een vriendin van Yara,’ zegt ze tegen haar vrienden.

			Guusje schudt handen en glimlacht ontzettend lief. Ze blijft naast haar staan en beweegt mee op de muziek. Guusje lijkt zich totaal niet ongemakkelijk te voelen en dat doet Kim goed. Ze hoopt dat ze de rest van het concert bij haar blijft staan.

			Jeroen pakt haar hand, ze schudt hem los. Het voelt niet goed om nu hand-in-hand met hem te staan. Na het concert moet ze echt met hem praten, neemt ze zich voor. Of waarom niet nu al? De energie die Guusje uitstraalt, maakt dat ze nog warmer van binnen wordt, een gevoel waarvan ze zich niet kan herinneren dat ze het ooit van Jeroen kreeg. Toch lijkt het haar niet geschikt om hem hier, bij het concert, af te wijzen. Uitmaken kan morgen ook nog. Of later deze week.

			Als Joshua een korte pauze aankondigt, staat er ineens iemand in Guusjes oor te tetteren. Kim weet niet wie het is, zo te zien weet Guusje het wel. Ze hoort iets over chickies en de jongen lacht. Guusje lacht ook en als hij haar succes wenst, knikt hij naar Kim. 

			‘Wat moest hij van je?’ kan Kim niet nalaten te vragen.

			‘Niks, hij dacht net dat ik met hem aan het flirten was, ik heb hem afgewezen.’

			‘Hij neemt je afwijzing sportief op, ik zag hem lachen.’

			‘Klopt, hij begrijpt waarom ik geen interesse in hem heb.’ 

			‘Waarom is dat dan?’ Ze wil het antwoord horen, maar wordt afgeleid door Hannah. Deze vraagt of ze iets wil drinken en ze knikt. 

			Hannah weet wat Kim wil. Ze ziet dat ze het ook aan Guusje vraagt en deze graait in haar broekzak. Ze tovert er een munt uit en geeft die aan Hannah. ‘Doe maar een cola,’ zegt ze.

			Jeroen dringt zich op in Kims comfortzone en ineens is ze zo klaar met hem. Toch weet ze zich in te houden en hem met een glimlach aan de kant te schuiven. ‘Ik sta even met Guusje te praten,’ zegt ze. 

			‘Wat moet je met haar?’ vraagt hij in haar oor. 

			Meer dan jij kan bedenken, denkt ze. Gelukkig zegt ze het niet hardop. ‘Ik vind haar aardig,’ zegt ze in plaats daarvan. ‘Bovendien, ze is hier alleen, ik heb gevraagd of ze bij ons blijft.’

			‘Ze gaat toch zelf in haar eentje naar een concert? Wij zijn niet verantwoordelijk voor kleuters.’ 

			Kleuters? Guusje zit in de vierde. Ze is waarschijnlijk geen twee jaar jonger dan Jeroen. Wat een overdreven reactie van hem. Dan ziet ze zijn blik. Hij is op zeker jaloers. 

			‘Dat slaat nergens op, Jeroen,’ spreekt Stef hem toe. ‘Hi, Guusje. Leuk dat je er bent.’

			Jeroen wendt zich geagiteerd tot Stef en zodra Hannah er is met de drankjes, heeft iedereen alleen maar oog daarvoor. 

			Guusje klokt haar cola snel weg. Blijkbaar is ze dorstig. Niet zo gek, het is hier bloedheet. 

			‘Hier ben je,’ klinkt het ineens naast hen. Een vreemde griet slaat een arm om Guusje heen.

			‘Wat moet jij toch van me?’ 

			Verbaasd slaat Kim gade wat er gebeurt. 

			‘Jij stalkt me nu al vanaf dat ik hier ben, kap ermee. Ik ken jou niet en ik heb ook geen behoefte je te leren kennen.’ Guusje duwt het meisje weg.

			‘Het is een heel raar kind,’ mokt Guusje. ‘Ze achtervolgt me al zolang ik binnen ben en ik was net blij dat ik van haar af was.’

			‘Hé mokkel,’ Stef pakt het meisje bij haar arm. 

			‘Ik weet niet wat je hier doet, maar zij wil je niet, oké?’ spreekt Hannah het meisje toe.

			Ze steekt twee handen in de lucht. ‘Oké, duidelijk. Ik ben al weg.’ Ze werpt Guusje een nijdige blik toe. 

			‘Dankjewel,’ Guusje steekt Stef en Hannah beurtelings een hand toe. 

			Deze schudden hem vriendschappelijk. ‘Graag gedaan, chika. Blijkbaar heb je nogal aantrekkingskracht op haar,’ lacht Stef. 

			‘Ik moet ook zeggen, je straalt een goede energie uit, heb je het naar je zin?’ lacht Hannah.

			Niemand is verbaasd over wat Hannah zegt, is het voor iedereen zo duidelijk?

			‘Zeker,’ beaamt Guusje, ‘vooral nu ik naast haar sta.’ Ze wijst Kim aan. 

			Wat een vibe. Wat is ze leuk. En wat fijn, dat haar vrienden haar accepteren. Op Jeroen na dan, maar daar heeft ze binnenkort niets meer mee te maken.

		

	
		
			10.

			Guusje

			Als ze de pannen afgiet, komt haar vader binnen. 

			‘Wat een verrassing, dit mag je vaker doen.’

			‘Als ik tijd heb, wel. Nu heb ik iets lekkers voor je gemaakt, om je nog een keer te bedanken voor gisteren. Het was zo leuk.’

			‘Goed te horen, meisje.’ Haar vader doet de koelkast open en pakt er een biertje uit. ‘Jij ook?’ 

			Ik frons, hij heeft nog nooit gevraagd wat ik wil drinken. ‘Ik pak zo zelf wel iets.’ 

			‘Oké. Vertel, met wie stond je bij de Kiss & Ride, toen ik je kwam halen?’

			‘Oh dat was Kim, de zus van Yara. En haar vrienden.’

			‘Yara, dat is toch die vriendin die een kind heeft?’ 

			Ik knik. Licht geïrriteerd dat mijn vader dit moet vragen. Hij weet heus wel wie Yara is. 

			‘Ik ontmoette hen daar en dat was super, het was toch wel een beetje awkward, in mijn eentje.’

			‘Het was wat?’ 

			‘Awkward. Vreemd.’

			‘Oh, dat. Ja, dat zal wel. Heb je Pieter nog gezien?’ 

			‘Gelukkig niet,’ grijns ik. ‘Ik zit er niet op te wachten dat jouw collega mij de hele avond gezelschap houdt.’

			‘Haha, ja. Dat geloof ik graag. Maar vertel eens, wie waren de vrienden van die Kim?’

			‘Ze heeft een relatie met Jeroen, die ken ik niet zo goed. Dan was Stef er, zijn moeder gaat met meneer De Jager, weet je nog? Van wiskunde?’

			Mijn vader heeft weleens een tien-minutengesprek met hem gehad, dus hij moet hem bijna wel kennen. ‘Oh, die nerd.’

			Ik schiet in de lach. Ja, dat is zo ongeveer wel de beschrijving van de wiskundeleraar. 

			‘En die mooie rooie?’ 

			‘Pap!’ wijs ik hem terecht. ‘Dat je daar alleen al oog voor hebt, is heel fout.’

			‘Het is toch een mooie meid? Ook als je vijftigplus bent, weet je nog steeds iets over schoonheid,’ knipoogt hij. 

			‘Dit is dus ook awkward,’ lach ik. ‘Die mooie rooie, zoals jij haar noemt, heet Hannah. Ze zitten alle vier in 6-vwo. Maar eigenlijk ken ik vooral Kim. Die zie ik weleens als ik bij Yara thuis ben.’

			‘Als je me dat maar nooit aandoet,’ zegt mijn vader ineens. Hij staart voor zich uit.

			Ik schrik, waar doelt mijn vader op? Mag ik van hem niet op vrouwen vallen?

			‘Ik wil ooit opa worden, maar niet nu al, alsjeblieft,’ zegt hij uiteindelijk. 

			‘Komt goed, pap. Maak je maar geen zorgen.’ Ik slaak een zucht van verlichting. ‘Ik moet er zelf ook niet aan denken.’

			Het is gek, maar voor het eerst sinds tijden heb ik een redelijk goed gesprek met mijn vader. Ik vertel hem over hoe Yara, Marijn en Ine de klassen langsgingen met de biologieleraar. ‘Ine heeft dus ook al een kind. Ze worden alle drie regelmatig uitgejouwd op het schoolplein en de biologieleraar zag daar wel een mooi leermomentje in. De clou van het verhaal was dat het ons allemaal kan overkomen.’ Behalve mij, denk ik. Je kan bedenken wat je wil, maar twee vrouwen kunnen nooit zonder hulp zwanger worden. Dus dat blijft mij bespaard, als het aan mij ligt. ‘In elke klas vertelden ze hun verhaal en iedereen mocht vragen stellen. Je wil niet weten welke domme vragen er allemaal gesteld werden.’ 

			Mijn vader neemt een grote slok. ‘Nee, ik denk inderdaad dat ik dat niet wil weten,’ grijnst hij. 

			‘Ik weet nog dat Marijn vertelde dat er gevraagd werd hoe het kon dat Yara zwanger was. De leraar plakte er toen gelijk een voortplantingslesje aan vast, alsof je in de vierde nog steeds niet weet hoe je zwanger kunt raken.’ 

			‘Wij hebben daar samen nooit over gepraat,’ bekent mijn vader.

			‘Dat klopt, pap. Maar ik ben er evengoed wel achter gekomen. Seksuele voorlichting hoeft nu niet meer.’ 

			‘Neem je het me kwalijk dat ik je dat niet gegeven heb?’ Mijn vaders hoofd kleurt langzaam rood. 

			Ik schiet in de lach als mijn vader vraagt of dit soms ook awkward is. 

			‘Een beetje wel, pap.’

			Samen gieren we het uit. Dan wordt mijn vader ineens weer serieus. ‘Guus, hoe zit het met die vriendin, heb je haar een beetje gesteund? Ik bedoel, ben je wel langsgegaan, heb je iets voor haar gedaan.’ 

			‘Niet genoeg,’ beken ik schoorvoetend. 

			‘Ik weet nog dat we op het schoolplein ontdekten dat Yara zwanger was, ik vroeg haar of we iets voor haar konden doen. Weet je wat Olivier toen zei?’ 

			‘Wie is Olivier nou weer?’

			‘Maakt voor het verhaal niet uit, pap. Hij zei toen dat ik beter kon vragen of er nog iets aan te doen was, in plaats van of we iets voor haar konden doen.’

			‘Was er nog wat aan te doen?’

			‘Nou, nee dus. Yara heeft een zoon, Boris. Maar dat was denk ik de laatste keer dat ik aan haar gevraagd heb of ik iets voor haar kan doen.’ Ik merk dat ik me daarvoor schaam.

			‘Het is nog niet te laat, weet je.’ Mijn vader pakt mijn hand. ‘Je kunt er nog steeds voor haar zijn. Maar vertel eens over die zus. Van wat ik van achter het stuur zag, hadden jullie het gezellig samen.’

			‘Ja, Kim is leuk.’ Nu is het mijn beurt om van kleur te verschieten. ‘En Kim is dus al tante,’ zeg ik om de aandacht van mezelf af te leiden.

			‘Tante, dat zal ik nooit worden,’ grapt mijn vader. ‘Jij ook niet zo snel, zo zonder broers en zussen.’

			Mijn vader heeft het mis, als ik ooit iets serieus met Kim krijg, ben ik meteen zo ongeveer de tante van Boris. ‘Oom ben je ook nog niet, toch?’ 

			‘Niet voor zover ik weet. Je moeder wilde ook graag tante worden, weet je dat?’

			Ik schrik. Het komt niet vaak voor dat hij uit zichzelf over mijn moeder begint. Sterker nog, van de week zei hij dat ik over haar op moest houden. Ik durf geen vraag te stellen en wacht tot hij verder praat.

			‘Misschien is ze tante. Ik weet het niet.’ Hij klokt het biertje achterover. ‘Je hebt goed gekookt, Guus. Dat mag je vaker doen.’ Hij staat abrupt op en laat de afwas voor mij achter. 

			Terwijl ik met de afwasborstel de vaat te lijf ga, vraag ik me af wat er tussen mijn ouders is gebeurd. Op een dag weet ik het. 

			Die dag is niet vandaag.
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			Guusje

			‘Hi, Guus!’ Yara stormt op mij af. ‘Alles goed?’

			‘Ja hoor, met jou?’ 

			‘Hoe was het bij het concert? Kim vertelde dat jullie elkaar toevallig zagen.’

			‘Dat was fantastisch!’ Ineens voel ik me weer net zo enthousiast als van de week. ‘Ik vond het ook superleuk om Kim daar te zien. Haar vrienden ook trouwens.’

			‘Ik dacht dat je liever alleen ging?’

			‘Ja, dat dacht ik zelf ook. Maar eerlijk gezegd, dat viel een beetje tegen. Het was hartstikke ongezellig en raar. Eerst werd ik gestalkt door een meisje en ik was blij dat Stef en Hannah mij redden. Toen was er nog een jongen die dacht dat ik met hem stond te flirten, dat was natuurlijk helemaal niet waar, maar die wist ik zelf af te wimpelen.’

			Yara barst in lachen uit. ‘Daar had ik bij willen zijn.’ 

			‘Het viel niet mee, in mijn eentje. Hannah had een mooi weerwoord voor die rare griet.’ 

			‘Ja, ik begreep al zoiets. Kim vond het ook superleuk om jou daar te zien. Ze raakte er niet over uitgepraat.’

			‘Oh,’ zegt ik alleen. Allerlei gedachten spoken door mijn hoofd. Al maanden hoor ik niet anders dan dat Kim niet zoveel zegt en ineens raakt ze ergens niet over uitgepraat? ‘Ik dacht dat ze nooit zoveel zegt?’ durf ik uiteindelijk te vragen.

			‘Klopt, ik begrijp niet waar haar enthousiasme vandaan komt. Het komt vast door dat concert. Het kan niet alleen zijn omdat ze jou zag.’

			Dat hoop ik wel, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Yara ziet me aankomen: nou schat, het is niet zo gek dat Kim zo blij was mij te zien, ik ben namelijk superverliefd op haar en ik heb het vermoeden dat jouw zus daar net zo over denkt. No way dat ik dat hardop uitspreek. Zeker niet tegen Yara.

			‘Weet je waar ik nieuwsgierig naar ben?’ Yara maakt een rare huppel als ze het zegt. ‘Ik zou wel willen weten hoe al onze levens er over tien jaar uitzien.’

			‘Nou, een ding weet ik zeker. Jij bent dan moeder van een grote Boris van tien,’ ik geef Yara een knipoog.

			‘Ja, dat is het enige dat vaststaat. Raar idee trouwens, een Boris van tien. Maar ben ik dan nog bij Marijn? Zijn Casper en Floor nog bij elkaar? Of is Floor eindelijk met Marijn, daar droomt ze al lange tijd van.’ 

			Ik schiet in de lach. ‘Daar kan ik me niks bij voorstellen.’

			‘Nee, ik ook niet. Maar ik weet wel dat ze dat zou willen.’ 

			‘Zij wel, maar Marijn niet.’

			‘Dat zeg jij. Ik weet het niet, ergens voel ik dat Marijn en ik niet eeuwig samenblijven.’ 

			Ik vind het dapper dat Yara dit inziet en durf niet te ontkennen wat ze zegt. Eigenlijk passen Marijn en Yara helemaal niet bij elkaar. Als ik dat al zie … Wat heb ik er voor verstand van? 

			‘Ik wil weten of Olivier eindelijk iets heeft met die vriendin van zijn zusje. Dat meisje loopt zo achter zijn kont aan, dat heeft hij niet eens in de gaten. Het kan toch niet zo zijn dat VL in de tussentijd wel is gezwicht voor hem?’ 

			Proestend concluderen we dat het er voor Olivier waarschijnlijk niet inzit dat onze lerares Nederlands voor hem valt. 

			‘Waar haalt die gast het vandaan om iets te voelen voor een oudere vrouw? Ik moet daar zelf niet aan denken, iemand die de leeftijd van mijn vader heeft. Ieuw. En jij dan, iemand zo oud als je moeder?’ 

			Als ze mijn blik ziet, verontschuldigt ze zich dat ze over mijn moeder begonnen is. 

			Ik wuif het weg. ‘En Anna,’ geef ik het gesprek snel een andere wending. ‘Zal ze dan nog steeds iets hebben met die jongen die ze op de camping heeft ontmoet?’ Anna was onlangs met haar moeder op vakantie en die twee hebben een vader en zoon aan de haak geslagen. 

			‘Jullie hebben het over mij?’ 

			‘Hi, Anna! Jazeker. We zijn aan het fantaseren waar iedereen staat over tien jaar. Ben jij dan nog steeds met, hoe heet hij ook alweer?’

			‘Ik durf het bijna niet te zeggen. Hij heet Jacob.’ 

			‘Wat een oudemannennaam. Eén ding is zeker, over tien jaar past zijn naam een stuk beter bij hem.’

			Anna geeft me een stomp. ‘Maar je hebt wel gelijk,’ beaamt ze dan. ‘Ik ben niet kapot van zijn naam.’

			‘Zijn jullie dan nog samen?’ wil Yara weten.

			‘Geen idee. Ik vind hem nu heel leuk. Ik hoop het. Het lijkt me ook gek als mijn moeder en zijn vader nog een stel zijn en wij een beetje ongemakkelijk als exen om elkaar heen lopen. Laten we eerlijk zijn, voor het gemak is het beter als wij samenblijven.’

			‘Voor het gemak? Lekker romantisch. Saai!’ Het is eruit voor ik er erg in heb. 

			‘Ja, ja. Hoe zit het eigenlijk met jou, heb je daar al over nagedacht?’ Anna pakt mijn arm. ‘Ben je nog steeds lesbisch of val je dan op mannen?’

			‘Ik kan me helemaal niks voorstellen dat ik met een man ben. Als ik naar jullie vrienden kijk, daar heb ik niet veel mee. Ja, als gewone vriend, als een soort broer, zijn ze best leuk. Maar om nu met ze te …’ Ik staak direct mijn zin. Wat ik zojuist dacht kan ik beter niet hardop uitspreken. 

			‘Om met ze te seksen, bedoel je?’

			‘Yara!’ roep ik geschokt. ‘Wat is dat nou weer voor woord: seksen.’ 

			‘Gewoon, dat klinkt leuker. Het N-woord klinkt zo aso.’ 

			‘Ik denk dat ik dan een leuke vrouw heb,’ durf ik eindelijk te zeggen. ‘Misschien kennen jullie haar wel.’

			‘Dat betwijfel ik,’ beweert Yara. ‘Ik ken echt geen andere lesbiennes. Alleen jou.’ 

			‘Dat weet je maar nooit,’ aldus Anna. ‘Misschien ben je zelf wel van de vrouwen.’ 

			‘Ik? Nee, echt niet. Dan eerder Kim. Daar heb ik het stiekem weleens van gedacht. Maar ja, ze heeft een vriend.’ 

			Mijn hele lijf begint te trillen, ik voel mijn hoofd rood worden.

			Yara lijkt het niet te merken. Anna wel, die kijkt me schuin aan. Gelukkig zegt ze niks. 

			‘Kim is in elk geval niet meer met die Jeroen over tien jaar, daar durf ik mijn hand om te verwedden,’ zegt Yara stellig. ‘Ik snap echt niet wat ze in die jongen ziet, maar volgens mij snapt ze dat zelf ook niet zo goed.’ 

			‘Waarom is ze dan met hem?’ vraag ik voorzichtig. 

			‘Oh, gewoon. Hij kocht een kaartje voor dat concert waar jullie waren en toen hadden ze ineens een date. Van het een kwam het ander en …’

			‘Maar ze gaan toch al een hele tijd met elkaar?’ 

			‘Ja, dat klopt. Het concert is een paar keer uitgesteld. Ik denk niet dat Kim er trots op is, dat ze hem daarom aan het lijntje houdt. Het zou een paar maanden geleden al zijn.’

			‘Daar had mijn vader het ook al over.’

			‘Jouw vader? Sinds wanneer heeft die verstand van Chef’ Special?’

			‘Dat heeft hij niet, hij heeft alleen een kaartje voor mij geregeld.’

			‘Oh ja,’ Anna klapt opgewonden in haar handen. ‘Jij was naar Chef’ Special. Hoe was dat? Ik was zo graag met je meegegaan, zo jammer dat je maar één kaartje had.’

			‘Het was echt fantastisch,’ ik vertel weer het verhaal van het flauwvalmeisje en Anna lacht hard om hoe ik van haar afkwam. ‘Ik was zo klaar met haar, het leek wel of ze mij achtervolgde. Maar Stef en Hannah losten dat supergoed op.’

			‘Stef en Hannah? Waren die daar ook?’ Anna pakt haar schooltas en vist daar haar mobiel uit. 

			‘Ja, met Kim en Jeroen. Ik heb een tijdlang bij ze gestaan. Het was ontzettend gezellig.’ 

			‘Yara, Wat zei je net over Kim? Dat zij misschien wel van vrouwen houdt? Is jouw zus niks voor Guus?’ 

			Mijn hele lijf schrikt van wat Anna zegt. Ik durf niet te antwoorden, bang dat mijn stem zo trilt dat ze vragen of het wel goed met me gaat. 

			‘Dat zou toch een leuke vriendin zijn om het even mee uit te proberen,’ laat Anna vallen. ‘Een oefenvriendin.’

			Ze maakt het met de minuut erger. Ik zwijg angstvallig. 

			‘Nou, dat lijkt me nogal awkward,’ zegt Yara luchtig. ‘Bovendien, Guusje is mijn vriendin, die heeft niets te zoeken bij Kim. Leuk dat ze elkaar gisteren tegenkwamen, maar dat is het, toch?’ Ze kijkt mij vragend aan. 

			Ik knik en voel me een huichelaar. Yara moet eens weten hoe het broeit tussen Kim en mij. Of heb ik dat mis? Pas als ik mijn stem weer vertrouw, durf ik te vragen waarom Yara denkt dat Kim het niet uitmaakt, met die Jeroen.

			‘Ik vind dat ze dat niet kan maken,’ zegt Yara stellig. ‘Weet je wat die kaarten gekost hebben? Dan kun je het toch niet ineens uitmaken?’

			‘Dus dan blijf je maar bij iemand die je eigenlijk helemaal niet ziet zitten?’ 

			‘Nou …’ Yara zwijgt even. ‘Zo erg is het volgens mij nou ook weer niet. Ik denk alleen niet dat zij over tien jaar nog bij elkaar zijn.’

			‘Wie zijn er over tien jaar niet meer bij elkaar? De Rolling Stones?’ roept Floor jolig. 

			‘Nee, die zeker niet. Weet je hoe oud die mannen zijn,’ grinnik ik. ‘We hadden het over ons. Denk je dat jij over tien jaar nog bij Casper bent?’ Ik hoop niet dat er iemand weer over Kim begint, het lijkt me veiliger om over onszelf te praten.

			‘Dat weet ik wel zeker,’ is Floors stellige mening. 

			‘En als Marijn nou vrij is?’ wil Yara weten. 

			Ik bijt op mijn lip als ik Floors reactie zie. Dit is een gevaarlijk onderwerp. Ik zie dat ze twijfelt, maar dan laat ze weten dat Yara Marijn mag houden. 

			‘Dankjewel, maar ik weet niet of hij met mij kan leven,’ zegt Yara luchtig. 

			‘Weet je,’ zegt Anna ineens. ‘We zien het over tien jaar wel weer. Laten we eerst deze week overleven.’

			‘Nou,’ zegt Floor ineens fel, ‘ik wil weleens weten of Guus dan al bekeerd is van de vrouwen.’
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			De twijfel slaat enorm toe. Hoe weet ik ineens zo zeker dat Kim alles voor mij is? Waarom voelt het voor mij als de normaalste zaak van de wereld dat ik op een vrouw val en wie ben ik om daar zo vanuit te gaan? Als ik het op Google intyp, vind ik een test. “Ontdek na tien vragen of jij lesbisch bent” staat er in grote letters boven de eerste vraag. 

			Ik trek een sprintje naar de keuken waarbij ik bijna van de trap af val. Ik zet een pot thee en speur de kasten af naar een reep chocolade. Die moet hier nog ergens liggen. Net als ik het op wil geven, zie ik een stukje van het blauwe papier onder een blik erwten vandaan piepen. 

			Pap! Vreetzak … 

			Gelukkig zitten er nog twee blokjes in. Daar doe ik het dan maar mee. 

			Met de thee en de chocola zit ik niet veel later weer aan mijn bureau. Nog steeds moed te verzamelen. 

			De eerste vraag is meteen heftig. 

			Ben je verliefd op een vrouw?

			Als het antwoord op deze vraag klip en klaar is, hoef ik die hele test niet te doen. Toch vul ik na lang twijfelen ja in. Of ik echt verliefd ben op Kim, is de vraag. Als ik aan mijn trillende lijf denk toen ze me bij het concert aankeek, kan ik eigenlijk niet anders dan positief antwoorden. Ik speur vergeefs mijn herinneringen af naar een moment dat maakt dat ik nee kan klikken. 

			De tweede vraag springt in mijn scherm.

			Vind je een vrouwenlijf aantrekkelijker dan een mannenlijf?

			Eh, nee. Of toch wel? Als ik eerlijk ben, heeft het alle twee wel iets. De stevigheid van een gespierde mannenarm is best aantrekkelijk. Maar ook de zachtheid van vrouwenborsten. Ik vul in dat ik twijfel. 

			Heeft iemand weleens aan je gevraagd of je op vrouwen valt? 

			Daar hoef ik niet over na te denken. Het hele gesprek op het balkon aan zee komt in mijn hoofd voorbij. Het staat blijkbaar nog net niet op mijn voorhoofd, voor mijn vriendinnen was het helder.

			Ben je weleens verliefd geweest op een man?

			Niet op een man, denk ik grinnikend. Wel op een jongentje, althans: dat dacht ik toen ik vijf was. Ik riep dat ik met hem ging trouwen, omdat zijn vader zo’n stoere auto had. Ik denk niet dat dit een oprechte verliefdheid was. Ik klik “nee” aan. 

			Heb je afkeer van een mannenlijf?

			Wat is het verschil met die eerdere vraag over de aantrekkelijkheid? Vol overtuiging klik ik “nee” weer aan. 

			Beneden hoor ik mijn vader rommelen in de keuken. Hij is blijkbaar thuis.

			Fantaseer je over seks met vrouwen?

			Zo snel als ik kan, klik ik nee aan. Stel dat mijn vader ineens mijn kamer in komt. Ik moet er niet aan denken dat hij deze vraag zo groot in mijn scherm ziet staan. Ik fantaseer ook niet over seks. Hoewel … Kan ik nog terug om de vraag toch met “ja” te beantwoorden? Ik durf het niet, want dan staat die stomme vraag weer zo groot in mijn scherm.

			Denk je zelf dat je lesbisch bent? 

			Ik breek de chocolade doormidden en steek de helft in mijn mond. Langzaam zuig ik de chocolade op. Blijkbaar kan het me minder schelen als mijn vader deze vraag ziet staan, want ik neem mijn tijd. Twijfel ik? Eigenlijk wel, anders had ik die hele zoekvraag niet aan Google gesteld. Maar ergens is er ook geen spoor van twijfel. Ondanks dat ik er zelf net iets te lang over nadenk, klik ik het vakje bij “ja” in. 

			Stop er maar mee, denk ik bijna hardop. Als ik op die vraag een positief antwoord geef, weet ik genoeg. Toch lees ik de volgende vraag hardop voor. ‘Als je vriendinnen het over een knappe man hebben, praat je dan mee?’

			‘Wat ben jij aan het doen?’ 

			Van schrik klap ik de laptop zo snel dicht, dat ik twijfel of hij nog heel is. 

			‘Hoi, pap. Niks … eh … een stomme test.’

			‘Ik wist wel dat jij de chocolade gepikt had!’ 

			‘Die reep was van mij!’ Ik wil een graai doen, maar zie dat ik te laat ben. 

			Hij steekt het laatste stuk in zijn mond en speurt het bureau af naar de rest. 

			‘Pech, de andere helft heb ik net opgegeten.’

			‘Was het echt jouw reep? Oeps. Ik koop binnenkort een nieuwe voor je.’

			‘Is er nog iets?’ Waarom blijft hij achter mij staan?

			‘Nee, niks. Wat wil je eten?’

			‘Oh, dat maakt niet uit.’ 

			‘Dat komt goed uit, dat was in de aanbieding.’

			Daar heb je hem weer. Nieuwe grappen verzinnen komt niet bij mijn vader op. Ik haal diep adem als hij mijn kamer uit loopt en de deur achter zich sluit. Snel schuif ik een stoel onder de deurkruk, zodat de deur niet meer zonder dat ik het merk open kan. 

			‘Oh, ja. Guusje?’ 

			De deurklink beweegt en de stoel kraakt vervaarlijk.

			‘Wat doe jij nou?’

			Even weet ik niet wat ik moet antwoorden, dan roep ik iets over mijn privacy. 

			‘Je hebt gelijk, Guus. Ik zal je verder niet storen.’ 

			De traptreden kraken onder mijn vaders voeten. Hoe kan het dat ik hem net niet hoorde? 

			Ik klap de laptop open. Gelukkig staat de vraag nog in mijn scherm. Giechelend denk ik aan de jongens in de klas waar mijn vriendinnen iets mee hebben. Ze hebben het echt nooit over hun aantrekkelijkheid. Met hart en ziel kan ik op deze vraag “nee” antwoorden. Alleen het idee al, dat ik een van hen knap zou vinden. 

			Zwijgend lees ik de volgende vraag in mezelf. 

			Heb je het gevoel dat er iets niet klopt in je leven?

			Dit is de moeilijkste vraag tot nu toe. Heb ik dat gevoel? Nee, eigenlijk niet. Of vinden anderen dat het zo is? Ik kan het niet laten om aan Floor te denken. Sinds ze weet dat ik misschien op vrouwen val, is ze zo min mogelijk in mijn buurt. Ik denk dat als ik deze vraag aan haar zou stellen, zij volmondig “ja” zou antwoorden. Zelf vul ik “nee” in. Wat Floor vindt, brengt ze maar naar de politie. Ik grinnik, als ik dit hardop zou zeggen, hoor ik mijn vader praten. 

			Zijn de vragen nog niet op? Nee. Er springt er weer een mijn scherm in. 

			Heb je je geaardheid onderzocht of is het je overkomen?

			Het is me zeker overkomen. Hoewel? Nu met deze vragenlijst doe ik wel degelijk een onderzoek. Rare vraag. Toch klik in het laatste vakje aan. Op mijn vingers tel ik het aantal vragen tot nu toe. Dit was de tiende. Dus als ik nu doorklik, weet ik of ik lesbisch ben. In mijn hart weet ik het antwoord al lang, maar de bevestiging lijkt me machtig. Ik schenk een kop thee in en blaas net zo lang tot ik een slok kan nemen. Langzaam glijdt het warme vocht mijn keel in. Ik durf eindelijk op de laatste button te klikken. Eerst gebeurt er niets. Dan verschijnt er een pop-up in mijn scherm. 

			Wil je de uitslag weten? Vul dan je e-mailadres in.

			No way! Wat is dit voor stomme test? De tranen schieten in mijn ogen, was dit werkelijk een manier om mij mijn mailadres te ontfutselen? Of krijg ik een serieus rapport in de mail, gebaseerd op mijn antwoorden. Ik schat in dat het eerste het geval is en besluit mijn zoekgeschiedenis te wissen en die hele vragenlijst te vergeten. Stel dat mijn vader mijn laptop gebruikt en dit ziet? Wat een desillusie, die vragenlijst. Ik voel mezelf een naïef uilskuiken.

			‘Guus! Kom je eten?’ 

			Ik spring van mijn stoel en draai me abrupt om. Met mijn scheen loop ik vol tegen de stoel bij de deur. Mopperend wrijf ik over de zere plek. 

			‘Guus!’

			‘Ja, ja. Ik kom al.’ Ik sleur de stoel onder de deurklink vandaan en trek mijn kamerdeur open. Van beneden komt een walm de trap op. 

			Wat is dat voor vieze lucht? ‘Wat eten we?’ roep ik naar beneden.

			‘Hussen met je neus ertussen,’ grapt mijn vader. 

			Ik neem me ter plekke voor nooit zoiets tegen mijn eigen kinderen te zeggen. Dan laat ik me op de stoel zakken die net mijn scheen behoorlijk te pakken had. 

			Kinderen. 

			Komt er ooit een dag dat ik moeder word? 

		

	
		
			13.

			Kim

			Jeroen is kampioen korte appjes. Iets waar ze maar slecht tegen kan. Op zijn bericht “afspreken?” heeft ze al twee dagen niet gereageerd. Dat komt omdat ze: 1. Niet wil afspreken en 2. Eigenlijk helemaal geen zin in Jeroen meer heeft. Toch moet ze hem ontmoeten wil ze het uit kunnen maken met hem. Ze kan moeilijk wat zij samen hebben beëindigen met een simpel whatsappje. 

			Ze raapt alle moed bijeen en vraagt of hij haar over een uur kan ontmoeten bij Stix. Zijn antwoord is zo kort, als altijd. 

			Als ze aan een van de tafels bij het raam plaatsneemt, voelt ze de zenuwen door haar lijf gieren. Waarom heeft ze het zover laten komen met Jeroen? Omdat ze per se naar dat concert wilde? Hoe dan? Ze realiseert zich dat ze beter zelf een kaartje had kunnen kopen. Dan was Jeroen voor haar de vriend van Stef, meer niet.

			Nauwelijks zijn ze echt samen geweest in de tijd dat ze een stel zijn. Altijd hadden ze een dubbeldate met Hannah en Stef en hoe zeer de liefde van dat stel afstraalt, zo lijkt het bij hen alsof het tegendeel waar is, alsof ze elkaar dogen. Natuurlijk heeft ze met Jeroen gezoend, maar dat is eigenlijk alles. Jeroen probeerde het wel, maar Kim heeft geen centimeter toegegeven, zeker niet de afgelopen weken.

			‘Is je date er nog niet?’ Raymond haalt een doekje over de tafel en vraagt wat ze wil drinken. 

			Ze bestelt een ijsthee. Het liefst zou ze een groot glas wijn bestellen, maar haar portemonnee vindt een frisdrank een beter idee. Ze kan toch moeilijk verwachten dat Jeroen de rekening op zich neemt, nadat ze hem gedumpt heeft. 

			‘Hij zal zo wel komen.’

			‘Wil je geen wijntje? Ik heb een hele lekkere …’ 

			‘Nee, beetje krap bij kas,’ grijnst ze.

			‘Ik snap het. IJsthee, komt eraan,’ knipoogt hij.

			Ongeduldig kijkt ze op haar telefoon hoe laat het is. Waar blijft Jeroen?

			‘Hé Ray,’ hoort ze ineens bij de ingang. Jeroen geeft de barman een high five. ‘Doe mij een biertje. Jij nog wat, Kim?’ roept hij naar haar.

			Ze schudt haar hoofd. 

			‘Ze heeft net besteld,’ Raymond wijst op een glas groene ijsthee. 

			‘Wijn in een longdrink? You go, girl.’ Hij pakt het glas van Raymond aan en brengt het naar haar tafel. 

			Als hij haar een kus wil geven, weert ze hem af. ‘Doe maar niet, Jeroen.’ Ze wijst naar de stoel tegenover haar. ‘Ga zitten.’

			‘Wat is er? Is dit je strenge blik?’ grapt Jeroen.

			‘Zo zit mijn gezicht het lekkerst.’ Ze denkt aan haar opa, die het altijd iets grover zei. In plaats van over zijn gezicht had hij het steevast over zijn bek.

			‘Je wordt er niet mooier op met dit gezicht,’ sneert Jeroen. Hij glimlacht, wat zijn sneer verzacht.

			‘Hoeft ook niet, vandaag.’

			Raymond zet een biertje voor Jeroen neer en vraagt of hij alvast wil afrekenen. Achter Jeroens rug knipoogt hij naar Kim.

			‘Zet maar op mijn rekening,’ zegt Jeroen joviaal. ‘Doe die wijn van Kim ook maar.’

			‘Je hebt hier geen rekening, Jeroen. Dat mag niet meer van mijn baas.’ 

			Mopperend haalt Jeroen zijn telefoon tevoorschijn, die hij tegen het pinapparaat van Stix houdt. ‘Sinds wanneer worden vaste klanten zo behandeld, Ray?’ 

			‘Sinds ze rekeningen te lang open laten staan. Mijn baas vertrouwt jullie niet, al die arme scholieren. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar in dit geval.’ Hij werpt een blik op het apparaat en bedankt Jeroen. 

			‘Dit is toch niet klantvriendelijk? Waarom laat hij me niet betalen als ik wegga?’ 

			‘Maak je niet druk, Ray volgt alleen de orders van zijn baas op.’

			‘Geef toe, Kim. We komen hier een paar keer per week. Hij weet toch wie ik ben?’ 

			‘Ja, daarom juist.’ Ze voelt hoe haar nek zich aanspant en hoopt dat hij verder zijn mond houdt. Durft ze eindelijk te zeggen wat ze op haar hart heeft?

			Net als Jeroen nog meer wil mopperen, gooit ze het eruit. ‘De reden dat ik je gevraagd heb te komen. Het is uit, Jeroen.’

			Verbaasd trekt hij een frons. ‘Hoezo het is uit? Is het aan dan?’

			Nu is het de beurt aan Kim om te fronsen. ‘Wat bedoel je?’ 

			‘Wat ik zeg, wat wij hebben, is geen relatie. Een beetje zoenen, dat is alles. Veel te vrijblijvend. Uitmaken hoeft niet als het niet aan is. Als je volgende week zin hebt om te zoenen, roep je me maar weer.’

			Verbouwereerd laat Kim haar schouders zakken. 

			‘Ik … eh …’ stamelt ze. Ze is werkelijk flabbergasted. Hoe komt hij erbij dat ze volgende week wel weer zin in hem heeft?

			‘Denk je dat ik gek ben, Kim? Ik heb allang door wat er met jou aan de hand is. Je moet het alleen zelf nog even toegeven.’ 

			Zwijgend staart ze hem aan. Hij drinkt zijn biertje alsof ze een gezellig samenzijn hebben. Dan durft ze het eindelijk te vragen. ‘Wat moet ik zelf toegeven?’ 

			‘Dat je niet op mannen valt, dat is toch overduidelijk. Dat wist ik allang. Niemand kan mijn charmes weerstaan, behalve jij. Ik heb nog nooit overgave gevoeld in een van jouw zoenen. Geen enkele keer. Ik denk zelfs dat ik weet voor wie jij het met mij uitmaakt.’

			‘Niet uitmaakt, toch?’ grijnst ze opgelucht. 

			‘Uit wilde maken,’ verbetert Jeroen zichzelf. ‘Het is die griet, die we bij het concert zagen.’ 

			Ongemakkelijk voelt Kim denkbeeldig aan haar voorhoofd. Zo warm als ze denkt dat die aanvoelt, zo rood moet ze zijn. 

			‘Die vriendin van je zusje.’

			Ze knikt. Uiteraard weet ze wie hij bedoelt. 

			‘Je hoeft je niet te schamen hoor. Niks aan de hand. Even goede vrienden.’

			‘Wil je … je geld terug?’ 

			‘Mijn geld terug? Waar heb jij het over?’ 

			‘Dat kaartje, voor Chef’ Special?’

			‘Oh, dat. Nee joh. Zit wel goed. Wil je er nog een?’ Hij wijst naar haar lege glas. 

			Ze schudt haar hoofd. 

			‘Dan ga ik ervandoor.’ Hij pakt zijn jas, trekt hem aan en geeft haar een zoen op haar kruin. ‘Doe je best, Kimmie. Pak die griet. Steviger dan je mij ooit …’ Hij knipoogt, draait zich om en zegt Raymond gedag op weg naar de uitgang. 

			Haar blik gaat naar het raam, waar ze Jeroen het Klaverpark in ziet schieten. Hij draait zich half om en zwaait naar haar. Ze steekt haar hand op. 

			Lange tijd blijft ze zo zitten, haar blik op het park gericht. Dit ging niet zoals ze het verwacht had. Ze is opgelucht, maar ook niet. Als Jeroen doorheeft hoe het zit, heeft iedereen het dan in de gaten? Is het zo duidelijk dat ze mannen niet veel vindt? 

			Ze schrikt op als Raymond een glas wijn voor haar neerzet. 

			‘Nee, dank je. Ray. Dat kan ik niet …’ 

			‘Die heeft Jeroen betaald, weet je nog?’ Raymond knipoogt. ‘Die ijsthee ook, trouwens.’ Hij volgt haar blik naar het park. ‘Hij nam het nogal goed op.’

			‘Luister jij iedereen af?’ Vol afschuw denkt ze aan alle gesprekken die ze aan een van de tafels van Stix heeft gehad. 

			‘Welnee. Maar neem van mij aan: om hier te werken, heb je mensenkennis nodig. Ik zag al wat er aan de hand was toen jij binnenkwam.’

			Opgelucht haalt ze diep adem. Ze denkt dat hij gelijk heeft, er gebeurt zoveel in een kroeg, Ray heeft daar vast een neus voor. ‘Dankjewel,’ ze neemt een flink slok van de wijn. ‘Hier was ik inderdaad aan toe.’

		

	
		
			14.

			Guusje

			Als ik op school aankom, zie ik direct dat er iets met Kim is. Haar blik is anders. Ik kan er mijn vinger niet op leggen, ze lijkt een soort in-de-gloriastemming. Zodra ze mij ziet, begroet ze mij uitbundig. Alleen dat is al raar voor de normaliter zo stille Kim. Ik zwaai naar haar en ze geeft me een knipoog. 

			In mijn buik ontstaat er een strijd tussen fladderende beesten. Geen vlinders, die zijn niet zo wild. 

			‘Aarde aan Guusje,’ Yara wappert voor mijn gezicht. 

			‘Sorry,’ stamel ik. Geen idee waarom ik me verontschuldig. ‘Zei je wat?’ 

			‘Ja, of je meegaat naar het park, straks.’ 

			‘Dat weet ik nog niet,’ beken ik schoorvoetend. Iets in mij zegt dat ik beter in de pauze op het plein kan blijven. In de buurt van Kim.

			‘Ah, ga mee,’ smeekt Yara. ‘Floor en Anna gaan ook.’

			‘Misschien.’ 

			Zodra de bel gaat, sleurt ze me mee het schoolgebouw in. Ik laat me meevoeren, omdat ik twijfel of ik de weg nog wel weet. Ik heb in elk geval geen idee naar welk lokaal we moeten, welke les er op het rooster staat. Wat is er met mij aan de hand? 

			Wat ik namelijk wel weet, is naar welk lokaal Kim moet op dit moment. Ik speur de gangen af en zie haar staan, exact waar ik haar verwacht. Ze leunt tegen de muur en volgt wat ik doe. Nog voor ik bij haar ben, zie ik dat ze iets aan me wil geven. Ik kijk schuin naar Yara, maar die heeft niets in de gaten. Snel pak ik het opgevouwen papiertje van Kim aan en steek het in mijn broekzak. Yara geeft haar zus een high five. Vervolgens sleurt ze me mee naar het lokaal waar wij verwacht worden, naast het lokaal waar Kim les heeft. Voor we naar binnen gaan, weet ik me los te rukken uit haar greep en de toiletten in te schieten. 

			Met een bonzend hart vouw ik het stukje papier open. “Klaverpark, vijver, volgende pauze” staat erop. Ik weet meteen dat het geen goed idee is, Yara, Floor en Anna gaan naar het park. Grote kans dat de jongens er ook naartoe gaan. Ik denk niet dat het Kims bedoeling is dat we pottenkijkers hebben. 

			“Liever meteen na de deze les” schrijf ik onder haar vraag. Ik vouw het zorgvuldig dicht en schiet de gang weer op. 

			Kim staat nog op exact dezelfde plek.

			Ik schud mijn hoofd naar haar en stop het briefje in haar handen. Dan draai ik me abrupt om, ik weet niet hoe snel ik ons lokaal in moet schieten.

			‘Waar bleef je nou?’ vraagt Yara als ik in de schoolbank voor haar plaatsneem. 

			‘Op de wc,’ verklaar ik zonder me om te draaien.

			‘Kwam je dan niet van de verkeerde kant? De wc is daar,’ wijst ze.

			Waarom houdt ze mij in de gaten? ‘Klopt, die wc was bezet, ik ben naar die andere gegaan.’ Ik wijs halfhartig naar de gang waar ik vandaan kwam. 

			‘Dat kan niet, dan was je wel erg snel terug.’

			‘Zeg, heb je het op een stopwatch bijgehouden, ofzo?’ Nu draai ik me wel naar haar om. 

			Xander ploft naast mij neer. 

			‘Zeg, neef.’ Yara haast zich naar hem toe. ‘Wordt het niet weer eens tijd dat je mij op mijn eigen plek laat?’ Ze heeft haar schoolboeken in haar handen en gebaart met haar hoofd dat Xander op zijn oude plek kan gaan zitten. 

			‘Opgestaan, plaats vergaan,’ zegt Xander resoluut. Hij klapt zijn boek open en gunt Yara geen blik waardig.

			Ik gebaar dat ik er niets aan kan doen. 

			Yara druipt af. Met een klap belanden haar spullen op de bank achter ons.

			De lerares komt binnenstormen, verontschuldigend dat ze een beetje laat is. Er klinkt wat gemurmel, niemand vindt het erg. Hoe korter deze les, hoe beter. 

			Toch lijkt hij eindeloos te duren. Ik heb een date met Kim. Onder de volgende les. Voor het eerst van mijn leven ga ik spijbelen. Hoe verklaar ik dat straks bij mijn vriendinnen, waarom heb ik daar niet eerder over nagedacht? Kan ik een doktersafspraak verzinnen? De tandarts? Of kom ik weg met “dat gaat jullie niks aan”. Grote kans dat ze dan juist doorvragen. Kan ik zeggen dat er iets met mijn vader is? Iets gênants? Dan vragen ze vast niet door. Als de lerares lukraak vragen stelt aan de klas, stel ik me hopelijk zo op dat het niet opvalt dat ik niet bij de les ben. Als ze mij maar niks vraagt.

			Zodra de bel gaat, stormt Yara weer op Xander af. Ze houdt een relaas over vriendschap en hoe belangrijk het is dat ze naast mij zit. 

			Niemand let op mij. 

			Komt dat even goed uit. 

		

	
		
			15.

			Guusje

			Nog voor ik op het bankje zit, hoor ik dat er iemand achter me aankomt. Ik doe mijn best om niet om te kijken. Het kost me moeite, maar het lukt. Pas als ik op de tulpenbank neerplof, zie ik dat het inderdaad Kim is, die mij achtervolgt. 

			Subtiel neemt ze naast me plaats, aan het andere puntje van de bank. Alsof ze bewust wat afstand wil creëren. ‘Zo,’ zegt ze uiteindelijk, ‘wist je dat ik vandaag voor het eerst spijbel, sinds ik op het Klaverland zit?’ 

			‘Ik ook.’ Ik steek mijn hand op.

			‘Maar jij zit hier twee jaar korter dan ik.’ 

			‘Evengoed, voor het eerst spijbelen in vier jaar is ook best bewonderenswaardig. Ik ben eigenlijk een heilig boontje.’

			‘Oké. Je vindt mij dus ook een heilig boontje?’

			‘Nogal,’ ik grinnik. ‘Een heiliger boontje.’

			‘Wij zijn gewoon onkreukbaar,’ beslist Kim.

			‘On-wat?’ Ik voel me niet eens dom als ik het vraag.

			‘Onkreukbaar. Niet alleen dat, ook trouw, loyaal aan alles en iedereen.’ 

			‘Zo zouden mijn vrienden mij niet omschrijven.’ 

			‘Nee? Hoe dan wel?’ 

			‘Ik heb weleens gehoord dat ze mij een meeloper vinden. Een kameleon.’

			‘Ben je dat ook?’ vraagt Kim geïnteresseerd. 

			‘Ik denk dat het meevalt.’

			‘Weet je wat ik denk? Dat je veilige keuzes maakt. Omdat je nog niet eerder uit de band gesprongen ben.’

			‘En jij?’ durf ik te vragen. ‘Spring jij weleens uit de band?’

			‘Nee, ik ook niet. Weet je hoe Marijn mij noemt?’

			‘Stillie-willie,’ beaam ik.

			‘Klopt. Ik denk dat ik in feite geen stille ben. Eerder iemand die graag in een cocon kruipt.’

			‘Ben je eruit te krijgen?’

			‘Ik denk het wel.’ 

			‘Waaruit te krijgen? Uit de kast?’ klinkt het ineens uit de verte.

			Verschrikt kijk ik op. Er komt een jongen onze kant op. 

			‘Hi,’ zegt Kim. Blijkbaar kent zij hem. ‘Waar heb jij het over?’

			‘Zij vroeg aan jou of je eruit te krijgen bent, ik neem aan dat ze die kast bedoelt waar jij al jaren in zit.’ 

			Mijn hoofd zwenkt abrupt naar Kim. Ze verschiet van kleur, ik zie dat ze zich behoorlijk ongemakkelijk voelt onder deze boute bewering. ‘Dat hoeft niet hoor,’ zeg ik snel. ‘Ze zit daar prima.’

			Nu is het Kims beurt om haar hoofd naar mij te zwenken. Met een frons kijkt ze me aan. ‘Wat zeg jij nou?’ 

			‘Niks,’ zeg ik snel. ‘Kom, we gaan.’ Het zweet breekt me aan alle kanten uit. Heb ik het verpest bij Kim? 

			‘Laten we naar Stix gaan,’ Kim steekt haar arm door de mijne en sleurt me mee bij die gozer vandaan. 

			‘Je hebt haar nu al uit die kast,’ beweert het joch van een afstand. ‘Dat heb je snel voor elkaar. Nog even en jullie lopen handje-handje.’

			Provocerend pakt Kim mijn hand. ‘Klopt!’ sneert ze naar hem. ‘Ik heb geen reden meer om me te verstoppen,’ zegt ze op normaal volume tegen mij.

			Mijn hart maakt een sprongetje. Tot ik me ineens realiseer dat ze met Jeroen is. ‘Hoe zit het dan met die …’ Ik durf het bijna niet te zeggen.

			‘Jeroen?’ raadt ze.

			Ik knik. Dan realiseer ik me dat ze dat niet ziet, we lopen naast elkaar. ‘Ja,’ zeg ik zacht.

			‘Dat is uit. Of nee. Volgens Jeroen is het nooit aan geweest.’

			‘Oké …’ Het zag er in mijn ogen behoorlijk aan uit. Maar ik zeg niks.

			Ze houdt de deur van Stix voor mij open en duwt me bijna naar binnen. Ik kom nooit bij Stix, zij blijkbaar wel. Als we langs de toog lopen, bestelt ze een koffie bij de barman.

			‘Wat wil jij?’ 

			Ik heb echt geen idee, normaal gesproken zou ik nu in de les zitten, ik ben nog nooit onder schooltijd in een kroeg geweest. Buiten schooltijd ook niet vaak, overigens. Wat bestel je hier, behalve koffie?

			Op mijn vragende blik, bestelt Kim voor mij. ‘Ik denk dat ze thee wil, Raymond.’

			Lachend geeft de barman aan dat de bestelling eraan komt. 

			Niet veel later zitten we aan een tafeltje met twee dampende koppen voor ons neus. 

			‘Thee was inderdaad prima,’ grijns ik. ‘Ik houd niet van koffie.’

			‘Wist ik,’ knipoogt Kim. 

			We zeggen niet veel tegen elkaar, maar dat is geen moment ongemakkelijk. Verwonderlijk, want vanbinnen voel ik me ontzettend ongemakkelijk. Hoe kan het dat ik niet eerder door had dat Kim op vrouwen valt en die gozer het blijkbaar al wist? 

			‘Hoe …’ zeggen we tegelijktijdig tegen elkaar. Lachend gebaar ik dat zij eerst mag. 

			‘Nee, jij eerst. Wat wilde je zeggen?’

			We zwijgen allebei.

			‘Hoe …’ zegt Kim uiteindelijk. Ze kijkt lange tijd uit het raam naar het Klaverpark. ‘Hoe voelt het om hier met mij te zitten?’ vraagt ze uiteindelijk. 

			‘Goed,’ zeg ik snel. Ik kan ook geen ander antwoord bedenken. 

			‘Wat wilde jij zeggen?’ 

			‘Niks.’ Ik kan nu niet vragen hoe die gozer wist wat ik niet zeker wist. Dat is echt zo’n ongemakkelijke vraag. 

			‘Ik wilde eigenlijk iets anders vragen,’ geeft Kim toe. ‘Hoe …’ Weer blijft ze hangen. Dan komt het hoge woord eruit. ‘Ben je weleens verliefd geweest?’ 

			‘Dat begint niet met hoe,’ zeg ik om tijd te rekken. 

			Kim blijft me strak aankijken. 

			‘Niet zoals nu,’ durf ik te antwoorden.

			‘Op mij?’ vraagt Kim schoorvoetend. 

			Ik knik. Nu ziet ze me wel. Haar hoofd wordt knalrood. Waarom zegt ze nu niets? Ik voel dat mijn eigen hoofd ook van kleur verschiet. 

			‘Kan ik nog wat voor jullie inschenken?’

			Ik schrik, waar komt hij ineens vandaan en wat heeft hij gehoord? 

			Als Raymond mijn blik ziet, lacht hij kort. ‘What happens at Stix, stays at Stix,’ hij doet zijn mond met een denkbeeldige sleutel op slot. ‘Maak je om mij maar geen zorgen.’

			Kim zegt dat ze niets meer hoeft en ik schud ook mijn hoofd. 

			‘Deze past wel beter bij je, Kimmie.’ Hij geeft haar een kneep in haar wang. 

			Verschrikt draait Kim haar hoofd naar het park. 

			Raymond schiet in een bulderende lach. ‘Sorry, Kim. Ik kon het niet laten.’ Hij draait zich naar mij. ‘Ik bedoel die gozer waar ze het van de week mee uitmaakte. Jij past beter bij haar. Véél beter.’

		

	
		
			16.

			Guusje

			Bij de fietsenstalling nemen we afscheid. Kim geeft me een kus. Ik stamel iets als “ongemakkelijk” en we spreken af dat we langzaam willen ontdekken wat er tussen ons aan de hand is. 

			‘Prima idee, laten we vooral niet overhaasten.’ Ik moet er niet aan denken dat mijn hart meteen op straat ligt na een verkeerde beslissing. In dit geval: dat mijn hart in de fietsenstalling ligt. Heel mijn binnenste wil Kim bij haar schouders pakken en haar vol op haar mond zoenen, maar het voelt ook goed om me in te houden. Gelukkig wint mijn verstand het. Heel even, want terwijl ik dit denk, vind ik mezelf zo ontzettend saai. Waarom zou ik mijn verstand laten winnen? 

			Ik pak Kim bij haar schouders en geef haar ook een kus. Niet zoals ik dat het liefst doe, maar een beetje tussen mijn gevoel en mijn verstand in. Niet té veilig en niet te buitensporig. 

			Kim kijkt me verward aan. ‘Dit past niet bij dat langzaam ontdekken,’ stamelt ze.

			Ik giechel. ‘Nee, misschien niet. Maar jij mag mij een zoen geven en ik jou niet?’ 

			‘Dit was iets meer …’ ze hapert. 

			Dan pak ik haar weer bij haar schouders en zoen ik zoals mijn gevoel het wil. Meteen voel ik dat ik nergens spijt van heb. Hoewel, in mijn buik zijn er duizend fladderende beesten die ik het liefst tot bedaren breng. Alleen al omdat ze me duizelig maken. 

			Nu kijkt Kim me grijnzend aan. ‘Je zoent in elk geval lekkerder dan Jeroen,’ ze geeft me een knipoog.

			Op dit mooiste compliment dat ik ooit kreeg kan ik voorlopig teren. Ik geef haar een knuffel en we nemen afscheid. Ons plan is om ieder naar ons eigen lokaal te gaan en een smoes op te hangen. Welke smoes, moet ik nog bedenken, voor ik in de klas zit. 

			We hebben nog geen stap op het schoolplein gezet, of de conciërge van het Klaverland staat voor ons neus. 

			‘Hoi, mevrouw Bos,’ zegt Kim. ‘Is er iets?’

			‘Meiden.’ Ze knikt ons toe. ‘Komen jullie even met mij mee?’

			Shit! Het is toch niet zo dat er de eerste de beste keer dat ik spijbel meteen een vette straf boven mijn hoofd hangt? 

			Kim volgt mevrouw Bos bijna huppelend. Ik schoorvoetend. Als ze maar niet mijn vader belt, ik moet er niet aan denken dat ik ook maar iets aan hem uit moet leggen …

			Zodra we in de conciërgekamer van mevrouw Bos zitten, steekt ze van wal. ‘Hebben jullie het leuk, samen? Waar zijn jullie naartoe geweest? Zijn jullie je bewust van de lessen die gewoon doorgingen?’ Haar waterval aan woorden is nauwelijks te onderbreken. Met een grote glimlach kijk ik haar aan. Ze gaat ons er niet bij lappen, ze is gewoon nieuwsgierig. Als ik naar Kim kijk, zie ik een lach op haar gezicht. 

			‘Wat is er nu eigenlijk aan de hand?’ vraagt Kim. 

			‘Ik krijg het gevoel dat u gewoon nieuwsgierig bent,’ durf ik te zeggen. 

			Mevrouw Bos verschiet van kleur. Ze stamelt of we soms een glas water willen. Weer vuurt ze allerlei nieuwsgierige vragen op ons af.

			Ik grinnik. In plaats van straf krijgen we een kruisverhoor. 

			‘Ik ben inderdaad nieuwsgierig,’ beaamt mevrouw Bos ineens. ‘Ik kan er niks aan doen,’ ze wijst naar twee schermen op haar bureau. 

			Tot mijn schrik zie ik dat ze beelden ontvangt vanuit de fietsenstalling. ‘What … the … fuck,’ breng ik stamelend uit. ‘Je bespioneert ons?’ Ineens spreek ik haar niet meer met u aan. 

			‘Nou, bespioneren …’ Wilma Bos draait haar stoel om en neemt er achterstevoren op plaats. ‘Zo wil ik het niet noemen. Het is eerder in de gaten houden. Weet je dat er soms fietsen gestolen worden? Sinds die camera’s er zijn, zijn er al heel wat diefstallen opgelost.’

			‘Maar hoe …’ Ik wil vragen hoe het kan dat ze ons net gezien heeft. De lessen zijn nog bezig, had ze redenen om de fietsenstalling in de gaten te houden? 

			‘Ik …’ aarzelend geeft mevrouw Bos toe dat ze ons aan zag komen. ‘Ik stond toevallig voor het raam. Jullie zagen er zo gelukkig uit, samen. Sorry hoor, meiden. Dat móest ik volgen, deze fase heb ik zelf gemist toen ik …’

			Mijn ogen gaan wagenwijd open. Wilma Bos, de vrouw waar ik het liefst met een boog omheen loop, valt op vrouwen? 

			‘Welke fase, waar heeft u het over?’ Kim trekt een rare frons.

			Bij haar is het kwartje niet meteen gevallen. ‘Zij is ook …’ probeer ik uit te leggen. 

			‘Lesbisch?’ Kim vraagt het alsof mevrouw Bos poep op haar hoofd heeft.

			De conciërge krijgt een kop als een biet. 

			Met een grijns sla ik die twee gade. Het lijkt wel of ze anti-LHBTQ+ zijn, terwijl ze overduidelijk allebei de eerste letter op hun voorhoofd hebben staan. Ik schrik op van een geluid dat van de gang lijkt te komen. Dan zwaait de deur abrupt open.

			‘Lieverd? … Oh, sorry …’

			Zes ogen staren naar het deurgat. De twee van onze lerares Frans kijken geschokt terug.

			‘Wat heb ik nou gezegd,’ er klinkt teleurstelling in de conciërges stem. 

			‘Ja, ja … eerst door het raam kijken. Maar de les is volop bezig, en …’ 

			‘Dat is geen smoes, Dominique,’ bokt mevrouw Bos. ‘Nooit zomaar binnenkomen. En zeker niet hoe jij net binnenkwam,’ verzucht ze. ‘Nu je er toch bent … Kom binnen en sluit de deur achter je.’

			Dominique Oldenburg kijkt met grote ogen naar ons. ‘Het kan straks ook wel …’

			‘Ga zitten,’ snauwt mevrouw Bos.

			Voor ik in de gaten heb wat er nu eigenlijk gaande is, zitten de twee vrouwen tegenover ons en steekt de conciërge een relaas af over hun grote geheim. 

			‘Sorry hoor,’ zegt Kim. ‘Ik begrijp er helemaal niks van.’

			Voor iemand die in 6-vwo zit, is ze erg traag van begrip. ‘Dat snap je toch wel,’ grijns ik. ‘Zij zijn een stel en dat weet niemand.’ 

			‘Precies,’ beweert mevrouw Bos. ‘Dat houden we zo.’

			‘Jullie … samen …’ Kim geeft nog steeds niet de meest intelligente antwoorden. 

			‘Ik wil dat jullie allebei zweren dat je je mond houdt over ons,’ zegt de lerares Frans. 

			‘Prima,’ zegt Kim.

			‘Prima? Dat is helemaal niet prima. Waarom mag niemand dit weten?’ Ik heb werkelijk geen idee waarom het zo’n groot geheim is. 

			‘Een relatie op de werkvloer is niet altijd even verstandig,’ begint Dominique. 

			‘Niet iedereen begrijpt dat, bovendien zijn er ouders die het niet op prijs stellen als …’ de conciërge zwijgt abrupt.

			‘Menen jullie dit nou?’ Ik kijk van de een naar de ander. ‘Gaat dit om die relatie op de werkvloer of om die relatie tussen twee vrouwen?’ 

			‘Allebei,’ zegt Dominique.

			‘Dat laatste,’ zegt mevrouw Bos tegelijkertijd. 

			Lachend kijken ze elkaar aan. 

			‘Dat laatste,’ geeft Dominique toe. ‘Niet alleen sommige ouders zijn nogal conservatief, ook sommige van onze collega’s.’

			‘Dat wil toch niet zeggen …’ Ik denk even na voor ik verder praat. ‘We leven toch niet meer in 1912. Kom op zeg, in deze tijd is iedereen toch wel gewend aan relaties die wat minder traditioneel zijn? Zeker hier, op het Klaverlandcollege zijn vooral jonge mensen.’

			‘In de klassen wel. Maar ik weet niet of je weleens naar onze collega’s gekeken hebt?’

			‘Daar zitten een paar fossielen tussen,’ beaamt Kim. ‘Maar verder vind ik dat Guusje gelijk heeft. Jullie kunnen een voorbeeld zijn voor jongeren die struggelen met hun gevoelens. Denk daar eens over na. In plaats van dat je jezelf in een of andere kast verstopt.’ 

			Ik sta op en geef Kim applaus. 

			Dominique kijkt me een tel aan en klapt dan met me mee. 

			‘Jullie hebben makkelijk praten,’ bokt mevrouw Bos. 

			‘Nee, Wilma. Ze hebben gelijk. Wat kan ons het schelen wat een ander van ons vindt. Als we ons blijven verstoppen, lijkt het alsof we eigenlijk toegeven dat de fossielen gelijk hebben. Dat hebben ze niet.’

			‘Ga jij ze nu ook fossielen noemen?’ De conciërge barst in lachen uit en bevrijd lachen we met haar mee. 

			‘Mevrouw Bos?’ Op haar vragende blik durf ik verder te praten. ‘Wilt u er over nadenken? U hoeft niet met Dominique te zoenen op het schoolplein, u kunt beginnen met het in de lerarenkamer te vertellen?’

			‘Goed idee, Wilma. Laten we dat doen. We zijn toch eigenlijk gek, het is soms zo geforceerd. Neem nou hoe je net tegen mij uitviel …’

			‘Jij stormt binnen en noemt mij ook nog eens lieverd. Hallo, zeg. Je kunt toch gewoon mijn naam zeggen? Van mijn part Wil, hoe je mij thuis noemt?’

			‘Goed, Wil. Vanaf nu noem ik je op school ook zo.’ Ze pakt de hand van haar vriendin en streelt erover. ‘Laten we nadenken over hoe we dit verder aanpakken.’ Het lijkt alsof ze vergeten zijn dat wij er ook nog zijn. 

			‘Eh … Dominique, mevrouw Bos …’

			‘Vanaf nu noem je mij ook Wilma. Geen ge-mevrouw meer.’

			‘Eh … goed. Wil,’ provoceer ik. 

			‘Ook goed,’ grijnst Wilma. ‘Dankjewel, Guusje. Dat je niet klakkeloos op mijn bevel inging.’

			‘Ja, ik speelde met mijn leven,’ grijns ik. ‘Niet doen wat de conciërge je opdraagt, is doorgaans nogal gevaarlijk.’

			Dominique kijkt ons ineens verbaasd aan. ‘Waarom hebben we dit gesprek eigenlijk met jullie?’ 

			‘Zij zijn ook …’ laat Wilma vallen. ‘Ik heb ze betrapt in het fietsenhok,’ ze wijst naar de beeldschermen.

			‘Betrapt?’ Dominique zet grote ogen op. ‘Jullie durven.’

			‘Nou, eerlijk gezegd …’ begint Kim. 

			‘… wisten wij niet dat er camera’s hingen,’ maak ik haar zin af. ‘Daar ben ik nog steeds beduusd over. Weet je hoeveel gesprekken wij in het fietsenhok hebben, met onze vriendengroep?’

			‘Ja, dat weet ik,’ grijnst Wilma. 

		

	
		
			17.

			Guusje

			‘Wat denk je? Mevrouw Bos kan alles zien wat er in de fietsenstalling gebeurt. Ze heeft twee grote schermen op haar bureau en daarop ontvangt ze de beelden van een aantal camera’s.’

			‘Dat meen je niet!’ Yara kijkt me met grote ogen aan. ‘Weet je wat wij allemaal doen, in dat fietsenhok.’

			‘Hm, hm. Dat weet zij ook.’ 

			‘Wat zit jij nou te grijnzen?’ Yara kijkt me lachend aan. ‘Alsof jij wat te verbergen hebt.’

			‘Nou, om eerlijk te zijn …’ 

			Lachend slaat Yara zich op haar knieën. ‘Ja hoor, Guusje heeft iets op te biechten. Nou, kom maar op. Heb je eindelijk gezoend? Wie is het? Ken ik hem?’

			Met een frons kijk ik haar aan. 

			‘Of haar,’ verbetert Yara zichzelf als ze mijn gezicht ziet. 

			Dat moet intussen donkerrood zijn, ik wapper er met mijn handen koelte naartoe.

			‘Wat krijg jij nou een rode kop?’ lachend slaat Yara haar arm om mijn schouder. 

			Reden voor mijn hoofd om nóg roder te worden. 

			‘Tjonge, Guus. Doe normaal. Bij mij kun je toch wel eerlijk zijn? We hebben al zoveel meegemaakt, samen.’ 

			‘Dat is het niet …’

			‘Yara?’ Zonder te kloppen scheert Kim Yara’s kamer in. ‘Waar heb je die … Oh, sorry.’ Ze wil zich omdraaien en de deur weer achter zich dicht slaan, maar daar steekt Yara een stokje voor.

			‘Ho, wacht. Wat is er met jou aan de hand?’ Yara trekt haar zus aan haar hand weer de kamer in. 

			Ik schiet in de lach. Kim is net zo rood als ik denk dat mijn hoofd is.

			‘Is dit wat ik denk dat het is?’ Yara kijkt van Kim naar mij en weer terug.

			‘Het is niks,’ zeggen Kim en ik tegelijk om daarna in lachen uit te barsten. 

			‘Maak dat de kat van de buren wijs,’ Yara plaatst haar handen in haar zij en geeft ons een woedende blik. ‘Er gebeurt hier iets achter mijn rug om. Als ik het niet dacht.’

			‘Hoezo? Wat dacht jij dan?’

			‘Jij hebt elke keer zoveel belangstelling voor mijn zus, dat ik dat niet meteen inzag. Wat zijn jullie een stel hypocriete …’ 

			Verbouwereerd sla ik haar gade. Ook Kim is met stomheid geslagen. Tot mijn verbijstering zie ik een traan in Yara’s ooghoek. Voorzichtig sla ik een arm om haar schouder. ‘Kom op, Yaar. Wat is er met jou aan de hand?’

			‘Ik gun jullie het echt zo om gelukkig te zijn,’ snikt Yara. ‘Ik wou dat ik zelf ook gelukkig was. Sorry hoor. Dat ik zo egoïstisch ben.’

			‘Jij? Egoïstisch? Ik ken echt niemand die zichzelf zo makkelijk opzijzet,’ Kim ploft naast Yara op haar bed. ‘Weet je hoe goed jij het doet, als moeder, met Marijn, ik heb echt respect voor je.’

			Ik durf niets meer te zeggen. Ik hoor niet anders van Yara dat ze zo weinig aan haar zus heeft dus dit lijkt me een mooie doorbraak.

			‘Meen je dat nou?’ Met betraande wangen kijkt Yara haar zus aan. ‘Wat lief!’

			‘Ja, natuurlijk meen ik dat. Ik ben zo blij dat ik niet in jouw schoenen sta. Een kind, een knipperlichtrelatie. Nee, dank je de koekoek. Dan heb ik nog liever mijn eigen problemen.’

			‘Problemen?’ durf ik te vragen. 

			‘Ja … het lijkt misschien eenvoudig maar …’ Kim zwijgt.

			‘Ik snap wat je bedoelt.’ Ik pak haar hand. ‘Jij denkt dat niet iedereen ons accepteert?’ 

			‘Dat ja. Ik moet er niet aan denken om het mijn moeder te vertellen.’

			‘Nu onderschat je mam echt,’ verdedigt Yara haar moeder. ‘Ze sluit zich hooguit op in haar atelier en maakt uit frustratie een mooi beeld, je weet hoe ze is.’

			Kim barst in lachen uit. ‘Je hebt gelijk. Misschien stel ik me aan.’

			‘Dat zeg ik niet,’ zegt Yara serieus. ‘Ik denk echt niet dat het makkelijk is. Ik denk alleen dat mama er echt geen problemen mee heeft. Ze heeft toch altijd gezegd dat het haar niet uitmaakt, waar wij mee thuiskomen?’

			‘Ja, dat klopt. Maar of dat echt zo is?’

			‘Jullie moeder is cool,’ zeg ik uiteindelijk. ‘Wat denken jullie van mijn vader?’

		

	
		
			18.

			Guusje

			‘Ik was zo bang, die dag … Mam rende hysterisch heen en weer, met natte doeken, heet water, een telefoon,’ haalt Kim herinneringen op. Ze zet grote ogen op. ‘Jij lag soms zo te gillen.’

			‘Dat viel wel mee!’ verdedigt Yara zichzelf. ‘Het ging best goed, al zeg ik het zelf.’

			‘Toen hoorde ik jullie praten over hoe je nog geen zin had om volwassen te zijn …’

			‘Ik weet nog dat je toen bij mijn kamerdeur stond en naar binnen gluurde,’ geeft Yara toe. ‘Hoe je je direct uit de voeten maakte.’

			‘Klopt, ik wist niet hoe snel ik weg moest komen. Ik wilde er niks mee te maken hebben. Nog steeds niet, eigenlijk.’ Kim pakt Boris van Yara aan en drukt hem tegen zich aan. ‘Sorry neefje, nothing personal, jij bent zo lief,’ zegt ze in zijn kruin. 

			Ik smelt. Nee, jij bent lief, denk ik bijna hardop.

			‘Ik weet het niet hoor, ik hoef dat niet. Alleen dat bloed al. Als wij ooit kinderen …’ Ze kijkt me kort aan. ‘Laat maar …’ Ze wendt zich weer tot Yara. ‘Hoe jij tekeerging tegen Marijn, die arme jongen.’ Ze drukt Boris weer in Yara’s armen. Deze pakt hem volleerd aan, als een echte moeder.

			Ze ís een echte moeder.

			Lachend kijk ik de twee zussen aan. Ik ben blij dat Kim het niet meer over ónze kinderen heeft. Hallo hé, dat is toch iets voor later, voor over een jaar of vijftien? 

			‘Ja, daar is Yara goed in hè, boos zijn op Marijn,’ lach ik.

			Yara stompt me op mijn bovenarm.

			‘Au! Geef toe, Yara. Soms ben jij echt een bitch.’

			‘Oké, ik geef het toe. Maar Marijn denkt er soms zo makkelijk over.’

			Ik kan mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen als ik aan Yara vraag hoe het voelt, een kind baren.

			‘Het doet enorm veel pijn.’ Ze kijkt alsof ze zich op dit moment aan een enorme cactus prikt. 

			‘Dat bedoel ik niet, wat voelde je, toen je Boris in je armen gedrukt kreeg.’

			‘Tja. Moeders die zeggen dat je alles op dat moment vergeten bent, liegen.’ 

			Aan de ene kant is dit een onderwerp dat behoorlijk ver-van-mijn-bed is. Aan de andere kant zet Kims opmerking over onze kinderen mij aan het denken. Ik probeer mijn gedachten op een rij te krijgen, waarom denk ik over zoiets na? Doe normaal! schreeuw ik mezelf toe. Kim en ik zijn net twee weken samen. Mijn vader weet het nog niet eens en Kims moeder heeft inderdaad een prachtig beeld gemaakt. Schijnt ze altijd te doen, als ze stress heeft. Het beeld staat nu naast het exemplaar dat ze maakte nadat Yara vertelde dat ze zwanger was. Geen goed teken, voor onze toekomst. 

			‘Waar denk je aan?’ Kim ploft naast mij op Yara’s bed.

			‘Ho, ho,’ snauwt Yara. ‘Dat gaat niet gebeuren.’ Ze geeft Kim een duw en wurmt zich – samen met Boris – tussen ons in. ‘We gaan niet kleffen als ik erbij ben.’

			‘Kleffen?’ Kim barst in lachen uit. ‘Ik vraag alleen waar ze aan denkt.’

			‘Moet je dan zo dicht bij haar zitten?’ 

			‘Stel je niet aan, zus. Al die keren dat jij tegen Marijn ging zitten, sprong ik er ook niet direct tussen.’

			‘Zo vaak komt Marijn niet meer.’

			‘Nu niet nee. Maar als het weer aan is tussen jullie …’

			‘Dan nog: ik zit niet boven op hem.’ 

			‘Ik zat ook niet boven op Guus,’ beweert Kim stellig.

			‘Daar zijn de meningen over verdeeld,’ sneert Yara.

			Hallo! Ik ben er ook nog! Mijn hemel, ze praten alsof ik er niet bij ben. ‘Ik dacht aan het beeld op de kast in jullie woonkamer,’ onderbreek ik het gekibbel. 

			Kim en Yara zwijgen abrupt. 

			‘Is het een goed of een slecht teken, dat je moeder ons vereeuwigt in steen?’ 

			‘Goed,’ beweert Yara.

			‘Slecht,’ zegt Kim tegelijkertijd stellig.

			Boris barst in huilen uit. Zuchtend staat Yara op. Reden voor Kim om direct tegen mij aan te schurken.

			‘Goed,’ zegt Yara nogmaals. ‘Dat is onderdeel van de verwerking. Het komt wel goed met mam.’ Sussend laat ze Boris op en neer hupsen.

			‘Hoe reageert jouw vader eigenlijk?’ Kim kruipt zo mogelijk nog dichter tegen mij aan. 

			‘Niet.’ Ongemakkelijk schuif ik een stukje opzij. Yara heeft gelijk, ik hoef niet te kleffen waar zij bij is. 

			‘Hoezo niet?’ 

			‘Ik heb het hem niet verteld. Ik durf het niet.’

			‘Kom op, Guus,’ stelt Yara. ‘Ik dacht dat jij wel lef had.’

			‘Inderdaad,’ bevestigt Kim. ‘Zal ik anders met je meegaan?’

			‘Nee!’ verbijsterd kijk ik haar aan. ‘Dat nooit. Ik doe het, alleen.’

			‘Vandaag?’ vraagt Kim.

			‘Van…daag,’ stamel ik. 

			‘Beloofd?’

			‘Beloofd.’ 

			‘Nu?’ 

			Ik sta op, pak mijn jas van de stoel en zwaai naar de zusjes Miedema. Voor ik me kan bedenken, been ik Yara’s kamer uit. Nog voor ik op de trap ben, hoor ik gestommel.

			‘Stop,’ Kim snelt achter me aan. 

			‘Ik ga, voor ik niet meer durf.’

			‘Weet je zeker dat ik niet mee hoef?’

			‘Heel zeker.’

			‘Bel je me, zo?’

			Ik steek mijn duim op en werp een kushand naar Kim. ‘Komt goed.’

			De hele weg verzamel ik moed. Wat moet ik zeggen, hoe pak ik dit aan? Het zweet plakt op mijn rug als ik in de keuken mijn vader aantref. Met de vraag wat we vanavond eten, toon ik behoorlijk uitstelgedrag. Maar ik kan toch niet meteen met de deur in huis vallen? 

			‘Dek jij de tafel, het eten is bijna klaar, ik hoopte al dat je een beetje op tijd zou zijn, ik moet zo weg.’ 

			Zonder antwoord te geven, ga ik aan de slag. Aarzelend neem ik aan de gedekte tafel plaats. 

			‘Hier,’ mijn vader geeft me een glas water die ik dankbaar in een keer leegklok.

			‘Zo, heb je dorst?’ 

			‘Nogal.’ Ik val aan op de pan en schep mijn bord vol. Te vol, ik merk meteen dat ik geen hap door mijn keel krijg. 

			‘Je hebt nogal honger ook, zie ik.’

			‘Eigenlijk niet.’

			Mijn vader fronst. Ik snap het, mijn antwoord past niet bij de berg op mijn bord.

			‘Pap?’

			‘Hm, hm.’ Hij kijkt me niet aan.

			‘Pap?’ zeg ik nogmaals. 

			Nu kijkt hij wel op. 

			‘Ik moet je iets vertellen.’ 

			‘Vertel,’ hij richt zijn blik weer op zijn bord. Hij maakt het me niet al te makkelijk. 

			‘Ik wil je voorstellen aan mijn vriendin.’ Waar ik die zin vandaan haal, snap ik zelf ook niet.

			‘Mij voorstellen aan je vriendin? Hoezo? Je hebt zo vaak vriendinnen over de vloer.’

			‘Niet zomaar een vriendin,’ zeg ik schoorvoetend. 

			‘Je BFF? Of hoe noemen jullie dat ook alweer?’

			‘Niet mijn BFF. Eerder mijn vriendin-vriendin.’ 

			‘Wat betekent dat nou weer? Een speciale vriendin?’

			‘Ik, eh …’

			‘Ik dacht dat je zo’n honger had?’ Hij wijst naar mijn bord. Ik heb nog geen hap genomen. 

			‘Pàhap …’ 

			‘Ja, hap. Dat zei ik.’ Hij geeft me een knipoog. 

			‘Ik probeer je iets serieus te vertellen en jij …’ 

			‘Vraag maar of ze morgen komt eten,’ zegt hij plompverloren. ‘Hoe heet ze?’

			‘Kim,’ zeg ik zacht. ‘Ze is superleuk. En ik …’ Hoe breng je zoiets? My God, mijn vader zit gewoon te eten. 

			‘Wat doe je nu moeilijk, Guus. Denk je dat ik mijn ogen in mijn achterhoofd heb?’ Hij kijkt me grinnikend aan. ‘Ik weet allang dat jij nooit met een man thuiskomt.’ Hij reikt om me op mijn arm te kloppen. ‘Kim, zei je? Ze is hier welkom.’

		

	
		
			19.

			Kim

			Ze kijkt enorm op tegen het etentje met Guusjes vader. Zo awkward! Ze is niet gewend aan eten met vaders. Haar eigen vader ziet ze nauwelijks en bijna nooit aan tafel. Nu moet ze gezellig doen met een vader die ze nog nooit gezien heeft, daar is ze niet zo goed in. Zuchtend neemt ze de laatste bocht voor ze Guusjes straat in rijdt. Een onbestemde rilling loopt over haar arm. Waar is ze mee bezig? Waarom voelt ze zich zo? 

			Zodra ze haar fiets voor hun woonhuis zet, stormt Guusje de voordeur uit. Ze pakt Kims fiets en zet hem een paar meter verder neer. 

			‘Mijn vader is bang dat hij anders tegen zijn auto valt,’ is haar starre verklaring.

			‘Oké.’ Kim fronst. Hoezo zou haar fiets omvallen? Hij heeft toch een degelijke standaard?

			‘Ja, slaat nergens op,’ zegt Guusje als ze haar gezicht ziet. ‘Ik weet het. Maar als we iets niet willen, is het meteen kwaad bloed zetten, toch?’ 

			‘Kwaad wat?’

			‘Kwaad bloed zetten.’

			‘Daar heb ik echt nog nooit van gehoord.’ Ze pakt haar telefoon om de uitdrukking te googelen. 

			‘Dat mijn vader boos wordt,’ legt Guusje uit.

			Zwijgend volgt ze Guusje naar binnen. De sfeer is bedrukt, eigenlijk zoals ze dacht dat het zou zijn. Het lijkt ook wel of zij een Guusje helemaal niet op één lijn zitten, op dit moment.

			‘Lust je bloemkool?’

			Als er iets is waar ze niet van houdt, is het bloemkool. ‘Hm, hm,’ humt ze vaag. 

			‘Lust je het, of niet?’

			‘Het is niet mijn lievelings,’ durft ze toe te geven. 

			‘Wacht maar, tot je mijn vaders bloemkool proeft.’

			Niet geheel overtuigd volgt ze Guusje naar de keuken. Aan het aanrecht staat een oudere man in de pannen te roeren. Hij lijkt eerder een opa dan Guusjes vader. 

			‘Kijk eens aan,’ zegt hij joviaal. ‘Als daar Guusjes vriendin-vriendin niet is.’ 

			‘Pahap,’ moppert Guusje. Het klinkt kinderachtig. 

			‘Geintje, Guus.’ Hij steekt Kim zijn hand toe. ‘Ik ben Nick Thomas.’

			‘Echt?’ stamelt ze. Ze baalt er zelf van. 

			‘Ja, ik zie je denken, is het nu Nick of is het Thomas. Laat ik je uit de brand helpen, het is wat ik al zei: Nick Thomas.’

			‘Dat dacht ik eigenlijk niet,’ zegt ze schoorvoetend. Ze weet dat Guusje ook Thomas van haar achternaam heet, ze snapt heus wel hoe het zit. ‘Het is meer dat …’ ineens vindt ze het heel stom wat ze wilde zeggen.

			Guusje kijkt haar met een frons aan en ook haar vader hult zich in een afwachtende grijns. 

			‘Het is gewoon zo dat …’ Waarom komt ze niet uit haar woorden?

			‘Kim?’ Guusjes gezicht neemt nog een diepere frons aan. 

			‘Nou, het is té toevallig … Mijn vader heet ook zo.’

			‘Nick of Thomas?’ grapt Guusjes vader.

			‘Eh … Nee … Nick. Miedema. Nick Miedema, geen Thomas.’

			‘Dan zijn jullie voorbestemd,’ Guusjes vader slaat een joviale arm om haar schouder. ‘Guusje en Kim van Nick en Nick. Weer eens wat anders dan van Nick en Simon.’

			‘Die horen niet meer bij elkaar, pap.’ 

			‘Wie horen niet meer bij elkaar, Guusje en Kim? Of Nick en Nick?’

			‘Nick en Simon,’ zegt Guusje ongeduldig.

			Guusje en Kim. Ze denkt gelukkig niet hardop.

			‘Hahaha, dat snapte ik wel, Guus. Ach, je weet toch wie ik bedoel? Die twee zangers uit dat vissersdorp.’ Weer trekt Nick een vrolijke grijns. 

			Kim denkt erover gewoon weg te gaan, ze voelt zich totaal niet op haar gemak. Niet bij Nick, maar op dit moment ook niet bij Guusje. Ze zijn zo … anders. Bovendien kan ze er niks aan doen: die bloemkool stinkt. En wat boeien die Nick en Simon? Waar ze op de fiets al een onbestemd gevoel had, komt het nu extra hard en dubbel en dwars binnen: ze hoort hier niet. Dit is niet wat ze wil.

			Guusje zet drie borden op tafel en vraagt aan haar vader hoeveel pannenonderzetters ze neer moet leggen. Ze graait in de bestekbak en pakt drie glazen uit de kast. Met een fles water onder haar arm steekt ze Kim de glazen toe. 

			Nog voor Kim de glazen op tafel zet, wordt ze – alweer – gecorrigeerd door Guusje. ‘Nee, dat is het glas van mijn vader.’ Ze pakt het specifieke glas uit Kims hand en zet het bij het bord aan de andere kant van de tafel. Kim ziet geen verschil tussen de glazen. 

			Alles in haar heeft spijt dat ze hier zit. Misschien is Jeroen zo gek nog niet, schiet er door haar hoofd. In elk geval heeft hij ouders waar ze zich een beetje thuis bij voelt. Jeroens vader is leuk, geen oude, stom-lollige man met bijzondere gebruiken. Zelfs Jeroen lijkt op dit moment leuker dan deze twee mensen. 

			Guusje schept haar bord vol en vraagt of ze voor Kim ook op moet scheppen. ‘Dank je,’ stamelt ze ongemakkelijk. ‘Ik doe het zelf wel.’ Ze moet er niet aan denken zoveel bloemkool op haar bord te hebben als Guusje heeft. Die berg krijgt ze nooit weggewerkt. 

			De eerste drie happen moet ze aan de smaak wennen, dan vindt ze het eigenlijk niet eens zo vies. Toch is ze blij dat ze een haalbaar portie opgeschept heeft. 

			Nick lepelt zijn bord in rap tempo leeg en wacht niet tot zij ook klaar zijn. Hij gaat van tafel en uit de koelkast trekt hij een pak vla, dat hij boven zijn bord leeg knijpt. Ook dat nog. Vla van een vies bord. 

			Kim is intens blij als het erop zit en ze met goed fatsoen naar huis kan gaan. Guusje stribbelt eerst tegen, maar als Kim volhoudt nog veel huiswerk te hebben, gaat ze overstag. 

			Op de fiets slaakt Kim een diepe zucht. Op dit moment acht ze de kans klein dat ze nog een keer in deze keuken eet. Geen Guusje en Kim van Nick en Nick meer. Guusje van Nick én Kim van Nick. Daar blijft het bij, wat haar betreft.

		

	
		
			20.

			Guusje

			Met een unheimisch gevoel fiets ik naar school. Het was niet gezellig gisteren, met Kim. En op mijn latere berichten heeft ze niet gereageerd. Wat als ze mij afwijst omdat ze mijn vader niet leuk vindt? Of het niet oké vindt hoe wij wonen? Is het zo makkelijk voor Kim om mij dan als een baksteen te laten vallen? 

			Als ik op het schoolplein aankom, voel ik direct dat er een bepaalde dreiging hangt. Ik kan mijn vinger er niet op leggen, maar iets in mij zegt dat het foute boel is. Ik weet nog als de dag van gisteren hoe het gonsde toen Yara net zwanger was. Iedereen had direct een mening en vond het nodig die in haar gezicht te smijten. Mijn binnenste voelt dat ik nu aan de beurt ben. 

			Een van de jongens uit de vijfde sist me na als ik naar de fietsenstalling been en een groepje verderop is druk in gesprek over mij. Niet dat ik ze letterlijk hoor, maar ik voel het. Ik hoor in elk geval veelvuldig de naam van mijn klas vallen: H4C. Volgens mij hoor ik ook mijn naam in combinatie met lesbo. Als ik om me heen kijk of ik mijn vrienden ergens zie, staat er ineens iemand in mijn comfortzone. Ik wil me omdraaien maar een ruwe stem houdt mij tegen.

			‘Niet omkijken!’ 

			Angstvallig kijk ik voor me. 

			‘Zo, dus jij hebt deze week uitgekozen om uit de kast te komen?’

			Ik neig me abrupt om te draaien, maar kan me net inhouden. Herken ik de stem?

			‘Coming out day is al even geleden. Toen was je zeker nog te schijterig om jezelf te zijn.’ Het is geen vraag. 

			Ik wil antwoorden, maar mijn mond lijkt dichtgeplakt. 

			De stem is te dichtbij, ik voel de adem in mijn oor. ‘Smerige lesbo,’ klinkt het sissend.

			Ik zet een paar stappen in de richting van de ingang van het Klaverland. Een maaiende arm houdt me tegen. 

			‘Hier blijven! Ik ben nog niet klaar met jou, bitch!’

			Abrupt blijf ik stil staan. 

			‘Weet je wat wij doen met schijterige wijven zoals jij?’

			Ik weet niet of er een antwoord verwacht wordt, maar ik schud voor de zekerheid mijn hoofd. Ik tril echt op mijn benen.

			‘Nee, dat weet jij niet, hè. Mensen zoals jij hebben dat niet in de gaten.’

			Mensen zoals ik? 

			‘Wij lusten ze rauw, we kotsen ze uit.’

			‘Prima,’ mijn stem klinkt klein en pieperig. ‘Ik wil ook niets van jullie.’ Hoewel ik geen idee heb wie bedoeld wordt met wij, denk ik niet dat we vrienden worden. 

			‘Dat is je geraden! Wij hebben niets met wijven die afzweren.’ 

			‘Afzweren,’ piep ik. ‘Wat bedoel je?’

			‘Jullie keuren pikken af, toch? Daar willen jullie niets mee te maken hebben.’

			‘Zo ongeveer,’ zeg ik zacht. ‘Maar ik keur niets …’

			‘Bek houden!’ Ik word ruw onderbroken en vingers haken diep in mijn bovenarm. Ik voel dat het een blauwe plek wordt. Nu al. 

			‘Guusje?’ Ik kijk op, recht in de ogen van de conciërge. ‘Alles oké hier?’

			Ik word losgelaten en voel dat mijn belager een stap naar achteren zet.

			Opgelucht laat ik me in Wilma’s armen vallen. Tot mijn grote spijt barst ik in huilen uit. Als er iets is dat ik nu niet wil, is het kwetsbaar overkomen. Ik wil mijn rug recht houden. Nog voor ik me omdraai, weet ik dat de persoon verdwenen is. ‘Wie was het?’ fluister ik.

			‘Niet iemand van het Klaverland,’ zegt Wilma. ‘Tenminste, ik ken diegene niet. Wat was dat?’

			‘Niets.’ 

			‘Kom op, Guus. Eerlijk zijn. Wat moest die gast van je?’

			‘Niets. Hij kotste van wijven die een pik afzweren,’ laat ik plompverloren vallen.

			Wilma barst in lachen uit. ‘Wat zei je?’

			‘Dat het zo ongeveer wel klopt,’ ik barst ook in een zenuwachtige lach uit. ‘Ik voelde me behoorlijk bedreigd.’

			‘Terecht. Het zag er heel bedreigend uit.’ Ze pakt mijn arm. ‘Kom, ik zet thee voor je. En daarna gaan we naar de directeur, samen.’

			‘Oeh, lala,’ hoor ik uit het groepje dat eerder over mij aan het roddelen was. ‘Daar hebben we twee lesbo’s.’ Uit een andere hoek hoor ik: ‘Doen die twee het met elkaar?’

			Wilma legt iedereen het zwijgen op met haar blik. Woest beent ze naar de ingang van de school, ze gebaart mij met haar mee te gaan.

			Achter het groepje, word ik Kim gewaar. Ze kijkt me een tel aan en beent dan de andere kant op. 

			Wilma reikt me een kop thee aan, ik neem hem dankbaar aan. 

			‘Zeg nu eens eerlijk wat er gebeurde.’ 

			‘De sfeer … Ik voelde het al toen ik op het plein aankwam. Weet je nog, met Yara?’

			‘Ja, daar hielden die etterbakken ook geen spaan van heel. Wat bezielt ze toch? Alsof ze zelf allemaal heilige boontjes zijn.’

			‘Nergens zag ik mijn vriendinnen, ik liep er alleen. Misschien moet ik niet meer alleen … Ja, ik zag Kim, maar die deed er alles aan om mij te ontwijken.’

			‘Was Kim er ook? Ik zag haar niet. Maar waarom ontwijkt ze je? Wil je erover praten?’ Wilma legt haar hand op de mijne. 

			Ik wil mijn hand terugtrekken, maar eigenlijk voelt het wel veilig. ‘Ik weet het niet. Ze kwam gisteren eten bij mij thuis en ze ging nogal abrupt weg. Ze beantwoordt mijn berichten niet, sindsdien.’ Er glijdt een traan over mijn wang. Ik laat hem gaan.

			Wilma staat op en pakt een tissue voor me. ‘Neem van mij aan, als jullie voor elkaar bestemd zijn, komt het met Kim wel goed. En als het niet goed komt, is ze jou niet waard. Drink je thee op,’ gebiedt ze. ‘We gaan naar Mister Klaverland.’

			Grinnikend sta ik op. Dat alle leerlingen de directeur zo noemen, is algemeen bekend. Maar dat de conciërge hem ook zo noemt, daar moet ik om lachen. 

			‘Het is te gek voor woorden dat jij niet in je eentje over het plein zou kunnen. Kom op zeg, als je je hier niet veilig meer voelt, waar dan wel?’

			Met forse stappen beent ze naar de directeurskamer. Ik kan haar nauwelijks bijhouden. Ze bonst een paar keer flink hard op de deur. Nog voor er “binnen” klinkt, staat ze al voor het bureau. ‘Moet je luisteren,’ zegt ze kordaat. ‘Kom binnen, Guus,’ gebaart ze naar mij. 

			Ik zet een stap de kamer in en sluit de deur achter me. Met een ongemakkelijk gevoel blijf ik bij de deur staan. Hoe belangrijk is het, wat er net gebeurde? Wie ben ik, dat ik hier zomaar binnen val? Dat en nog veel meer ongemak komt ongeremd mijn hoofd binnen.

			‘Ik verwacht een telefoontje, Wilma. Houd je het kort?’

			Zie je wel, hij heeft niet eens tijd voor ons.

			‘Dit is belangrijk, Karel. Luister.’ In korte bewoordingen doet ze uit de doeken wat er op het plein gebeurd is. 

			Mister Klaverland vertrekt zijn gezicht. Als zijn telefoon gaat, zegt hij na een summiere begroeting dat hij straks terugbelt. Blijkbaar neemt hij de zaak bloedserieus en ben ik ineens belangrijker dan het spoedtelefoontje dat hij verwachtte. Hij vraagt of Wilma thee voor ons wil halen en gebaart dat ik aan zijn bureau plaats moet nemen.

			‘Moet je luisteren,’ zegt hij zodra Wilma de gang op is. ‘Ken je Coming Out Day?’

			Ik knik.

			‘Ik weet het nog goed, in 1988. Ik studeerde nog. Het was een protestmars ergens in Amerika. Ik dacht toen nog, dat gaat me nooit gebeuren, dat mijn leerlingen in protest moeten komen om zichzelf te kunnen zijn, als ik ooit directeur word … Het is toch niet te geloven dat ik zoveel jaar na dato nog steeds met dit soort ongein te maken krijg? De mensen zijn soms zo kortzichtig. Neem van mij aan: bij het Klaverlandcollege kun je zijn wie je bent. En als dat niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.’

			Wilma Bos komt de kamer binnen met een dienblad met drie koppen thee en een reep chocolade. Ze neemt naast mij plaats en breekt de reep in stukken. 

			‘Zonder chocola geen oplossingen,’ knipoogt ze.

			‘Wilma, ik heb de oplossing al gevonden,’ zegt de directeur kordaat. ‘Volgende week organiseren we een extra Coming Out Day. Het kan mij niet schelen dat we dit al eerder dit jaar ook gedaan hebben. Als het nodig is, organiseer ik het elke week. Net zolang tot niemand het meer in zijn botte kop haalt om mijn leerlingen te provoceren.’ 

			‘Sorry voor mijn woorden,’ zegt hij tegen mij. ‘Ik kan er slecht tegen. Onrecht. Pesterijen. Nee, daar doen we hier niet aan.’

			Wilma grijnst naar me.

			‘Is dat gelijk het goede moment voor jou ook om eindelijk eens uit die kast te komen?’ vraagt hij nogal lomp aan de conciërge. ‘Daar zit jij nu al zo lang in.’

			Wilma’s grijns bevriest en ze zet grote ogen op. Haar gezicht kleurt langzaam van huidskleur naar donkerpaars. 

			Ik kan me niet inhouden en proest het uit. 

			‘Wat lach je nou?’ Mister Klaverland kijkt me strak aan. 

			Schuldbewust houd ik mijn lach in. 

			‘Maar, Karel …’ stamelt Wilma. ‘Wil je echt dat ik …’

			‘Kom op Wilma, dat is het minste wat je kunt doen om deze dame hier te steunen.’ 

			‘Guusje,’ zeg ik. Ik steek hem mijn hand toe. ‘Guusje Thomas.’

			‘Thomas … Toevallig familie van Nick Thomas?’ 

			‘Ja, dat is mijn vader,’ zeg ik verbaasd.

			‘Ah. Grappig. Die ken ik nog van lang geleden. Doe hem de groeten.’

			Wilma breekt een groot stuk chocola af en steekt het in haar mond. ‘Je overvalt me nogal, Karel,’ zegt ze na een lange stilte. ‘Ik wil dit eerst met Dominique overleggen.’ 

			‘Met Do-mi-nique?’ zegt hij lettergreep voor lettergreep. Nu is het zijn beurt om grote ogen op te zetten. ‘Je bedoelt ónze Dominique?’ 

			Met een knikje beaamt Wilma dat hij op het goede spoor zit.

			‘Tjonge, jonge. Die zag ik niet aankomen, Wilma. Dominique Oldenburg? Ook van de vrouwen? Is het besmettelijk?’ Verschrikt slaat hij zijn hand voor zijn mond. ‘Sorry, dat slaat nergens op. Een stom grapje, ik weet dat …’

			‘Het is oké,’ zeg ik snel. 

			‘Wist jij dit?’ De directeur kijkt me vragend aan.

			‘Dat mevrouw Bos en Dominique, eh …’ Tjonge, wat voel ik me ongemakkelijk. ‘Ja,’ zeg ik uiteindelijk.

			‘Weten meer mensen dit?’ Deze vraag stelt hij aan Wilma.

			Snel schudt ze haar hoofd. ‘Nee, zeg. Spaar me. Twee mensen, Guusje en haar vriendin. Kim Miedema, uit 6-vwo. Meer mensen weten het niet, hier op school. Nou ja, Dominique weet het, natuurlijk.’

			Ik moet weer moeite doen om mijn lach in te houden. 

			‘Had je dat niet eerst kunnen vertellen, voor je het aan leerlingen rondbazuinde?’ 

			‘Rondbazuinde? Twee leerlingen weten het en dat noem je rondbazuinen? Het ging per ongeluk. Omdat ze bij mij in mijn kamer zaten, toen Dominique binnenviel, en ik …’

			‘Voor je nog een keer zo onvoorzichtig bent met het rondstrooien van nieuws, is het verstandig dat je mij op de hoogte brengt,’ zegt Mister Klaverland kordaat. ‘Maar goed, gebeurd is gebeurd. Bespreek jij het met Dominique? Of nee. Jullie komen allebei na het laatste lesuur hier naartoe. Vier uur. Coming Out Day-vergadering. Jij ook, mevrouw Thomas. En neem die Kim van je ook mee.’ Hij gebaart dat we moeten vertrekken, pakt zijn telefoon en begint een nummer in te toetsen. 

			Ik weet niet hoe snel ik de kamer uit moet gaan en Wilma volgt mij op de voet. Als ik de deur openzwaai, landt hij net niet op Kims neus. 

			Staat ze ons af te luisteren?

			‘Hoi,’ zegt ze zenuwachtig.

			‘Hoi.’

			‘Dit is niet wat je denkt dat het is.’

			Als mensen dat zeggen, is het vaak wél wat je denkt wat het is. ‘Als je toch alles gehoord hebt,’ sneer ik daarom. ‘Dan weet je ook dat je vanmiddag een vergadering hebt.’ 

			Kim schudt haar hoofd. ‘Ik kom niet.’ 

			Het verbaast me niet dat ze blijkbaar inderdaad weet wat er in de directeurskamer besproken werd. 

			‘Waarom niet?’ Wilma vraagt het alsof het belachelijk is dat Kim niet komt.

			‘Ik wil afstand,’ fluistert Kim. ‘Ik weet het allemaal niet meer.’

			‘Meekomen, allebei,’ snauwt de conciërge. ‘Theetijd.’

		

	
		
			21.

			Guusje

			Ik kan er niets aan doen, maar sinds we samen theedronken bij Wilma Bos, volg ik Kim. Ik moet weten hoe zij denkt over ons, terwijl zij ontzettend vaag blijft. De vraag of wij “iets” hebben, bungelt in de lucht. Het klopt niet, een paar weken lang was het prima tussen ons, maar ineens lijkt het of Kim last heeft van koudwatervrees. Ze negeert me, ontloopt me en het ziet ernaar uit dat er zonder dat ik het in de gaten had, een einde gekomen is aan de relatie die nauwelijks was begonnen. Ik snap er helemaal niets van. Hoe ze stellig tegen onze conciërge beweerde dat het voor haar helemaal niet nodig is om uit welke kast dan ook te komen. Yeah, right.

			Toen Kim aan Hannah vroeg of die meeging voor een koffie bij Stix, volgde ik die twee op de voet. Nu zit ik, godbetert, achter een plant. Verdekt opgesteld om te horen wat Kim met Hannah te bespreken heeft. Zodanig dat ik hun beider gezichten kan zien. Mooi, want gezichtsuitdrukkingen zijn belangrijk, omdat ik niet alles letterlijk kan verstaan. 

			‘Ik weet het niet hoor, het komt allemaal zo dichtbij,’ mokt Kim ineens luid en duidelijk.

			‘Wat komt dichtbij?’

			‘Dat gedoe met Guusje. Alsof ik moet kiezen voor de rest van mijn leven.’

			‘Kom op, wat een onzin. Het is bijna nooit zo dat je direct je partner voor altijd vindt, probeer eens iets uit,’ zegt Hannah stellig.

			‘Jij hebt makkelijk praten.’

			‘Hoezo, makkelijk praten? Denk je dat Stef altijd zo eenvoudig is?’ Ze gebaart naar de barman of ze iets mag bestellen. 

			Gelukkig kijkt ze langs mij heen en ziet ze mij niet. Raymond wel. Zodra hij hun bestelling opgenomen heeft, staat hij aan mijn tafel. Eigenlijk kan ik de koffie hier niet betalen, maar daar heb ik niet over nagedacht. Ik kom vast niet weg met een gratis glas water. Fluisterend bestel ik een thee. Raymond kijkt mij raar aan. Dan gaat er ineens een lichtje bij hem branden. 

			‘Jij bent …’ zegt hij net zo zacht. Hij wijst naar Kim.

			Ik knik. Verdere uitleg lijkt mij overbodig. 

			Hij geeft een knikje terug. Blijkbaar begrijpt hij mijn discretie. Wat zei hij laatst ook alweer? What happens at Stix, stays at Stix.

			Kim en Hannah praten intussen ook op fluistertoon. Jammer, want nu heb ik een heel stuk van het gesprek gemist. 

			‘Weet je wat het met jou is,’ klinkt het ineens hard. ‘Jij bent gewoon bang.’

			‘Bang?’ Kim schiet in de lach. ‘Waar ben ik bang voor?’

			‘Voor de reacties, voor de wereld. Ik heb het wel gezien, Guusje werd belaagd op het schoolplein en jij trok je terug. Je bent bang dat jou dat ook overkomt.’

			‘Misschien heb je gelijk,’ denk ik te verstaan. Kim is aanmerkelijk zachter gaan praten.

			‘Ik weet wel zeker dat ik gelijk heb.’ Hannah pakt haar hand. ‘Waar ben je nu eigenlijk zo bang voor?’ 

			‘Zo makkelijk is het niet, allemaal. Jij denkt dat LHBTQ+ duizend procent geaccepteerd is, dat is niet zo. Dat Guusje bedreigd werd, is toch een voorbeeld van hoe het nog gaat, in de wereld.’

			‘Is Guusje ook bedreigd?’ Hannah zet grote ogen op.

			‘Zeker, die gast zei hele lelijke dingen tegen haar.’ 

			‘Wat deed je?’

			‘Niks,’ geeft Kim verlegen toe. 

			‘Je stond erbij en je keek ernaar?’ Het ongeloof druipt van Hannahs gezicht. 

			Ik lach in mijn vuistje. Fijn dat Hannah aan mijn kant staat.

			‘Dat kun je niet maken, Kim. Je had op zijn minst voor haar op kunnen komen.’

			‘En dan? Zelf het volgende slachtoffer zijn?’

			Een paar tellen zitten ze zwijgend tegenover elkaar. Dan geeft Hannah toe dat het misschien inderdaad niet zo eenvoudig is als het lijkt. 

			Bij Kim rolt een traan over haar wang. Hannah reikt met haar hand naar Kims wang om hem weg te vegen. Het gebaar ontroert me.

			‘Alsjeblieft, van het huis.’ Raymond zet een kop thee voor me neer.

			‘Dankjewel,’ zeg ik verrast. 

			‘Leer mij de arme student te herkennen. Maar dat jij hier zit is broodnodig. Doe wat je moet doen.’ Hij gebaart naar Kim.

			‘Dankjewel,’ zeg ik nogmaals. Blijkbaar te luid, want voor de thee de kans heeft gekregen af te koelen, staat Kim voor mijn neus. 

			‘Wat doe jij hier?’ snauwt ze me toe. 

			‘Zitten?’ Het klinkt onnozel.

			‘Mij achtervolgen en ons afluisteren, bedoel je?’

			‘Misschien,’ geef ik toe.

			‘Kap ermee, Guus. Waar ik ook ben, ik zie jou als mijn schaduw. Laat me met rust.’

			‘En als ik dat niet wil?’

			Ineens staat Hannah ook naast me. ‘Kom je bij ons zitten?’ vraagt ze. 

			Ik kijk Kim aan, eerst maar peilen wat zij ervan vindt. 

			Ze knikt en gebaart naar hun tafel. 

			Als ik ernaartoe loop, steekt Raymond zijn duim naar me op. Ik glimlach dankbaar. 

			‘Waarom kun je mij niet met rust laten?’ vraagt Kim als ik zit.

			‘Omdat ik het niet snap,’ geef ik toe. ‘Wat heb ik verkeerd gedaan?’

			‘Niks.’

			Een paar tellen is het stil, dan neemt Hannah het woord. ‘Dat is toch niet te begrijpen voor Guusje? Als ik het goed zie, heb je haar als een baksteen laten vallen toen ze belaagd werd. Net nu ze je keihard nodig heeft, met al dat gedoe op het schoolplein.’ 

			Verbouwereerd kijk ik hoe Hannah Kim ervan langs geeft. ‘Dankjewel,’ zeg ik zo zacht, dat ik twijfel of een van de twee het gehoord heeft.

			‘Dankjewel?’ Hannah heeft het blijkbaar gehoord. ‘Waarvoor?’

			‘Je neemt het voor mij op. Dat heb ik al een tijd niet meer meegemaakt.’

			‘Meen je dat nou?’ Kim lijkt verbaasd. ‘Je hebt een grote vriendengroep, nemen die het niet voor je op dan? Mijn zusje …’ 

			‘Ik denk dat niet iedereen in de gaten heeft wat er is gebeurd.’

			‘Dat moet je met ze delen, Guusje. Daar heb je vrienden voor.’

			‘Moet jij zeggen,’ klinkt het verbeten uit Hannahs mond. ‘Alsof jij mij altijd in vertrouwen neemt.’

			‘De pot verwijt de ketel,’ het is eruit voor ik er erg in heb. Als ik doorheb wat ik gezegd heb, barst ik in een bulderende lach uit. 

			Vier ogen staren mij verbijsterd aan. 

			‘De pot,’ wijs ik naar Kim. ‘Ik noemde je een pot.’ 

			Het is het startsein voor Hannah en Kim om in een lachbui uit te barsten. Het mondt uit in de slappe lach, alsof we drie brugpiepers zijn. De tranen lopen over onze wangen. Het werkt bevrijdend. Ik heb me in tijden niet zo goed gevoeld.

			‘Ik ga Yara bellen,’ zegt Kim ineens. ‘Ze moet ook hiernaartoe komen in de pauze, met de rest van jullie groep. Stef en Jeroen ook. Met zijn allen moeten we kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we allemaal veilig zijn op het schoolplein.’

		

	
		
			22.

			Guusje

			‘Dus als ik het goed begrijp, komt er weer een Coming Out Day?’ Olivier kijkt me fronsend aan. ‘Waarom? Die is eerder dit schooljaar ook al geweest.’

			‘Voor extra bewustwording.’ 

			‘Welke bewustwording, alsof wij allemaal niet al lang wisten dat jij Kim leuk vindt,’ laat Marijn lachend weten. 

			Ik voel mijn wangen opgloeien. 

			‘Hoezo, al lang?’ Kim kijkt hem strak aan.

			Marijn steekt twee handen in de lucht ter verdediging.

			‘Dat is nu niet belangrijk,’ zegt Yara resoluut. ‘Het gaat er nu om dat een of andere engerd Guusje wilde vernederen. Toch?’ Ze kijkt mij aan.

			‘Zo ongeveer.’

			‘Inderdaad,’ beaamt Hannah. ‘Guusje is belaagd door een of andere gast, het was niet iemand van het Klaverland. Maar wel iemand die kwaad wil en het op meiden die op vrouwen vallen gemunt heeft.’

			Ik steek mijn vinger in de lucht. ‘Meiden die een pik afzweren, om precies te zijn.’

			‘Wat zeg jij nou?’ vraagt Casper verbouwereerd.

			‘Dat verzin ik niet zelf,’ verdedig ik mezelf lachend. ‘Dat is letterlijk wat hij zei: wij zijn wijven die pikken afzweren.’ 

			‘Wie is wij?’ vraagt Kim.

			Jeroen geeft haar een verbijsterende blik.

			Kim zit overduidelijk nog in de kast, in elk geval tegenover deze mensen. Ik laat het maar zo en Jeroen hult zich gelukkig ook in stilzwijgen.

			‘Wat deed hij dan?’ vraagt Olivier.

			‘Hij siste allerlei verwensingen in mijn oor en hield me nogal stevig vast.’ Ik trek mijn mouw een stukje omhoog. De afdrukken van zijn vingers zijn nog duidelijk te zien. 

			‘Zo dan,’ Floor pakt mijn arm om hem van dichtbij te bekijken. ‘En dan roep je ons niet?’

			‘Dat wilde ik wel,’ ik slaak een diepe zucht. ‘Maar ik zag jullie nergens.’

			‘De volgende keer …’ Marijn laat een lange pauze vallen.

			‘Pakken we hem met zijn allen,’ maakt Casper zijn zin af. 

			‘Mag ik ook iets zeggen?’ Vanuit het niets komt Xander op ons af. Alle hoofden draaien zich naar hem toe. Als hij blijft zwijgen, gebaar ik dat hij door moet praten. ‘Ik denk dat het niet zo eenvoudig is. Als jullie hem te pakken nemen, hebben jullie het gedaan. Zijn jullie ineens de naaiers, omdat je opkomt voor lesbo’s ofzo. Ik denk dat we een beter plan moeten hebben?’

			Stef trekt een extra stoel bij onze tafel en gebaart dat Xander moet gaan zitten. ‘Als jij ons nou even uit de doeken doet wat volgens jou een beter plan is.’

		

	
		
			23.

			Kim

			Ze kijkt van de een naar de ander en voelt zich ontzettend ongemakkelijk. Waarom wil Guusje per se een Coming Out Day? Wie zegt er dat zij daaraan toe is, of ze daar ooit aan toe is? Ze weet helemaal niet of ze gay is. Sterker nog, nu ze Jeroen zo aan tafel ziet zitten, voelt ze weer iets in haar binnenste kriebelen. Dan beseft ze ineens weer wat Jeroen zei, toen ze een punt achter hun relatie wilde zetten. Dat wat zij hadden, helemaal geen relatie was. Ze gruwt bij de herinnering aan wat hij daarna zei. “Als je ooit zin hebt om te zoenen, dan roep je maar”. Wat gelooft die gast? Dat ze daar ooit aan denkt? Ze weet dat ze zichzelf tegenspreekt met deze gedachte. Waren er zojuist geen kriebels in haar binnenste?

			Kims gedachten gaan alle kanten op. Aan de ene kant weet ze al jaren hoe het zit, aan de andere kant. Het is zo verwarrend; valt ze op vrouwen, is ze bi of maakt ze zichzelf maar wat wijs? Ze twijfelt plotseling overal aan. 

			Ze heeft niet direct in de gaten dat haar neef Xander zich bij hen heeft gevoegd. Waar komt hij ineens vandaan? Is hij hen gevolgd naar Stix? Dan ziet ze dat iedereen ademloos naar hem luistert. Ze probeert zichzelf scherp te houden en mee te luisteren. 

			‘Allereerst vragen we of Mister Klaverland de regenboogvlag hijst.’

			‘Ja, natuurlijk,’ Casper kijkt Xander verveeld aan. ‘Daar hebben we jouw goede ideeën niet voor nodig, dat gebeurt altijd op Coming Out …’

			Xander werpt hem een blik toe, waarop Casper verbaasd zijn mond houdt. ‘Ik stel voor dat we in een kring om hem heen gaan staan en dat we …’

			‘Kom to the point, gast.’ Dit keer is het Marijn die hem onderbreekt. ‘Ook dat is niks nieuws.’

			‘Dat wij in onze pyjama naar school komen,’ vervolgt Xander snel.

			‘Ben jij helemaal gek geworden, waarom zou ik dat doen?’ Floor barst in lachen uit. ‘Ik lijk wel idioot, in mijn pyjama naar school … Die gast is echt getikt.’ Dat laatste zegt ze tegen Casper.

			‘Wel als we met zijn allen een statement willen maken,’ beweert Xander.

			‘Dan maar geen statement,’ praat Casper met Floor mee. ‘Ik ga ook niet in mijn pyjama.’

			Xander balt zijn vuisten. Het is overduidelijk dat hij iets op zijn hart heeft.

			‘Xander?’ Guusje legt haar hand op een van zijn vuisten. ‘Misschien kun je uitleggen waarom het zo belangrijk voor je is?’

			‘Laten we eerlijk zijn, wie van ons loopt er niet graag in zijn pyjama rond in het weekend?’ fluistert hij.

			‘Ik,’ zegt Stef. ‘Ik heb niet eens een pyjama.’

			‘Jij loopt in het weekend altijd in je joggingbroek,’ zegt Hannah. ‘Dan trek jij die toch aan.’

			‘Je weet niet wat je mist,’ zegt Xander tegen Stef. ‘Een joggingbroek is best oké, maar in mijn pyjama voel ik me zo vrij als een vogel.’ Hij werpt een blik op het Klaverpark. 

			Kim volgt zijn blik en ziet waar hij naar kijkt. ‘Zoals die vogel daar,’ vraagt ze cynisch. 

			‘Ja, inderdaad. Zoals die vogel daar.’ Xander houdt zijn blik op het park gericht. ‘Als ik me vrij voel, ben ik meer mezelf. Is dat niet wat we willen? Dat iedereen zichzelf voelt en dat ook kan zijn?’ 

			‘Op zich snap ik wat je bedoelt,’ zegt Guusje. ‘Maar wat als ik me nou niet zo fijn voel, in mijn pyjama?’

			‘Waar voel jij je fijn in?’ vraagt Yara. ‘In die hysterische paarden-onesie van je?’ 

			Guusje knikt. ‘Ja, die zit wel prima.’ Ze geeft Yara een stoot op haar arm. ‘Daar is niks hysterisch aan.’

			‘Dan doe jij je onesie aan,’ zegt Xander resoluut. ‘En jij, Kim? Wat trek jij aan?’ 

			Het duurt een tel voor ze doorheeft dat hij tegen haar praat. ‘Een spijkerbroek en een trui,’ zegt ze zonder na te denken. ‘Ik ga niet in mijn pyjama naar school, dat vind ik echt ongemakkelijk.’ 

			‘Oké, misschien is dat pyjama-ding niet zo’n goed plan. Iemand anders een beter idee?’

			‘Nou, eigenlijk …’ Olivier krabt aan zijn kin. ‘Ik vind het zo gek nog niet. Laten we het doen. Om iedereen te laten zien dat we achter Guusje staan. Ik heb wel twee pyjama’s. Als iemand er een wil lenen, dan komt die maar.’ 

			‘Graag,’ zegt Casper tot haar verbazing.

			Er worden leenafspraken gemaakt en Xander kijkt gelukzalig de kring rond. 

			‘Maar nu weet ik nog niet waarom Xander het zo belangrijk vindt,’ bokt Guusje. 

			Waar komt haar starre houding vandaan? Ze zou ook blij kunnen zijn dat iedereen achter haar staat. 

			‘Misschien …’ Xander hapert.

			Ineens valt er een kwartje bij Kim. ‘Ik snap het,’ ze slaat haar arm om de schouder van haar neef. ‘Jij wil graag samen met Guusje uit de kast komen.’ 

			‘Nee!’ Xander kijkt haar verschrikt aan. ‘Hoe kom je daarbij?’ 

			‘Weet je het zeker?’ Ze weet dat het gemeen is, wat ze doet. ‘Zo te zien moet jij ons iets vertellen.’

			‘Praat voor jezelf, Kim,’ zegt Jeroen. ‘Hoe kan je zo tegen die jongen doen, terwijl jij …’

			‘Terwijl ik wat?’ Ze daagt Jeroen uit met haar blik. 

			‘Het is overduidelijk dat jij een echte lesbo bent,’ beweert Jeroen.

			Verwoed staat ze op. De stoel klettert met kabaal tegen de tegelvloer. ‘Waar bemoei jij je mee!’ snauwt ze haar ex-vriend toe. ‘Alsof het allemaal zo makkelijk is’

			‘Nee, er is niets makkelijks aan.’ Tot haar verbazing spreekt Raymond. ‘Het is juist ontzettend ingewikkeld. Neemt niet weg dat het heel bevrijdend is om voor je ware gevoelens uit te komen.’

			Bedeesd zet Kim haar stoel weer overeind en laat zich er weer op zakken.

			Raymond gaat onverstoorbaar verder met het verzamelen van het glaswerk van de tafel.

			‘Ben jij …’ Olivier kijkt Raymond aan en stokt.

			‘Gay? Wat maakt het uit wat ik ben?’ Raymond parkeert zijn dienblad op de tafel. ‘Groen, geel, paars of oranje met blauwe vlekken. We zijn allemaal mensen, toch?’

			‘Jawel …’ Floor stokt. 

			‘Wat?’ vraagt Yara aan haar.

			‘Het kan wel zijn dat het jou niet uitmaakt, Raymond, wie er paars en wie er donkerblauw is. Maar zo zit het niet, in de wereld.’ 

			Kim is van Floor niet gewend dat ze zoveel empathie heeft en ze merkt dat de rest ook verbaasd naar Floor staart. 

			‘Je hebt een punt,’ zegt Raymond. Hij pakt het dienblad op en loopt richting de toog. ‘Jullie zijn goed bezig,’ roept hij nog.

			‘Ik doe ook mee,’ zegt Floor verrassend solidair. ‘Al is het alleen al omdat ik uit de toon val als ik in mijn eentje in mijn gewone kleren naar school kom. Als we het doen, dan doen we het met zijn allen.’

			‘Oké,’ zegt Kim schoorvoetend. ‘Ik doe ook mee. Maar je moet niet verwachten dat ik … op de voorgrond … zover ben ik nog niet.’

			‘Dat respecteer ik,’ Guusje staat op en gaat achter haar staan. Als ze haar handen op Kims schouders legt, lijken haar vingers gloeiende kooltjes. Ze geeft geen druk, maar het kan niet anders dan dat ze rode vlekken achterlaat. Met een diepe zucht legt Kim haar achterhoofd tegen Guusjes buik. ‘Laat me even aan het idee wennen, misschien denk ik er anders over als …’

			‘Geen haast, Kim. Jij bent bijna van school. Bovendien heb ik al twee medestanders. Ik kom sowieso niet in mijn eentje uit de kast, die dag.’

			In de groep wordt gegist wie die andere twee kunnen zijn, Guusje legt ze met een bezwerende blik het zwijgen op.

			‘Je gaat het niet vertellen?’ vraagt Xander.

			‘Alleen als jullie je mond houden.’ Ze maakt een V-teken met haar vingers. ‘Zweren jullie dat dit onder ons blijft?’

			De een na de ander geeft aan dat Guusjes geheim veilig is.

			‘Wilma Bos heeft een relatie met …’ 

			Op haar zwijgen wordt een aantal namen genoemd. Vooral van leerlingen. Kim schiet in de lach. ‘Het is een lerares,’ verduidelijkt ze.

			‘Jij weet wie het is?’ vraagt Yara verbaasd.

			Kim knikt. ‘Samen met Guusje heb ik ze betrapt.’

			Alle hoofden gaan dichter naar elkaar in de hoop dat de naam op tafel komt. Zowel Guusje als Kim zwijgt. 

			Tot Stef de conclusie trekt. ‘Het kan er maar één zijn. Zij van Frans.

			Guusje knikt. ‘Klopt. Dominique Oldenburg. Ze wonen samen, maar Mister Klaverland wist dat nog niet. Hij was niet blij. Nu wil hij dat Wilma en Dominique samen met mij uit de kast komen. Zodat ze mij kunnen steunen.’ 

			Jeroen fluit tussen zijn tanden. ‘Ik zoek mijn pyjama straks gelijk op. Dit wil ik niet missen.’

		

	
		
			24.

			Guusje

			Ik moet stevig doortrappen om op tijd op school te komen. Dat lukt nauwelijks, want nadenken kost mij zoveel energie dat ik ervan in de vertraging schiet. Nu Kim heeft besloten dat ze nog niet toe is aan uit de kast komen, staat onze relatie op een nog lager pitje. Soms twijfel ik, als ik zie hoe ze naar Jeroen kijkt, denk ik dat ze mij gebruikt heeft voor een of andere verkenningstocht. Hoewel ik eerst verdrietig was, ben ik haar nu dankbaar. Het is duidelijk hoe het zit, voor mezelf dan. Zodra Kim weet wat zij wil, ontvang ik haar met open armen. Tot die tijd kan ik niet verwachten dat ze met mij hand in hand over het schoolplein paradeert.

			Wat ik wel het liefst zou doen. 

			Ik voel me kwetsbaar, nu ik straks in mijn eentje aankom op het plein. Die gast heb ik niet meer gezien, maar wie zegt dat iedereen mij ineens accepteert? 

			Uit mijn jaszak klinkt een bliep. Als ik mijn mobiel eruit wil vissen, bedenk ik me ineens dat de politie hier steeds rondhangt. Verschillende van mijn klasgenoten zijn op de bon geslingerd voor fietsen met een mobiele telefoon in de hand. Ik kan mijn geld wel beter gebruiken, dus ik schiet het trottoir op en knijp in mijn remmen. Dan maar te laat …

			-	Wacht even.

			Het bericht komt van een onbekend nummer. Ik kijk om me heen, wie appt mij en waarom zou ik wachten?

			-	Ik moet je spreken. Een paar tellen. 

			-	X Xander

			Ik slaak een zucht van verlichting bij het besef dat de appjes van Xander zijn. Maar hoe komt hij aan mijn nummer? Veel tijd om daarover na te denken krijg ik niet, voor ik in de gaten heb wat er gebeurt, klapt er iemand tegen mijn achterband aan en val ik bijna met fiets en al op de stoep. De schrik schiet me naar het hart. Sterker nog, mijn hart maakt een sprong en belandt ergens rechts van de plek waar hij hoort te zitten. Tenminste, zo voelt dat. Ik wil gillen als ik een bekende stem hoor.

			‘Sorry,’ Xander kijkt me met een kop als een biet aan. ‘Mijn remmen doen het niet.’

			‘Geeft niet,’ ik zeg maar niet dat mijn hart zojuist gelukkig weer op de juiste plek schoot. ‘Je moet mij spreken?’

			‘Ja …’ Xander verzamelt overduidelijk moed. ‘Denk je dat jouw vrienden nog steeds dat belachelijke idee hebben dat ik morgen uit de kast wil komen?’

			‘Misschien.’ Ik kan het niet mooier maken dan het is. 

			‘Het is echt niet waar, ik voel me heel ongemakkelijk bij dat idee.’

			‘Wie zoiets het hardst ontkent, heeft meestal iets te verbergen,’ slinger ik hem voor zijn voeten.

			‘Het is echt niet waar, Guusje. Geloof je me?’ 

			Tot mijn verbazing kijkt hij alsof hij gaat huilen. 

			‘Zo erg is het toch niet? Wat kan jou het schelen wat ze over je denken.’ Ik weet zelf ook wel dat het zo eenvoudig niet is. Maar Xanders blik is echt idioot. Waar maakt hij zich druk om?

			‘Weet je het dan niet?’ klinkt het benepen.

			Ik heb werkelijk geen idee, die gast bezorgt me alleen nog maar meer vraagtekens. Ik pak hem vast. ‘Wat is er nou eigenlijk aan de hand?’

			Schielijk trekt hij zijn hand terug. 

			Ik kan het niet helpen, maar ik voel me beledigd. Alsof ik hem niet aan mag raken omdat gay zijn iets besmettelijks is dat ik onder de leden heb. Blijkbaar heb ik dat hardop gezegd. 

			‘Ik weet ook wel dat gay zijn niet besmettelijk is,’ zegt Xander nijdig en beledigd. ‘Je weet toch ook dat dat het niet is?’ 

			‘Xander, je praat echt in raadsels. Als jij wil dat ik voor je opkom in mijn vriendengroep, moet je duidelijker zijn. Waar ben je nou zo bang voor?’

			‘Dat ze mij uitschelden. Dat ik de pineut ben de komende tijd omdat ik misschien wel … terwijl in werkelijkheid …’ 

			Ik steek twee handen in de lucht en vergeet daarbij dat ik mijn fiets nog in een van de twee had. Deze klettert theatraal op de straat. 

			Verbouwereerd kijkt Xander naar mijn fiets. Als hij hem op wil rapen, houd ik hem tegen. Weer reageert hij alsof ik een berg bacillen overbreng. Ineens ben ik klaar met hem. ‘Weet je, zoek het uit. Als jij niet wil zeggen wat er aan de hand is, bekijk het dan maar. Je realiseert je dat ik door jou sowieso te laat op school kom?’ 

			Ik buk om mijn fiets te pakken. 

			Net als ik op wil stappen, klinkt zijn stem luid en duidelijk. ‘Je weet toch wel dat ik eigenlijk op jou val?’ 

			Ineens weet ik het weer, na die wiskundeles en mijn verhaal over zelfliefde. Hij vroeg of hij kans maakte, bij mij. Ik wist niet hoe snel ik dat moest afkappen, maar realiseer me nu dat hij nog steeds een zwak voor mij heeft. ‘Dat … dat kan niet,’ is het enige dat ik uit kan brengen. 

		

	
		
			25.

			Guusje

			‘Hoi.’

			‘Hoi.’

			‘Dat van gisteren …’

			‘Oh, dat is niks. Ik was het al vergeten,’ stel ik Xander gerust.

			‘Dankjewel … tof van je. Wat is jouw rol, straks?’

			‘De vlag hijsen. Normaal zou de directeur dat doen, maar die is er ineens niet bij. Ik snap er niets van, waarom laat hij me in mijn eentje tobben?’

			‘Ik wil je wel helpen.’

			‘Ben je niet bang dat ze dan denken dat jij …’

			‘Het kan me echt geen reet schelen wat anderen over mij denken,’ zegt Xander strijdlustig. ‘Als jij maar niet denkt dat ik op mannen val.’

			Ineens is ons hele gesprek van gisteren mij duidelijk. Waarom hij zo idioot reageert op mijn aanrakingen. Hij is verliefd en weet dondersgoed dat het niet wederzijds is en alleen mijn mening over hem is belangrijk voor hem. ‘Dat is lief van je,’ zeg ik uiteindelijk. ‘Maar je hoeft niet te helpen met die vlag. Je weet niet half hoe vervelend het is om van een stigma af te komen. Als je de naam hebt gay te zijn, ben je dat voor altijd en als het tegenzit word je de schandpaal van de school. Dat gun ik je niet.’

			‘Dat siert je. Na wat ik gisteren …’

			‘Kappen, Xander. Jij en ik, dat wordt hem niet. Dat weet je. Get over it.’

			Hij steekt twee handen in de lucht. ‘Ik doe mijn best.’

			‘Niet goed genoeg.’

			‘Als jij zo vervelend tegen mij blijft doen, zakt het vanzelf,’ hij geeft me een knipoog.

			‘Dan is mijn missie geslaagd.’ Ik geef hem een boks. 

			‘Ah, daar ben je!’ Wilma Bos komt met haar handen wild wapperend op me af. ‘Er moet nog zoveel gebeuren, waar bleef je nou?’

			‘Zoveel gebeuren, wat dan? Kan ik helpen?’ biedt Xander aan.

			‘Huh? Jij ook?’ laat Wilma verbaasd vallen.

			‘Nee … nee,’ Xander schudt verwoed zijn hoofd. ‘Ik ben hier voor Guusje.’

			‘Dat is goed, Guus kan al haar vrienden gebruiken, vandaag. Het is niet niks, wat er staat te gebeuren.’

			Niet niks? Wat denkt Wilma dat er allemaal gebeurt? ‘Ik hijs toch alleen die vlag, verder is het toch niet zo boeiend.’

			‘Niet zo boeiend? Je maakt een statement! Dat is zeker wel boeiend. Vanaf vandaag weet iedereen dat er met jou niet te sollen valt.’

			‘Hoe zie je dat voor je?’ vraag ik ongerust.

			‘Nou, jij hijst de vlag en dan spreek je het publiek toe. Zo simpel is het.’

			‘Niks daarvan.’ Vanuit het niets staat Mister Klaverland voor ons. ‘Zo hebben we het niet afgesproken, Wilma Bos.’ 

			‘Nee, nou …’ stottert Wilma. ‘Ik weet het niet, hoor.’

			‘Jij zou dat woordje doen en je zou je vriendin aan de leerlingen voorstellen. Dan neemt Dominique het van je over. Zij is gewend voor de klas te staan, dus die draait er haar hand niet voor om.’

			‘Denkt u daar niet iets te makkelijk over?’ vraagt Xander.

			‘Je moet het niet moeilijker maken dan het is, knul.’ Dan wendt hij zich tot mij. ‘Ik heb mijn agenda omgegooid, ik vind dit veel te belangrijk. Ik ben er voor je, meisje. Samen gooien wij die vlag straks in die mast. Komt goed.’ Mister Klaverland slaat zijn arm om mijn schouder en kijkt Xander een tel aan. ‘Meneer Miedema, toch?’ 

			Xander knikt. 

			‘Wat doe jij hier? Heb je ook een bekentenis te doen?’

			Weer schudt Xander verwoed zijn hoofd.

			‘Als je toch al aan het spijbelen bent, help me dan even, knul.’ Mr Klaverland wijst naar de vlaggenmast. ‘Dat ding is niet te tillen. Samen krijgen we hem wel in die standaard.’

			Zodra die twee met de vlaggenmast aan het prutsen zijn, houdt Wilma mij tegen. ‘Wil je het echt niet van mij overnemen?’ 

			‘Eh, nee. Daar heb ik niet op gerekend.’

			‘Ik weet wel dat het mij gevraagd is, maar ik … eh …’

			‘Je durft niet?’

			‘Jij wel dan?’

			‘Het is mij niet gevraagd. Jij hebt er blijkbaar ja op gezegd.’

			‘Dat klopt, maar dat was … toen. Het werd me in mijn mik gesplitst. Ik schijt in mijn broek. In zeven kleuren.’

			Dominique komt de school uit en wandelt recht op ons af. 

			‘Daar heb je het al,’ Wilma doet net alsof ze bibbert. 

			Wáár heeft die vrouw het over? 

			Dominique legt haar hand op Wilma’s schouder. ‘Ben je er klaar voor, lieverd?’

			‘Zo klaar als ik kan zijn,’ zegt Wilma ineens strijdlustig. Achter Dominiques rug geeft ze mij een knipoog. Die overhandigt me een opgevouwen vlag.

			‘Kom op dan. De bel gaat bijna.’

			Als we ons omdraaien, wijst de vlaggenmast fier de blauwe lucht in. Ik kijk naar het pakketje in mijn handen. ‘Kom maar op,’ fluister ik. 

			Zodra de bel gaat, komen mijn vrienden van alle kanten op mij af. Iedereen is in een pyjama, zelfs Stef. Floor draagt een lichtroze, ik kan me ineens voorstellen waarom ze het eerst niet wilde, haar nachtoutfit ziet er een beetje kinderachtig uit. Wilma en Dominique benen tegen de stroom in naar binnen. Ik hoop dat ze wel meteen terugkomen, ik moet er niet aan denken om straks het woord te doen. Ze laten me toch niet in de steek? 

			Ook Xander schiet de school in. ‘Ik ga me in mijn speciale pak hijsen,’ roept hij mijn kant op. ‘Moet jij je niet omkl…’

			‘Nee, ik heb me bedacht,’ onderbreek ik hem. Ik ga niet vertellen dat die paarden-onesie echt niet kan, op het schoolplein. Mezelf zijn oké, maar wil ik vandaag niet juist anders zijn dan de anderen? Is het niet juist een statement als ik er zo normaal mogelijk uitzie? In de weerspiegeling van het raam kijk ik naar mezelf. Eenvoudig, maar prima. Je mag er zijn, schreeuw ik de Guusje die mij in spiegelbeeld aankijkt in gedachten toe.

			Ondanks dat ik mezelf in het klaslokaalraam bewonder, heb ik niet in de gaten dat iemand mij van achteren nadert. Ik merk het al als er twee handen voor mijn ogen geslagen worden. Ik draai me met een ruk om. Voor me staat Kim. Niet in spijkerbroek en trui, zoals ze eerst zo resoluut zei, maar in een knalrood huispak. Het staat haar goed. 

			‘Hoi.’

			‘Hoi.’ Er gaat een benauwde kriebel door mijn buik. Ik kan niet ontkennen dat Kim nog steeds de allerleukste van de hele school is. Jammer dat ze zelf niet in de gaten heeft hoe leuk wij samen zijn. Ik neig ernaar om met mijn hand over het huispak te strijken, maar ik houd me in.

			‘Ben je er klaar voor?’

			Ik knik. 

			‘Moet je ook iets zeggen of alleen die vlag …’ Ze kijkt naar het pakketje in mijn hand.

			‘Alleen de vlag. Wilma doet het woord.’

			‘Zo, zo. Die Wilma. Dat ze dat durft.’

			‘Doet ze niet. Ze schijt in zeven kleuren in haar broek, zei ze net.’ 

			Ik bekijk al mijn vrienden stuk voor stuk. Yara in haar witte pyjama, Floor de lichtroze, Anna heeft een donkerblauwe en Marijn ook. 

			‘Ziet er toch niet uit,’ laat Casper vallen. Hij wijst naar zijn outfit. ‘Pyjama van Olivier, dat hij zoiets ooit aantrekt!’ 

			Ik grijns. Het is inderdaad een kinderachtig geval. ‘Ik respecteer je lef.’ Ik geef hem een knuffel. Bizar, ik geloof niet dat ik Casper eerder geknuffeld heb. 

			Als Olivier aan komt lopen, schiet ik in een onbedaarlijke lach. 

			‘Kappen, Guus. Ik weet zelf ook wel dat het belachelijk is, hoe wij er samen uitzien,’ snauwt Casper. 

			‘Nu heb ik nog meer respect.’ Ik geef hem een boks. 

			‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Olivier quasinonchalant. 

			‘Niks hoor, tweelingbroer van Casper,’ grinnik ik. ‘Twee voor de prijs van één?’ 

			‘Zoiets,’ zegt Oliver. ‘Mijn moeder is gek op aanbiedingen.’

			De deur zwaait open en Xander komt op ons afgestormd. ‘Ben ik nog op tijd?’ 

			‘Hartstikke op tijd.’

			Hij slaat een arm om mij heen. ‘Doe je best,’ fluistert hij in mijn oor. 

			‘Dank je,’ ik houd hem een stukje van me af. ‘Staat je goed.’ Mijn grijns is nauwelijks van mijn gezicht te poetsen als ik iedereen nogmaals stuk voor stuk aankijk. Dit zijn mijn vrienden. Ik mis alleen de rest van Kims vrienden nog. Stef blikt over zijn schouder en warempel, daar komen Hannah en Jeroen aan. 

			Er klinkt gekraak door de microfoon en iedereen begeeft zich richting de vlaggenmast. Een grote groep leerlingen vormt een kring, het overweldigt me. Ineens krijg ik de bibbers over mijn hele lijf. 

			‘Welkom, allemaal.’ Mister Klaverland heeft de natuurlijke uitstraling om iedereen direct stil te krijgen. ‘Wat fijn dat jullie gehoor hebben gegeven aan bijeenkomen op dit deel van het plein voor een wel heel speciaal moment. Afgelopen oktober hebben we dit ook gedaan: een dag voor bewustwording; iedereen op het Klaverlandcollege mag zijn wie die is. Geen uitzonderingen en geen gelazer. Ik vind het verschrikkelijk als jullie jonge mensen zich niet veilig kunnen voelen, op school. Voor ik straks de vlag hijs met een van jullie, heb ik eerst iemand met een speciale boodschap voor jullie.’ 

			Wilma schuift schoorvoetend in de richting van de vlaggenmast. 

			Er klinkt gejoel en als er door een van de lolbroeken “gayciërge” geroepen wordt, wordt hem direct het zwijgen opgelegd door de rest. 

			De microfoon kraakt weer. ‘Wie zei dat?’ klinkt het bits uit de mond van de directeur. 

			Er valt een ongemakkelijke stilte. Niemand voelt zich geroepen die gast te verlinken. 

			Uiteindelijk verbreekt hij de stilte. ‘Als ik dat nog één keer hoor, dan volgen er sancties.’ Hij doet een stap achteruit en Wilma neemt plaats bij de microfoon. 

			‘Hoi allemaal,’ zegt Wilma. ‘Het zal jullie niet verbazen dat conciërges overal ogen en oren hebben. Dus Bas, als jij mij graag gayciërge noemt, ga je gang, jongen. Ik ben inderdaad de conciërge die gay is. Misschien wisten jullie dit allang, misschien is het nieuw voor je, maar er verandert eigenlijk niks. Ik blijf mevrouw Bos, waar je een briefje haalt als je te laat bent en waar je voor uit moet kijken als je rottigheid uithaalt. Eigenlijk gaat het jullie helemaal niks aan, wie ik in mijn vrije tijd ben. Als je je afvraagt waarom ik hier dan toch sta, kan ik je vertellen: dat vraag ik me hier en nu zelf ook af. Ik doe het voor die ene speciale leerling die het nodig heeft, op dit moment. Geloof me: ik spreek jullie liever een voor een, niet allemaal tegelijk. Dat laat ik liever over aan iemand die jullie allemaal kennen. Mag ik jullie voorstellen aan mevrouw Oldenburg. Jullie lerares Frans en … vanavond zit ze weer naast mij op de bank.’ 

			Dominique loopt naar de microfoon en voor ze er goed en wel is, valt Wilma op haar knieën. ‘Dominique, lieverd. Wil je met mij trouwen?’ 

			Ik kan een speld horen vallen op het plein. Iedereen staat met de mond open te staren naar Wilma. Langzaam schuifelt Dominique in haar richting. 

			What the fuck! Ik had er geen idee van dat ze dit ging doen. Ik voel me zo trots op haar, dat ik mijn handen naar elkaar breng en langzaam begin te klappen. Om mij heen volgen steeds meer leerlingen mijn voorbeeld tot er een oorverdovend applaus klinkt. 

			Zodra Dominique met natte ogen ja heeft gezegd, begint de menigte te joelen en voor ik in de gaten heb wat er gebeurt, rollen de tranen over mijn wangen. 

			Het is hilarisch om te zien hoe Wilma haar vriendin stil gekregen heeft, met haar aanzoek. In plaats dat ze de groep toespreekt, staart Dominique haar vriendin huilend aan. Langzaam schuift ze toch naar de microfoon. 

			‘Zo krijg je dus een lerares met haar mond vol tanden,’ zegt ze uiteindelijk met een gelukkige glimlach. ‘Ik dacht dat ik jullie een toespraak zou geven, maar in plaats daarvan valt er niet veel meer te zeggen. Dank jullie wel voor jullie oorverdovende applaus. Ik denk dat het genoeg zegt en dat we het met zijn allen eens kunnen zijn: op het Klaverland kun je jezelf zijn. Ook als je de lerares Frans bent.’

			‘Mogen we op jullie bruiloft komen?’ roept een van de leerlingen. 

			‘Niet allemaal,’ beslist Dominique. ‘Maar ik trakteer jullie zeker, in de les. Hier houd ik het even bij,’ ze wappert zichzelf koelte toe. ‘Mag ik jullie aandacht voor de regenboogvlag en voor de bijzondere dame die samen met onze directeur de vlag in de top van de mast hijst?’ 

			Weer barst er een applaus los. 

			Met lood in mijn schoenen sjok ik naar de vlaggenmast. Ik vind het verschrikkelijk. Al die aandacht voor mij. Hoezo “bijzondere dame” en “die ene speciale leerling”? Hadden ze dat niet iets subtieler kunnen brengen? 

			‘Go Guusje – Go Guusje – Go Guusje,’ roepen mijn vrienden. Ze staan in een groep en wuiven naar me. Het maakt dat ik me gesterkt voel en dat mijn gesjok overgaat in ferme passen. Dit klusje ga ik klaren. Ik vouw de vlag uit en klem hem tussen mijn knieën. Mijn hand gaat naar de kikker op de vlaggenmast, de speciale haak waar het vlaggentouw aan bevestigd is. De directeur staat erbij en kijkt ernaar. Gelukkig heb ik op YouTube een instructievideo gekeken, zodat ik precies weet wat ik moet doen. Ik maak lussen aan het touw en haal de vlag tussen mijn benen vandaan. Dan haak ik de vlag aan de lussen. Na een korte ruk aan het touw krijgt de wind direct vat op de vlag. Wapperend gaat de regenboog langzaam omhoog. De felle kleuren steken af tegen de blauwe lucht. Stukje voor stukje trek ik de vlag steeds hoger. Ineens snap ik niet waarom ik het zo erg vond om dit in mijn eentje te doen. Met zijn tweeën zou pas een hoop gedoe zijn, ik ben blij dat Mister Klaverland zich afzijdig houdt. Zodra de vlag in de top zit, klinkt er weer gejoel. Mijn vrienden gooien hun strijdkreet er weer in en iemand fluit op zijn vingers. Ik voel me sterk en onoverwinnelijk. Als ik het touw vakkundig om de kikker wil draaien, voel ik ineens iemand in mijn comfortzone. Met een ruk draai ik me om, bijna laat ik het touw schieten. 

			‘Hulp nodig?’ vraagt Kim. Ze pakt het touw uit mijn handen en draait het om de kikker. 

			Verbijsterd staar ik haar aan. Dan slaat ze een arm om mijn middel en samen staren we naar de wapperende vlag. 

		

	
		
			26.

			Guusje

			De arm van Kim brandt nog na om mijn middel als zij terugloopt naar onze vrienden. Ik voel me oppermachtig. Vanuit het publiek stijgt een applaus op en de directeur spreekt iedereen toe met de boodschap dat het niet uitmaakt wie je bent of op wie je valt; iedereen is gelijk. Hij vertelt dat ik iets naars heb meegemaakt en dat hij dat niet tolereert op het plein. ‘Houd je ogen en oren open, als er iemand wordt bedreigd, wil ik dat direct weten en volgen er stantepede sancties,’ zegt hij stellig. Weer barst het publiek los. 

			Mijn blik wordt getrokken naar mijn joelende vrienden als mijn aandacht plots gaat naar de mensen achter de pyjamaparty. Met een frons neem ik het meisje waar, dat ik ontmoet heb bij het concert. Ze staat er samen met die gozer die me laatst tegenhield op het plein. Zij applaudisseert met overtuiging, hij staat er met zijn armen over elkaar naast. Een vreemd gevoel bekruipt me. 

			Als iedereen uitgeklapt is, voeg ik me bij mijn vrienden. Ik ga naast Yara staan. ‘Weet je nog dat rare meisje dat ik bij Chef’ Special ontmoet heb?’ fluister ik. ‘Niet meteen kijken, ze staat achter je.’

			Uiteraard draait Yara zich toch met een vloeiende beweging om. 

			Ik por haar in haar zij. 

			‘Au,’ zegt ze, alsof ze pijn heeft. ‘Wat doet ze daar met Raaf?’ 

			Ik trek Yara bij de groep vandaan, hier wil ik meer over weten. ‘Ken je hem? Weet je wat hij laatst deed? Hij is degene die mij aanviel op het plein, die beweerde dat ik niks met je-weet-wel te maken wil hebben.’

			‘Met een pik,’ zegt Yara zo hard dat ik om me heen kijk.

			Raaf staart ons ongegeneerd aan. Ongetwijfeld heeft hij gehoord wat Yara zei.

			Tot mijn verbijstering komen de twee op ons af.

			‘Hoi Guusje,’ zegt het concertmeisje. ‘Goed om te weten dat je op vrouwen valt,’ ze knipoogt naar me.

			‘Wist je dat nog niet, Chantal?’ zegt Raaf. ‘Dat is toch overduidelijk.’ 

			‘Het verbaast me niet dat jij daar oog voor hebt.’ Chantal geeft Raaf een zet. ‘Wil je een keer op date?’ vraagt ze aan mij. 

			‘Ze is bezet,’ snauwt Yara. Beschermend legt ze haar arm op de mijne. 

			‘Oh, lala, jij ook al?’ 

			Yara haalt als gebeten haar arm weg. ‘Nee, ze is niet met mij. Ze is met mijn zus.’ Ze wijst naar Kim, die alsof ze voelt dat er over haar gesproken wordt, direct onze kant op komt. 

			‘Is er iets?’ ze legt haar arm weer om mijn middel. 

			Ik schurk dichter naar haar toe en laat me de warmte van Kims lijf welgevallen. Als de rest van mijn vrienden ook bij ons komt staan, voel ik me sterk genoeg om in actie te komen. ‘Mag ik iets aan jou vragen?’ richt ik me tot Raaf. Ik wacht niet op een antwoord. ‘Waarom belaag je mij als je zelf ook weet dat het niet fijn is om veroordeeld te worden om wie je bent?’ Tot mijn verbijstering staan er tranen in Raafs ogen. Bingo! Raaf is ook gay.

			‘Daar heb ik spijt van,’ zegt hij. ‘Ik ben niet van het Klaverland, ik wilde voelen wat al die gasten voelen, die mij op school belagen. Mocht je het willen weten, het voelt kut.’

			Ik barst in lachen uit. ‘Dus die hele Coming Out Day is georganiseerd omdat jij nieuwsgierig was hoe het voelt om iemand te bedreigen?’ 

			‘Ik denk het,’ beaamt Raaf schoorvoetend. ‘En nu ben ik jaloers. Ik wou dat ik zo’n vlag mocht hijsen, bij mij op school.’ 

			‘Wat is hier aan de hand?’ Wilma beent met ferme passen op ons af. 

			‘Gefeliciteerd,’ Raaf steekt haar een hand toe. ‘Heeft ze eigenlijk ja gezegd?’ 

			‘Jij hebt wel lef, om hier te verschijnen.’ Ze negeert de uitgestoken hand.

			‘Laat maar, mevrouw Bos.’ Ik spreek haar opzettelijk formeel aan. ‘Het is al goed.’

			‘Weet je het zeker?’ Ze legt een hand op mijn arm. 

			‘Heel zeker.’ Ik kijk de groep rond. ‘Wie gaat er mee naar Stix?’

			Net als we weg willen lopen, beent de directeur met grote passen op ons af. ‘Hier,’ hij haalt een briefje van tien uit zijn portemonnee. ‘Voor iedereen een ijsje.’

			‘Voor iedereen? Dan is een tientje niet genoeg,’ zegt Casper bijdehand. 

			‘Hoor jij ook bij haar vrienden?’ Mister Klaverland kijkt verbaasd rond. ‘Hoe groot is jouw vriendengroep eigenlijk?’ vraagt hij aan mij. 

			Tevreden kijk ik van de een naar de ander. ‘Groot genoeg,’ laat ik met een zucht weten. ‘Dank u wel.’ Ik knik naar het biljet in mijn handen. ‘Mag ik het gebruiken om iedereen op een drankje bij Stix te trakteren? Alle beetjes helpen.’ 

			De directeur pakt zijn portemonnee weer en werpt er een blik in. ‘Dan heb je zeker niet genoeg. Sorry, ik heb niet meer,’ zegt hij onbeholpen. Hij draait zich om naar een groep docenten. ‘Jaap, kun je mij een tientje lenen?’ 

			Meneer De Lange komt al voelend op zijn broekzakken onze kant op. ‘Sorry, Karel,’ hij legt kort zijn hand op zijn baas’ schouder. ‘Mijn portemonnee ligt denk ik in mijn locker. Wat wilde je doen?’

			‘Deze mensen trakteren.’ Hij maakt een cirkel met zijn hand richting mijn vrienden. ‘Zij staan achter Guusje, dat is goed. Dat is een beloning waard.’ 

			Weer legt meneer De Lange een hand op Mister Klaverlands schouder. De directeur vindt dat overduidelijk ongemakkelijk. 

			‘Mag ik u iets vragen?’ zegt Floor meer brutaal dan vragend. Haar blik is gefocust op de vingers van De Lange. ‘Hebben jullie iets met elkaar?’ 

			Het plaatsvervangende schaamrood vliegt mijn hals in. Wat zegt zij nou?

			‘Nee, natuurlijk niet,’ zegt de directeur verbolgen. 

			‘Oh nee?’ plaagt De Lange. ‘Dat valt me tegen, Karel. Ik dacht dat wij iets moois hebben?’ 

			‘Misschien moet u nog uit de kast komen,’ beweert Floor. 

			De Lange barst in lachen uit. ‘Ik denk het ook, Karel.’

			‘Dat is niet grappig, Jaap.’ De directeur beent nijdig weg. 

			‘Sorry jongens. Als ik een tientje had, kregen jullie het.’ Ook De Lange gaat ervandoor. Dan valt mijn oog op Wilma, die met uitgestoken hand op mij afkomt. 

			‘Hier.’ Ze frommelt een briefje van vijftig in mijn hand. ‘Dit komt meer in de buurt van wat je nodig hebt.’ 

			‘Dat kan ik niet aannemen,’ stamel ik. 

			‘Zeker wel. Dankzij jou heb ik eindelijk Dominique gevraagd. Weet je hoelang ik daar al over doe? Je bent het waard. Neem aan en geniet ervan.’

			‘We gaan, jongens,’ Casper gebaart iedereen bij elkaar. ‘Guusje trakteert.’

		

	
		
			27.

			Guusje

			Zodra we voor de ingang van Stix staan, schiet Yara in paniek. ‘Ik kan helemaal niet mee, ik zou meteen uit school naar huis gaan. Mam moet weg. Ik moet naar Boris.’

			‘Kun je echt niet blijven?’ Ik voel dat ik Yara’s steun wel kan gebruiken. 

			‘Zal ik naar huis gaan?’ stelt Kim voor.

			Dat vind ik nog een slechter idee, Kim heb ik nóg liever om me heen. 

			‘Weet je het zeker?’ vraagt Yara. ‘Wil jij niet bij Guusje zijn, nu?’ 

			‘Waarom zou ik?’ Kim klinkt nonchalant. ‘Ik heb toch niets met Guusje.’

			Haar antwoord slaat in als een bom. Waarom zegt ze dit?

			‘Oh, beweerde zij net niet iets anders?’ Raaf wijst naar Yara. 

			Yara kijkt haar zus bevreemd aan. ‘Blijf jij nu maar hier. Boris is mijn kind, niet het jouwe.’ Na een korte stilte roept ze verbaasd uit wat Kim eigenlijk bedoelt met “ik heb niets met Guusje”. 

			‘Ze heeft zeker wat met Guusje,’ beweert Jeroen stellig. ‘Al toen wij nog iets hadden, keek Kim alleen maar naar haar.’ 

			‘Iets hadden? Hier heb ik geen zin in, ik ga naar Boris,’ zegt Kim resoluut. 

			‘Niks daarvan,’ komt Marijn tussenbeide. ‘Ik haal Boris op en jullie blijven hier. Guusje heeft jullie nodig.’

			Ik kijk hem dankbaar aan. 

			Schoorvoetend volgt Kim ons naar het beste tafeltje van Stix. Raymond begroet ons enthousiast en ik bestel een rondje voor de hele groep. 

			‘Zo, zo, hoe kom jij zo rijk?’ knipoogt de barman. ‘Vorige week heb ik je nog gratis thee geserveerd omdat je niet om kraanwater durfde te vragen.’ Als hij mijn verbaasde gezicht ziet, barst Raymond in lachen uit. ‘Je ziet het, ik merk álles. Als je iets leert achter de bar, is het mensen lezen.’ Hij slaat joviaal op mijn schouder. ‘Wat kan ik inschenken?’ 

			Liefdevol kijk ik de kring rond als hij met een vol dienblad terugkomt. Wat zijn dit toffe mensen en wat geniet ik van hun aanwezigheid. Zelfs Raaf past bij de rest. ‘Dankjewel, dat je blijft,’ fluister ik naar Yara. 

			Ze knipoogt naar me.

			Kim praat met Raaf en ze zit er ontspannen bij. Op zich vreemd, na die sneer van Jeroen. Waarschijnlijk kan het haar niet zoveel schelen, wat hij over haar denkt. Toch zit het mij dwars dat ze me zo aan de kant wilde vegen. 

			‘Waar denk je aan?’ zegt Kim in mijn oor. Ik schrik, ik had niet gemerkt dat ze dichterbij gekomen was. 

			‘Nergens aan.’

			‘Het spijt me.’ Haar woorden laten een veeg van haar lippen op mijn wang achter. Ze zegt het zo zacht, dat alleen ik het kon horen.

			‘Het is al goed,’ zeg ik net zo zacht terug.

			‘Wat zitten jullie te smiespelen?’ sneert Floor. 

			‘Niks,’ zeggen we tegelijkertijd.

			‘Weet je wat? We gaan ervandoor, laten we de lovebirds alleen,’ zegt Jeroen. 

			‘Groot gelijk,’ zegt Raaf. ‘Zie jullie later.’

			Met een hoop kabaal vertrekken ze. Iedereen, behalve Kim.

			Licht ongemakkelijk kijk ik haar aan. ‘Ik ga even afrekenen. Kijken of er nog iets over is,’ ik wapper met het briefje van vijftig, ‘om jou nog een extra drankje te trakteren.’ 

			‘Die nemen we sowieso.’ Ze haalt haar pinpas tevoorschijn. ‘Ik trakteer.’

		

	
		
			28.

			Guusje

			‘No hard feelings, maar waarom zei je dat net over dat wij niets hebben?’ 

			‘Ik weet het zelf niet.’ Kim neemt een grote slok van haar ijsthee. ‘Niet om het een of ander, we hebben toch ook niks?’ 

			‘We hebben een beetje,’ probeer ik. 

			‘Een beetje wat?’

			‘Een beetje iets.’

			‘Vaag.’

			Zwijgend kijk ik uit het raam. Het is inderdaad vaag. Wil ik dat? 

			‘Guus?’ Kim pakt mijn hand. ‘Jij bent duidelijk een stap verder dan ik. Gun me even, oké?’

			‘Ik gun je alle tijd van de wereld.’ Ik knijp in haar hand.

			‘Dat is wel erg lang,’ klinkt het ineens achter ons. Verschrikt kijk ik om. ‘Alle tijd van de wereld, dat is een eeuwigheid.’ Chantal kijkt Kim strak aan. 

			Blijft dat gekke kind mij achtervolgen? 

			‘Ze heeft niet haar hele leven de tijd. Je vindt haar leuk of niet. Als het dat laatste is, dan wil ik haar wel.’

			Ik barst in lachen uit. Ineens ben ik haar spuugzat en besluit ik dat goed duidelijk te maken. ‘Wat denk jij nou? Wie zegt er dat ik jou wil? Jij bent gek, weet je dat. Al ben je de laatste vrouw op aarde. Dan nog liever een van de jongens.’ 

			Nu is het Kims beurt om in lachen uit te barsten. 

			Chantal wil naast mij op een stoel ploffen, als Raymond ingrijpt. ‘Kom op dame,’ hij grijpt haar bij haar arm. ‘Wegwezen jij.’ 

			‘Lekker klantvriendelijk,’ snauwt Chantal. 

			‘Ben jij een klant dan? Je bent hier al een hele tijd en ik heb je nog niets zien bestellen,’ resoluut stuurt hij haar naar buiten. 

			Nijdig blikt Chantal over haar schouder naar ons. 

			‘Dankjewel,’ mime ik naar Raymond.

			‘Meiden,’ zegt hij niet veel later. ‘Deze krijgen jullie van mij. Voor de schrik.’ Hij zet twee punten appeltaart op tafel. ‘Vier het leven. Je hebt maar even. Ook al denken jullie tieners dat je de eeuwigheid hebt.’ Hij knipoogt. ‘Daar had die meid van net dan weer wel gelijk in.’

			‘Oké,’ zegt Kim onverwacht resoluut. ‘We doen het.’ 

			‘We doen wat?’ 

			Ze pakt mijn kin beet en drukt een kus op mijn lippen. ‘Daten. Wij.’

			‘Moet dat nou?’ klinkt het uit de hoek. Een chagrijnig ogende man kijkt ons vol aan. ‘Dat geflikflooi in het openbaar.’

			‘Ben jij nooit jong geweest?’ roept Raymond vanachter de toog. Onverstoord gaat hij door met het poetsen van de glazen. 

			‘Jawel,’ sneert de man. ‘Maar niet zo.’ Hij wijst naar ons alsof we iets smerigs zijn.

			‘Niet zo zeuren, William. Wat hier gebeurt,’ Raymond gebaart naar onze tafel, ‘is alleen maar liefde. Ga eens met je tijd mee.’

			Provocerend druk ik Kim een kus op haar lippen. 

			‘William,’ mompelt Kim. ‘Volgens mij is dat de vader van Stef.’

			Als ik niet antwoord, zegt ze: ‘Stef … van Hannah.’

			‘Ik weet wel wie Stef is,’ zeg ik tussen twee kussen door. ‘Maar die boeit me nu niet.’

			Hand in hand gaan we via het Klaverpark terug naar school. Ik voel me vrij en übergelukkig. 

			‘Homo’s!’ klinkt het nog voor we op het plein zijn. 

			In één klap is mijn geluksgevoel geminimaliseerd. Is dit mijn leven? Dat oude mannen ons bekritiseren in de kroeg en medescholieren het nodig vinden om ons na te roepen? Abrupt trek ik mijn hand uit die van Kim. 

			‘Wat doe je?’ vraagt deze verbaasd. 

			Mijn ogen gaan naar de jongen die net riep. 

			‘Dat was niet naar ons,’ lacht Kim. ‘Kijk dan.’

			Ineens valt me op dat hij helemaal niet onze kant uit kijkt en dat een groep jongens elkaar luid homo noemt. Waarom voel ik me aangesproken? Elke dag worden dit soort woorden geroepen op het schoolplein, nooit eerder zocht ik daar iets achter.

			‘Dat weet je toch wel? Te pas en te onpas zeggen ze dit. Trek je er niks van aan.’ 

			‘Je hebt gelijk,’ breng ik uit. ‘Maar het is wel een beetje iets van vroeger, toch? Om daarmee te schelden?’

			‘Dat zijn pas homo’s,’ klinkt het ineens uit de groep.

			‘Klopt!’ roept Kim. ‘Heb je er iets op tegen?’ 

			‘Dat zeg ik toch niet,’ roept de jongen. ‘Het is alleen een constatering.’

			Kim trekt me mee naar de regenboogvlag die nog fier wappert. Onder de vlag trekt ze zich dicht tegen me aan. 

			Joelend fietsen de jongens het plein af. 

			Ik voel Kims warmte dwars door mijn kleren heen. Het übergelukkige gevoel is weer terug en zet mijn hele lijf in vuur en vlam.

		

	
		
			29.

			Kim

			Ze moet er nog even aan wennen, maar Guusje heeft gelijk, ze moet niet zo krampachtig doen. Het is ook niet niks, om toe te geven dat je verliefd bent op een meisje. Want verliefd, dat is ze. Daar kan ze absoluut niet omheen. 

			‘Waar zit jij, met je gedachten?’ 

			‘Huh?’ 

			‘Ik vroeg of je nog thee wilt.’ Haar moeder staat met de theepot voor haar. 

			Kim schudt haar hoofd. ‘Dank je.’

			‘Is het Guusje?’

			Haar hoofd klapt uit elkaar, zoveel bloed stroomt er in een keer naartoe.

			‘Laat maar, je hoeft niet te antwoorden.’ 

			‘Waar is Boris?’ vraagt Kim om de aandacht van haar af te leiden.

			Yara komt de kamer in gelopen. ‘Bij Marijn. Hij heeft hem vanmiddag opgehaald, weet je nog?’ 

			‘Dat is waar ook. Het is maar goed dat ik niet naar huis gegaan ben.’

			‘Nee, dat kon ik je ook wel vertellen. Heb je nog met haar gepraat?’

			‘Waarover?’ bemoeit haar moeder zich er nieuwsgierig mee. 

			‘Nergens over,’ zegt Kim snel.

			‘Het is aan, tussen die twee,’ zegt Yara.

			‘Gefeliciteerd.’ Haar moeder wil haar omhelzen.

			Gegeneerd weert ze haar af. ‘Laat maar, mam. Ik weet het nog niet zo goed.’

			‘Doe niet zo achterlijk, Kim. Je weet het echt wel,’ beweert Yara.

			‘Ja, ik weet het wel. Maar toch.’

			‘Ik snap wel wat Kim bedoelt,’ zegt haar moeder. ‘Je moet haar niet pushen, Yaar. Het is een stuk ingewikkelder dan verliefd zijn op een jongen.’

			‘Ook als je zwanger wordt?’ 

			‘Nee,’ grijnst Kim. ‘Jij hebt de gave om daar ook een ingewikkelde relatie van te maken.’

			‘We zijn een lekker stel,’ Yara slaat haar arm om Kims schouder.

			Deze arm accepteert ze wel. Ze legt haar hoofd op Yara’s schouder. 

			‘Kijk eens?’ Haar moeder maakt snel een foto. ‘Jullie zijn lief, zo.’

			‘We zijn altijd lief,’ Yara steekt haar tong uit.

			‘Bijna altijd,’ bevestigt Kim.

			‘Hoe gaat het nu verder?’

			‘We daten. We zien het wel. En jij?’

			‘Niks. We zien het wel. Maar dan anders.’

			‘Jullie hebben nog alle tijd van de wereld,’ beweert hun moeder. 

			‘Ja, net als jij zeker. Dat nooit, alleen zijn op jouw leeftijd. Ik zorg wel dat het anders loopt.’

			‘Het is niet dat je dat zo eenvoudig in de hand hebt …’

			Kims mobiel laat weten dat er een bericht binnenkomt. Guusje stuurt haar een foto van hen samen onder de regenboogvlag. Glimlachend bekijkt Kim de foto. ‘Stuur jouw foto eens naar mij, mam. Dan stuur ik die naar Guus.’

			‘Eerst kijken,’ zegt Yara stellig, ‘of ik er wel leuk opsta.’ 

			Als de foto goedgekeurd is, stuurt ze hem door naar Guusje. Deze reageert met een hartje. 

			Zodra Yara op pad gaat om Boris bij zijn vader op te halen, schuift haar moeder bij Kim op de bank. 

			‘Ik heb het altijd al geweten,’ beweert ze. ‘Dat jij op vrouwen valt.’

			‘Dat kun je nu makkelijk zeggen.’

			‘Nee, echt. Jij was nooit een meisje-meisje.’

			‘Dat zegt niks, mam.’

			‘Nee. Ik denk dat je gelijk hebt.’ Haar moeder schuift dichterbij en geeft Kim een kus op haar wang. ‘Jouw vrienden zijn mijn vrienden, dat weet je. En jouw partner ontvang ik met open armen, wie het dan ook is. Als jij maar gelukkig bent.’ 

			‘Dankjewel, mam.’

			‘Het enige waar ik me zorgen over maak …’

			‘Geen zorgen maken, mam.’

			‘Dat doe ik toch. Dat kun je me niet verbieden. Het enige wat ik hoop, is dat je nooit gekrenkt wordt. Je bent best kwetsbaar, als je buiten de gebaande paden gaat.’

			‘Die gebaande paden van jou zijn de laatste jaren flink omgewoeld.’

			‘Dat kun je denken en misschien heb je gelijk. Toch is er nog een hoop narigheid op de wereld en word je soms op je kop gezeten als je anders durft te zijn.’

			‘Jezelf durft te zijn,’ verbetert Kim haar moeder.

			‘Dat bedoel ik. Je hoort het zo vaak in het nieuws, dat mensen bedreigd worden, omdat een ander niet accepteert dat niet iedereen hetzelfde is.’ 

			‘Maak je geen zorgen, mam. Ik weet het. Zolang ik nog niet zeker weet hoe ik er zelf over denk, doe ik voorzichtig. En daarna zien we het wel.’

			‘Voorzichtig?’ Haar moeder wijst op de foto die Guusje net stuurde. ‘Dit is anders best gewaagd.’

			Langzaam gloeit haar hoofd weer op. Ze weet niet of het kan, maar het lijkt of hij nog roder is dan net. 

			‘Gekkie, kom hier.’

			Dit keer laat ze haar moeder wel toe en zeker een half uur zitten ze dicht tegen elkaar aan, zonder iets te zeggen. Het voelt goed. Alsof haar moeder altijd achter haar staat. Precies wat ze nodig heeft.

			‘Ik ben er weer!’ Yara dendert de kamer in en laat Boris op haar moeders schoot ploffen. 

			‘Hallo, ventje. Kom je lekker bij oma?’ 

			Alle aandacht gaat naar Boris en Kim haalt opgelucht adem. Als er iets is dat ongemakkelijk voelt, is het wel in het middelpunt staan. 

			‘Ik heb een goed idee,’ beweert Yara. ‘We geven morgen een etentje om de regenboogvlag te eren.’ 

			‘Is dat niet een beetje snel,’ sputtert Kim.

			‘Misschien wel, maar ik ken jou langer dan vandaag. Nu zitten we er vol in en slaat het ergens op, die vlag wappert niet het hele jaar op het schoolplein. Kijk,’ ze trekt een opgevouwen pakketje uit haar tas en vouwt het uit. ‘Jouw eigen regenboogvlag.’

			Verbouwereerd pakt Kim de vlag aan. ‘Hoe kom je hieraan?’ 

			‘Kun je gewoon kopen. Ik wil hem morgen als tafelkleed gebruiken. Laten we Marijn uitnodigen en zijn ouders. En Guusje, misschien haar vader?’ 

			‘Ben je gek, haar vader ken ik amper.’

			‘Oké, alleen Guusje dan. Maar wie zeker moet komen, is Nick. Met Lieke en Tom.’

			‘Nee!’ roept Kim geschrokken uit. Ze zit echt niet te wachten op haar vader met zijn gezin. 

			‘Goed idee,’ zegt haar moeder tegelijkertijd. ‘Ik app Nick gelijk.

			‘Nee, mam,’ Kim legt haar hand op haar moeders mobiel. ‘Ik ga naar hem toe. Ik wil hem eerst spreken, voor hij hier zit.’

		

	
		
			30.

			Guusje

			‘Ga je mee, naar mijn vader?’ 

			‘Is dat niet een beetje snel?’

			‘Volgens mij heb ik jouw vader al gezien.’

			‘Ik woon bij mijn vader. Ik heb jouw moeder ook vaak genoeg gezien.’

			‘Yara geeft een feestje vanavond. Jij moet ook komen. En mijn vader, met zijn gezin. Ze nodigt ook Marijn uit, het wordt volle bak.

			‘Oké. Wat is dat voor feestje?’

			‘Een regenboogvlag-eerfeest.’

			‘Een regenboog-wat?’ 

			‘Je kent Yara toch? Die verzint van alles om te vieren.’ 

			Ik barst in lachen uit. ‘Daar gaan we je vader voor uitnodigen?’ 

			‘Inderdaad.’

			‘Ik weet het niet hoor. Ik kan me nog herinneren hoe je vader reageerde toen Yara bij hem aan de deur stond. Stuurde hij haar niet weg?’

			‘Klopt.’

			‘Hij …’

			‘Dat was toen. Hij is veranderd, echt. Kom.’

			Bij de voordeur blijft Kims vinger hangen boven het naambordje. “Nick, Lieke en Tom”. ‘Yara zou Tom heten, als ze een jongen was. Dat lag in het begin erg gevoelig bij mijn moe…’ 

			De deur zwaait open. ‘Kim!’ roept een vrouw. ‘Wat leuk, kom binnen. En jij bent?’ Ze steekt haar hand naar mij uit. ‘Ik ben Lieke.’

			‘Guusje,’ stel ik mezelf voor. 

			‘Ik ben de vriendin van Kims vader,’ verklaart Lieke.

			‘Ik ben de vriendin van …’ Ineens stok ik. Kan ik dit zeggen? ‘Yara,’ zeg ik snel. 

			Kim kijkt me met twee glimogen aan. Ze geniet overduidelijk van mijn struggle. 

			Als we binnen aan de thee zitten, steekt Kim van wal. ‘We hebben vanavond een regenboogvlag-eerfeest en ik wil vragen of jullie komen eten.’

			‘Gezellig. Volgens mij kunnen we. Maar een regenboogvlagfeest?’ 

			‘Eerfeest,’ zeg ik snel. ‘We eren de regenboogvlag.’

			Ze gebaart naar ons. ‘Jullie zijn een setje?’

			‘Lieke!’ zegt Kim geschrokken. ‘Kun je dat aan ons zien?’ 

			‘Dat wist ik al toen Guusje zich voorstelde,’ glimt Lieke. ‘Mooi toch, dat dat tegenwoordig allemaal kan. Ik ben blij voor jullie.’

			‘Hoe denk je dat Nick …’ 

			‘Je vader? Hm. Die kan ik slecht inschatten. Wil je dat ik het vertel?’

			‘Nee,’ Kim schudt verwoed haar hoofd. ‘Dat moet ik zelf doen.’

			‘Nou, daar hoef je niet lang op te wachten.’ Lieke wijst naar de achterdeur. Nick komt binnen, met Tom op zijn arm. 

			‘Kimmie!’ roept Tom. Het vertedert me hoe lief dit ventje eruitziet. Hoe oud zal hij zijn? Vijf?

			Verrast slaat Kim haar armen om haar halfbroertje heen. ‘Tommie! Ik heb je gemist.’

			‘Ik jou ook,’ Tom drukt een natte kus op haar wang. 

			‘Ze kwamen ons uitnodigen voor vanavond,’ verklaart Lieke. ‘Er is een feestje.’

			‘Een feestje? Zo. Wat vieren we?’ 

			‘De liefde,’ zegt Kim resoluut. 

			Ik krijg het er warm van.

			Even lijkt het erop dat Kim zich verder niet verklaart, tot ze mij ineens recht aankijkt. ‘Pap,’ zegt ze zonder haar blik van mij af te wenden, ‘dit is Guusje. Mijn vriendin … Als in ...’

			Nu geniet ik van haar ongemakkelijkheid. 

			‘We geven een regenboogvlageerfeest,’ zeg ik. ‘We zouden het leuk vinden als jullie komen.’

			Een paar tellen blijft Nick stokstijf staan. ‘Oké,’ zegt hij uiteindelijk. ‘Dus mijn oudste valt op vrouwen?’ 

			Met een minimaal knikje bevestigt Kim zijn vraag.

			‘Dat is toch heerlijk,’ kirt Lieke. ‘Eerst heb ik twee bonusdochters, nu krijg ik er zomaar een derde bij.’ 

			De regenboogvlag blijkt te klein als tafellaken. Niet zo gek, de groep is zo groot, we hebben twee tafels nodig. Eigenlijk vinden we het ook zonde als er iemand op de vlag knoeit dus in plaats van op de tafel, hebben we hem aan de muur geprikt. Aan de twee tafels zit iedereen gezellig te praten. Ik geloof dat ik het wel fijn vind, om bij deze familie te horen. Het ziet er bijzonder uit, als een samengeraapt gebeuren. Marijn met zijn ouders. Het nieuwe gezin van Kims vader. Ineens mis ik mijn eigen vader. Ik draal een tijdje in de keuken, voor ik hem durf te bellen. 

			‘Pap? Er is een feestje bij Kim en ik mis je. Heb je zin om hiernaartoe te komen?’

			Binnen tien minuten gaat de deurbel. 

			Kims moeder gaat naar de deur en ik volg haar op de voet. Vanuit de deuropening sla ik gade dat ze mijn vader haar hand toesteekt en zich voorstelt. ‘Zo, dus u bent de vader van Guusje. Ik ben Sharon, Kims moeder. Kom binnen.’

			‘Lieverd,’ zegt mijn vader als hij mij gewaarwordt. ‘Wat fijn, dat ik hier ook bij mag zijn.’

		

	
		
			31.

			Guusje

			Na het feestje bij Kim leek het alsof de hele wereld onze relatie toejuicht. Maar dat is een illusie. We zijn nog niet in het zwembad als de eerste vooroordelen al naar ons hoofd geslingerd zijn. 

			‘Daar heb je die lesbo’s,’ is nog het minst vervelende wat ze zeggen. 

			We trekken ons terug in onze eigen cocon en samen met mijn hele vriendengroep nemen we plaats in het grasveld bij het zwembad. Met Kim zit ik op mijn enorme regenbooghanddoek. Ik moet uitkijken dat ik niet doorsla in dat thema. 

			Casper en Floor zijn er. Anna, Yara en Marijn. Xander is er en ik zie dat hij Zilver, het zusje van Olivier wel ziet zitten. Die laatste is er met zijn nieuwe vriendin, Veerle. Zelfs Raaf zie ik in de verte aan komen lopen. Gelukkig is Chantal er niet bij, die heb ik na haar blauwtje bij Stix niet meer gezien. 

			‘Zilvervisje,’ brult Raaf van afstand. 

			Ik heb geen idee waar hij haar van kent.

			‘Raafie!’ Ze vliegt hem in zijn armen.

			Verbouwereerd laat Xander zich op zijn handdoek zakken. ‘Daar gaat mijn momentje met Zilver.’

			‘Niet opgeven, neef.’ Yara slaat hem op zijn rug. ‘Zo zijn we niet in onze familie. We bijten ons vast in wat we hebben.’

			‘Ik heb haar nog niet,’ verbetert Xander haar.

			‘Dan moet je beter je best doen.’ 

			‘Raaf is niks voor haar,’ weet Olivier. ‘Dan heb ik nog liever dat mijn zusje zich met jou inlaat,’ hij geeft Xander een boks.

			Ik kijk de kring rond en weet dat dit alles is wat ik nodig heb. Mijn vrienden, de zon, het zwembad. Mijn enorme handdoek. En Kim. Dit is opperste geluk. 

			‘Ollie,’ zegt Veerle met een klein stemmetje. ‘Wil je mijn rug insmeren?’ 

			Olivier doet het, maar ik weet niet of hij dit lang volhoudt. Veerle lijkt te kinderachtig voor hem. Over Kims schouder kijk ik mee op haar telefoon. Ze appt Hannah, die hier ieder moment kan zijn met Stef. ‘Komt Jeroen ook?’ vraag ik terloops. 

			‘Geen idee,’ zegt ze. ‘Ik waarschuw Hannah even voor dat daar,’ haar ogen gaan naar Veerle. Er zit wel wat in. Hannah en Veerle zijn als dag en nacht. De mooie Hannah met haar vwo-diploma tegenover het muisje uit de brugklas. 

			‘Wil je gaan?’ vraag ik verontrust. 

			‘Waarnaartoe?’ 

			‘Hannah?’

			‘Nee joh, ik ben hier met jou.’

			Raaf en Zilver ploffen op hun handdoek en Casper zet muziek op. Lange tijd zitten we heerlijk te zitten, tot er tumult is, even verderop. Loom draai ik mijn hoofd naar het gebeuren toe. ‘Kim,’ ik trek haar aan haar arm overeind. ‘Daar, Hannah.’

			Boos stiert Hannah onze kant uit, gevolgd door Stef. Het ziet er lachwekkend uit, Stef die dribbelend achter de stuiterende Hannah hobbelt. Als ze dichterbij komen, zie ik dat het helemaal niet lachwekkend is. Hannah heeft bloed op haar gezicht. Verontrust spring ik op. ‘Hannah, wat is er met jou?’ 

			Kim komt aangesneld met een flesje water en onze handdoek. Ze dept Hannahs lip met een natte handdoekpunt en kijkt bedenkelijk naar de scheur in haar lip. ‘Wat is er gebeurd?’

			‘Ik laat jou niet uitschelden, Kim.’ Hannah stampvoet nog net niet. ‘Weet je wat ze over je zeggen?’ 

			‘Wil ik dat weten?’ vraagt Kim.

			‘Dat wil je niet,’ zegt Stef resoluut. ‘Maar neem van mij aan, dat zeggen ze niet meer. Daar heeft Hannah een stokje voor gestoken.’ 

			‘Zijn ze nou helemaal getikt. Verdomme, als het moet doen we hier in het zwembad ook een regenboogvlagceremonie,’ briest Hannah. ‘Je moet kunnen zijn wie je bent. Thuis, op school, in het zwembad, overal.’

			‘Lieve Hannah, je hebt natuurlijk een punt, maar …’ 

			‘Een punt? Ik heb gewoon gelijk. Niemand komt aan mijn Kim.’ Kort kijkt ze mij aan. ‘Behalve jij dan,’ grinnikt ze. 

			‘Eh, Hannah?’ 

			Tot mijn verbazing voegt Veerle zich bij ons. 

			‘Mag ik iets zeggen?’ 

			Hannah kijkt mij met een vragende blik aan. 

			‘Dit is Veerle, het vriendinnetje van Olivier,’ verduidelijk ik. Ik kan het kind geen grootsere benaming geven. 

			‘Ik vind dat je gelijk hebt, maar ben je niet bang?’ 

			‘Ik, bang? Voor wie?’ Met de bovenkant van haar hand veegt ze het bloed van haar lip. 

			Het ziet er inderdaad naar uit dat Hannah voor niemand bang is. 

			‘Voor die jongens,’ Veerle wijst de groep aan die overduidelijk onze kant op komt. 

			‘Oh, oh,’ hoor ik Casper zeggen. 

			Wie hen zo snel geactiveerd heeft, weet ik niet, maar al mijn vrienden staan om ons heen. De groep komt dreigend onze kant op. Hannah zet haar tentakels uit, ze ziet eruit alsof niemand haar kan kwetsen. 

			‘Eh … Hannah?’ vraagt een van de grootste jongens. ‘Kan ik je even spreken?’

			‘Wat jij mij te zeggen hebt, mag iedereen horen,’ zegt Hannah. 

			Ik ben blij dat ze dat zegt, ik moet er niet aan denken dat ze met hem alleen weggaat. 

			‘Sorry,’ zegt hij aarzelend. ‘Je hebt gelijk.’

			‘En waar heb ik precies gelijk in?’ Hannahs stem klinkt poeslief. 

			‘Ik had het niet mogen zeggen.’ 

			‘Wat had je niet mogen zeggen?’

			Hannah is duidelijk van plan om het hem niet al te makkelijk te maken. 

			‘Kim is geen vieze pot,’ hij fluistert bijna. ‘Eigenlijk mag ik Kim erg graag.’ 

			Kim trekt een rare frons. ‘Dank je,’ stamelt ze. 

			‘En verder?’ 

			‘Guusje is ook oké.’

			‘Oké?’

			‘Ik ken Guusje niet goed, dus ik denk dat zij ook best te pruimen is.’ 

			‘Dankjewel,’ zeg ik, in de hoop dat het hierbij blijft. 

			De jongen steekt zijn hand uit naar Hannah. Deze schudt hem en wijst met haar ogen dat hij ons ook de hand moet schudden. Snel doet iedereen wat er van hem verwacht wordt. 

			‘Gaan we dan nu weer chillen?’ vraagt Veerle met een klein stemmetje. 

			‘Goed idee,’ bevestigt Zilver. Ze sleurt Veerle mee, ze weten niet hoe snel ze naar de andere hoek van het veld moeten verdwijnen. 

			Lachend kijken we de twee na. 

			Hannah spreidt haar handdoek uit en Stef neemt plaats op het puntje ervan. 

			‘Mogen wij erbij komen zitten?’ vraagt een van de jongens. 

			‘Ja hoor, kom maar op,’ zegt Floor. ‘Toch?’ Ze kijkt de groep vragend aan. 

		

	
		
			Epiloog

			Kim

			Hand in hand lopen ze het schoolplein af, Guusje en Kim. Het schooljaar zit erop. Zes heerlijke weken vakantie in het vooruitzicht. Kim heeft al wekenlang vakantie, sinds ze haar diploma haalde. Vandaag haalt ze Guusje op voor een wandeling in het Klaverpark. 

			Het is niet het leukste dat ze ooit gedaan heeft. Ze heeft een besluit genomen en ze weet nog niet zo goed hoe Guusje daarop reageert. 

			Als ze bij de tulpenbankjes zijn, gebaart ze dat Guus erop moet gaan zitten. Zelf blijft ze nog even staan. Ze verzamelt moed en dat gaat beter als ze haar lijf strekt. 

			‘Heb je er zin in?’ vraagt Guusje.

			Even denkt ze na over wat Guus bedoelt, maar dan snapt ze het: ze heeft het over de zes weken die ze weggaat. Morgen vertrekt ze naar Zuid-Frankrijk. Druiven plukken, bij een wijnboer. Ze heeft er ontzettend veel zin in, maar weet eigenlijk niet hoe Guusje erover denkt dat ze zolang gescheiden zijn. ‘Zeker,’ zegt ze na een lange pauze.

			‘Zo, daar moest je lang over nadenken.’ 

			‘Klopt. Ik heb er zin in, maar ik vind het ook moeilijk.’

			‘Wat vind je moeilijk? Weggaan van hier?’

			Kim knikt. ‘Jullie, mijn moeder, het Klaverpark. Zelfs de school ga ik missen.’ 

			‘Nou, die zou ik wel kunnen missen.’

			‘Dat denk je. Je weet niet hoe het voelt, hier nooit meer te hoeven komen.’

			‘Lijkt me heerlijk,’ verzucht Guusje. ‘Zo jammer dat je er niet bent als Wilma en Dominique trouwen, ik was daar graag met jou samen naartoe gegaan.’

			‘Ja. Ik ook.’ Ze weet dat het niet gemeend klinkt. Stiekem is ze blij, dat ze eronderuitkomt. Het blijft raar voelen dat de conciërge en de lerares Frans ineens tot haar intimi behoren. ‘Weet je wat ik ga missen?’ 

			Als Guusje niets zegt, geeft Kim het antwoord zelf. ‘Die hele groep bij het zwembad. Hoe chill, dat we ineens zo’n grote vriendengroep hebben.’ 

			‘Hoi, Kim. Hoi, Guusje.’ Veerle en Zilver wandelen ons voorbij.

			‘Hé meiden.’

			Als ze uit het zicht verdwenen zijn, schieten we in de lach. Zelfs die twee brugpiepers horen tegenwoordig bij onze vriendengroep. De wonderen zijn de wereld niet uit.

			…

			‘Guus …’ onderbreekt Kim de stilte. 

			‘Het is al goed.’

			Weet Guusje wat ze wil zeggen? 

			‘Je wilt vrij zijn, toch?’

			Kim knikt.

			‘Dat snap ik best. Misschien zou ik hetzelfde doen, als ik zes weken op vakantie ging.’

			‘Ik ga niet op vakantie, ik …’

			‘Nee, je gaat hard werken. Al dat feesten zal inderdaad vermoeiend zijn.’

			‘Na de vakantie, zien we het wel.’

			‘Haha, nu noem jij het ook vakantie,’ Guusje knijpt Kim in haar zij. 

			Ze is flabbergasted dat Guusje het zo goed opneemt. 

			‘Ben je niet verdrietig?’ 

			‘Misschien wel. Dat merk ik wel als jij weg bent. Het is niet over voor altijd, toch?’

			‘Het is niet over voor altijd,’ bevestigt Kim. 

			‘Vind je het gek als ik een vakantievriendje neem?’

			‘Je neemt niks,’ zegt Guusje ferm. ‘Je mag hopen dat je hem krijgt.’

			Lachend kijkt Kim haar aan. ‘Je hebt gelijk. Ik neem niks. Maar hoe zou je het vinden?’ 

			‘Misschien probeer ik ook wel iets uit, de komende weken.’ Ze priemt Kim in haar zij. ‘Xander wil met me uit.’ 

			‘Xander wil met je uit?’ Een jaloers gevoel maakt zich van haar meester. ‘Hoe kom je daarbij?’ 

			‘Dat zegt hij steeds. Als het uit is met jou, of hij dan een kans bij mij maakt.’

			‘Maakt hij dat?’ Kim voelt een steek in haar binnenste. Zo had ze het niet voor zich gezien. 

			‘Dat gaan we ontdekken,’ zegt Guusje laconiek. Dan werpt ze een blik op Kims gezicht. ‘Wat is er?’

			‘Ik weet het niet, ik vind het raar. Het voelt gek.’

			‘Dat hoopte ik al,’ Guusje springt op. 

			‘Ik meende het niet. Xander kan me niks schelen. Ik zei het om jou jaloers te maken.’

			Het steekt Kim dat dat daadwerkelijk gebeurde. Wil ze het echt uitmaken met Guusje? Ineens twijfelt ze overal aan. 

			‘Laten we de pauzeknop indrukken,’ zegt Guusje. ‘Niet de stopknop. Over zes weken drukken we de pauzeknop weer uit en gaan we verder waar we gebleven waren.’ 

			‘Oké. Als dat lukt.’

			‘Daar gaan we voor, toch?’

			‘Daar gaan we voor,’ geeft Kim toe. 
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			De laatste in de rij

			Young Adult (13+) | 2022

			De vijftienjarige Anna voelt zich onnozel, in vergelijking tot haar vriendinnen. Altijd is zij de laatste die iets nieuws ontdekt. Ook Olivier van zestien is zo groen als gras, al zegt hij het zelf. Er is iemand die hem wereldwijs kan maken, maar is diegene voor hem bereikbaar?

			En ik? Ik ben altijd de laatste in de rij … 

			“De laatste in de rij” is het tweede deel in de H4C-serie.

			Paperback | ISBN 978-94-6464-059-5 | € 16,50

			E-book | ISBN 978-94-6464-060-1 | € 4,99
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			Komt niks van terecht

			Young Adult (13+) | 2021

			Vanaf het eerste moment dat we vertellen over de zwangerschap, is er één opmerking die we intussen wel duizend keer gehoord hebben: “Marijn en Yara, jullie zijn zestien! Er komt niks van jullie terecht.”

			Ho. Wacht even. Dan kennen jullie ons nog niet.

			Dat zullen we nog wel zien.

			“Komt niks van terecht” is het eerste deel in de H4C-serie.

			Paperback | ISBN 978-94-93266-36-0 | € 15,50

			E-book | ISBN 978-94-93266-37-7 | € 4,99
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